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De Gentenaar Staf Vermeire, oud-lid van de DBV, maar uit een "latent
flamingantische '' familie stammend, heeft gedurende de repressietijd en ook 
nog lang nadien een belangrijke rol gespeeld in de , , Heel-Nederlandse'' na
tionalistische jeugdbeweging ( o.a. ADJV en Blauwvoetjeugdverbond) en heeft 
zich ook als uitgever (Oranje) en als jeugdzorger ( Huize Daels te Wakken) 
verdienstelijk gemaakt. Hij stierf als bibliothekaris te Neeroeteren. In deze ver
zorgde en rijk geïllustreerde brochure brengt zijn medestrijder Cailliau van de 
Oranjejeugd een piëteitsvolle hulde aan Vermeire, die onafhankelijk en recht
lijnig in zijn , , revolutionaire'' overtuiging voor enkele honderden jonge men
sen een leider is geweest en die nadien, ook achter de schermen, heel wat in
vloed heeft pogen uit te oefenen op het nieuw ontluikend Vlaams
nationalisme. Het verhaal is vanzelfsprekend subjektief gekleurd, maar is niet 
zonder belang voor de geschiedenis der , , nationalistische'' jeugdbeweging in 
de naoorlogse tijd, o.a. omdat hier ook achtergrondinformatie geboden wordt, 
die verder reikt dan wat M. van Hoorebeeck verstrekt, en een blik geworpen 
wordt op de atmosfeer in nationalistische kringen, die door zog. kleine inciden
ten wordt gekenmerkt. 
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