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Paul Delforge, Un siècle de projets fédéra-
listes pour la Wallonie, 1905-2005, Charleroi, 
Institut Jules-Destrée, 2005, 176 pp., ill. | 
Het	boek	is	geschreven	door	de	directeur	du	
Pôle	Recherche	Institut	Jules-Destrée,	voor-
dien	reeds	redactielid	van	de	Encyclopédie du 
Mouvement wallon	 (2003).	 Aanleiding	 was	
het	vijfentwintigjarig	bestaan	van	het	Waalse	
Gewest	en	honderd	jaar	Waalse	beweging	als	
men	het	congres	van	1905	als	kantelmoment	in	
de	Waalse	bewustwording	ziet.	Voor	de	analyse	
ervan	heeft	Delforge	een	origineel	concept	uit-
gewerkt,	een	combinatie	van	chronologische	
en	 thematische	 behandeling.	 Vijfentwintig	
jaar	wordt	gegoten	in	vijfentwintig	hoofdstuk-
ken.	In	twintig	daarvan,	ongeveer	van	gelijke	
omvang,	neemt	hij	chronologisch	twintig	voor-
afgaande	Waalse	federalistische	ontwerpen	als	
uitgangspunt,	 contextualiseert	 die,	 belicht	
de	 belangrijkste	 figuur	 ervan	 biografisch,	
distilleert	 uit	 dat	 voorstel	 thematisch	 een	
belangrijke	eis	(openbare	werken,	zelfbeschik-
king,	 fiscale	 autonomie,	 landbouw,	 sociaal	
en	economisch	beleid,	onderwijs	en	cultuur,	
bescherming	als	minderheid...),	gaat	telkens	
na	 wat	 de	 Waalse	 beweging	 dienaangaande	
eiste,	waarover	ze	het	al	dan	niet	eens	was,	
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en	volgt	dan	die	evolutie	tot	vandaag.	In	de	
volgende	 twee	 hoofdstukken	 brengt	 hij	 een	
aantal	krachtlijnen	bij	elkaar	rond	de	wetge-
ving	van	1980	en	de	uitdieping	ervan	tot	2005.	
Hij	eindigt	met	een	dwarsdoorsnede,	waarbij	
hij	in	een	tiental	punten	weergeeft	wat	in	de	
huidige	staatsstructuur	van	de	Waalse	fede-
ralistische	plannen	werd	gerealiseerd	en	wat	
niet	werd	verkregen.	Ondanks	enige	eenzijdig-
heid	in	de	analyse,	vooral	naar	vandaag	toe,	
betreft	het	een	zeer	leesbaar,	informatief	en	
verhelderend	boek,	zeker	als	men	de	Waalse	
standpuntbepaling,	de	dynamiek	erin	en	de	
eigen	beeldvorming	daarover	wil	volgen.	Het	
boek	is	prachtig	geïllustreerd,	met	een	paar	
mooie	karikaturen,	en	luxueus	uitgegeven.
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