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Ons Erfdeel, Vlaams-Nederlands Cultureel
Tijdschrift, jg. 50, 2007, nr. 1 en 2 | Jozef
Deleu richtte vijftig jaar geleden Ons Erfdeel
op om de kennis van de Nederlandse cultuur
in al haar facetten in Nederland en Vlaande-
ren te bevorderen. Hij is daarin geslaagd. Het
zich met enige regelmaat qua vormgeving,
vernieuwende tijdschrift vervulde en vervult
die opdracht misschien niet op een opwin-
dende en provocerende wijze, maar wel met
grote degelijkheid.
Na vijftig jaar is de vormgeving nu drastisch
vernieuwd en een portfolio met kleurenfoto’s
gerelateerd aan de in het tijdschrift behan-
delde onderwerpen is wel de meest in het oog
vallende verandering. Het scala aan onder-
werpen is gelijk gebleven. Overigens vinden
we er naast cultuur (letteren, beeldende kun-
sten, film, dans, toneel en architectuur) ook
goede en leesbare verhandelingen over maat-
schappelijke en politieke vraagstukken.
In het eerste nummer zijn dat artikelen over
de diversiteit in Nederland en Vlaanderen en
in het tweede reeds verschenen nummer over
het geloof in Nederland en Vlaanderen. Alle
reden om het tijdschrift een even lang leven
toe te wensen als het in 1837 opgerichte en
nog steeds bestaande algemeen cultureel en
literair tijdschrift De Gids.
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