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De jongste jaren is heel wat gepubliceerd en gepolemiseerd over het 
begrip ‘populisme’ en de ideologische invulling ervan. In dit essay 
beschouwt de auteur het als een van de uitgangspunten in zijn pleidooi 
voor het streven naar een radicale democratie: politiek, economisch, 
wetenschappelijk, in het spanningsveld tussen elites en het volk. Vanuit 
een rijke belezenheid plaatst hij het in een kader van internationalise-
ring en globalisering, waarbij hij op heel wat knelpunten ingaat, met 
veel aandacht voor de terminologie. De Belgische politiek komt slechts 
terloops aan bod.

[Harry Van Velthoven]


