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Paul Delva, Een Brusselse luis in de Vlaamse pels. Over de iris en de leeuw,
Kalmthout, Uitgeverij Pelckmans, 2013, 240 pp., isbn 9789028971356.

De Brusselse Vlaming, Paul Delva, die sedert 2007 voor de CD&V in het 
Vlaamse parlement zetelde en daar voor de belangen van de Vlamingen in 
Brussel op komt, zet in het boek Een Brusselse luis in de Vlaamse pels 
als christendemocraat omstandig zijn visie uiteen over hoe hij de 
relatie tussen Brussel en Vlaanderen ziet. Hij doet dat in verschillende 
hoofdstukken die achtereenvolgens zijn jeugd in Brussel, het Brusselse 
model zoals het uit de verschillende staatshervormingen te voorschijn is 
gekomen, het onderwijs, het culturele Brussel, het welzijnsbeleid, het 
toerisme, de inburgeringsproblematiek, het stedenbeleid en de band met 
Vlaanderen tot onderwerp hebben. Hij schuwt daarbij niet de heikele 
punten in de debatten. Maar de auteur vroeg ook aan een vijftiental 
gastauteurs – ook meestal afkomstig uit christendemocratische kringen – 
om hun mening over een Brussels probleem neer te schrijven. Onder meer 
Mieke Van Hecke, Jo Libeer, Wouter Beke, Jan Degadt en Dirk De Ceuleer 
gingen op die uitnodiging in. Een nuttig en informatief boek dus voor 
wie over een overzicht wil beschikken van het denken over Brussel 
binnen de CD&V.
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