


IN MEMORIAM

PROFESSOR A. DE RIDDER
(Antwerpen 1888 - Borgerhout 1961)

Op 30 juni 1961 overleed in zijn woning te Borgerhout
professor emeritus André de Ridder. Hij was in zijn 73ste levens¬
jaar. Met hem verdween een bijzonder begaafd, fijnzinnig man;
een voortreffelijk hoogleraar tevens wiens merkwaardige per¬
soonlijkheid vele collega’s en studenten heeft geboeid.

Hij had een lange, zeer gevulde, professorale loopbaan achter
de rug. Zijn benoeming bij onze universiteit dateerde van 1923.
Sinds October 1959 had hij, wegens het bereiken van de leeftijds¬
grens, het universitair onderwijs verlaten. De weemoed waarmee
dit afscheid hem vervulde heeft hij nooit volledig kunnen over¬
winnen.

Prof. em. A. de Ridder was een man met vele liefdes en één
hartstocht. Onder deze liefdes noemen wij op : de universiteit,
de literatuur, de plastische kunsten, het reizen, de film, de goede
tafel. De hartstocht die hem in haar ban hield was : werken.
Lichamelijke noch morele inzinkingen konden zijn werklust
koelen. Hij was er werkelijk door bezeten. In de bezielde arbeid
zag hij de bron van alle levensgeluk.

Tijdens het academie-jaar leefde hij zowat in een driehoek :
Antwerpen-Brussel-Gent. Te Antwerpen doceerde hij jarenlang
aan de Rijkshandelshogeschool en had hij zijn woning, zijn „hok”
zoals hij ze placht te noemen. Dit hok was een door boeken,
tijdschriften en papieren allerhande overwoekerde werkkamer.
Het overige deel van de woning werd grotendeels ingenomen door
de kunstwerken welke hij had bijeengegaard. Brussel was de
plaats waar hij met grote stiptheid talloze vergaderingen bij-
woonde. Te Gent lag de hoofdzetel van zijn bedrijvigheid :
de zware leeropdracht waarvan hij zich op voorbeeldige wijze
heeft gekweten, het universitaire leven waaraan hij steeds actief
heeft deelgenomen. Tussendoor voerde hij, soms met pijnlijke
nauwgezetheid, een enorme correspondentie en leverde hij ge¬
waardeerde bijdragen op het gebied van de kunstkritiek. Tijdens
de zomervakantie ging hij op reis en bezocht hij musea en be¬
langrijke kunstmanifestaties. Vele buitenlandse steden kende hij
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door en door; „zoals mijn broekzak” zegde hij. Het liefst waren
hem Parijs, Amsterdam en Venetië.

Steeds streefde hij er naar de verschillende gebieden van zijn
bedrijvigheid streng te compartimenteren. Hij zag zich zelf het
liefst als professor. Al het overige, dat nochtans een aanzienlijk
deel van zijn druk bestaan heeft ingenomen, beschouwde hij als
hobby.

Als professor had hij een zeer uitgebreide en disparate leer¬
opdracht : statistiek, financiële economie, openbare financiën,
demografie, conjunctuurleer. Voor ieder van deze vakken ont¬
wierp hij lijvige cursussen welke onverpoosd werden bijgewerkt.
Kenmerkend was wel zijn afschuw voor het zuiver theoretische
denken. Ook hier had hij een voorliefde voor het visuele. Zijn
onderwijs was zakelijk, waardoor de door hem gedoceerde col¬
leges een uitgesproken documentair karakter bezaten. Deze do¬
cumentatie heeft vele van zijn studenten overigens grote diensten
bewezen.

Als onvermoeibaar werker was hij steeds vervuld van plan¬
nen. Van bij de stichting van het Centrum gaf hij blijk van zijn
actieve belangstelling. Zijn advies, steeds gemilderd door zijn
sceptische kijk op het leven en zijn fijne zin voor menselijke ver¬
houdingen, werd steeds zeer geappreciëerd. Hij was een voor¬
treffelijk collega en leermeester, alom gewaardeerd om zijn be¬
scheidenheid, om de ernst en de schranderheid ook van zijn
oordeel. De universiteit en het gehele Vlaamse cultuurleven zijn
hem veel verschuldigd.

Prof. Dr. A. Devreker.
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