Catherine Vuylsteke'

Geen woord is in de Vlaamse media aan zijn dood ver-
spild. Pascal Kubungulu Kibembi lijkt een illustere onbe-
kende. En niet: de man die Héritiers de la Justice leidde,
een van de belangrijkste mensenrechtenorganisaties in
het Congolese Zuid-Kivy, en die tegelijk vice-voorzitter
was van de mensenrechtenkoepelorganisatie Ligue des
Droits de I'Homme dans la région des Grands Lacs.
Kibembi had nochtans goede vrienden in het buiten-
land: drie jaar geleden nog stelde hij samen met Bob
Geldof in Londen het rapport “Listen to Africa” voor, van
de organisatie Christian Aid. Kibembi had het over ver-
krachting als oorlogswapen in Oost-Congo. Dat men het
zich niet kon voorstellen, hield hij zijn gehoor daar voor,
hoe het voelt als een dertienjarig meisje met haar moe-
der aangifte komt doen. Ze is verkracht door militieleden
en blijkt nu tegelijk zwanger en seropositief.

Kibembi's uiteenzetting ontroerde velen. Welmenende
burgers veelal, die vast niet weinig geschokt waren toen
ze midden augustus dit jaar zijn middelgrote ‘obituary”
in de Britse krant The Guardian zagen. Een verhaal over
het leven en de ideeén van Kibembi, maar ook over die
gruwelijke ochtend van 31 juli, zo tegen vieren. Drie ge-
wapende mannen in uniform forceerden de voordeur
van Kibembi’s huis in Bukavu en vonden hun weg naar
de slaapkamer van de kinderen. Waar is je vader, wilden
ze weten, Het was dat geluid dat mevrouw Kibembi alar-
meerde maar nog voor ze haar man kon waarschuwen,
stonden de beulen aan het bed van de mensenrechten-
activist. Ze sleepten hem naar het balkon en zeiden dat
dit de dag was van zijn dood. ;

Drie kogels en een helse rit naar het ziekenhuis later
werd de 55-jarige gewezen leraar dood verklaard. Zijn
moordenaars hadden zich probleemioos uit de voeten
gemaakt, zijn laptop, televisie en cassetterecorder mee-
nemend.

Kibembi was niet eens de eerste medewerker van Hé-
ritiers die zijn idealisme met de dood bekocht. Tal van
anderen, zonder contacten in het buitenland, werden in
het voorbije jaar bedreigd, afgetroefd of vermoord. De
organisatie nam dan ook geen blad voor de mond. Sinds
ze in 1991 werd opgericht, beet ze zich vast in het do-
cumenteren van mensenrechtenschendingen, eerst van
het regime van Mobutu in wat toen nog Zaire was, later
van de Kabila's, vader en zoon.

-

Ock het geweld van de milities namen ze op de korrel.
Kibembi en zijn medestanders vergaarden kasten vol
dossiers, trieste getuigenissen over schendingen in een
oorlog die sinds 1998 in Oost-Congo drie miljoen slacht-
offers maakte. Kibembi was er volgens zijn medewerkers
erg trots op. De dag komt, scheen hij te geloven, dat deze
dossiers de basis zullen zijn voor een mensenrechtentri-
bunaal. Want als de schuldigen niet worden gestraft, zet-
ten ze hun wreedheden voort.

Of de schuldigen van Kibembi's moord zullen worden
veroordeeld, valt af te wachten, zij het dat een aantal re-
cente gebeurtenissen niet meteen hoopgevend is. Wat
te denken bijvoorbeeld van het feit dat een manifesta-
tie, enige dagen later in Kinshasa, ter herdenking van de
man, door het leger werd uiteengeslagen?

Ook de demonstraties van mensenrechtenactivisten in
Bukavu zelf werden bijna verboden, hoewel hun eisen
geenszins onredelijk waren. De vrienden en collega’s van
Kibembi wilden betere bescherming en een gemengde
onderzoekscommissie waarin behalve de overheid ook
de Verenigde Naties en ngo's zouden zetelen, zodat de
schuldigen gevonden en bestraft konden worden,
Alleen het feit dat een bezoekend Duits ambassadeur de
zaak steunde, leek de focale autoriteiten tot enige mild-
heid te bewegen, teneinde tegenover de buitenlandse
hoogwaardigheidsbekleder een imago op te houden
van democratie en tolerantie.

Het is in Congo zoals elders: als de wereld kijkt, worden
pogingen gedaan om een zeker fatsoen op te houden.
's Nachts of op het platteland geldt een andere logica.
Dan krijgt het ziekenhuis waar Kibembi's weduwe werkt
onverwacht bezoek van gewapende mannen met een
duidelijke boodschap van intimidatie. En zogenaamd
tijldens de nachtelijke wissel van de wacht ontsnappen
twee van Kibembi's moord verdachte mannen uit de ge-
vangenis.

Precies daarom is ons kijken, en vooral blijven kijken, zo
belangrijk. Onverschilligheid en stilzwijgen spelen in de
kaart van beulen en moordenaars. In Congo maar ook in
de rest van de wereld. Als een man als Kibembi ondanks
tal van doodsbedreigingen vond dat hij zijn werk moest
verderzetten, verdient zijn dood dan geen plaats in onze
nieuwsberichten, kranten, tijdschriften?
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2 Nvdr: “Bericht van iemands overlijden, meestal vergezeld van een korte biografie”
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