De Palestijnse kwestie.
Een zaak van mensenrechten

De bloederige beelden van de jongste oorlog in en rond de Gazastrook in het Nabije Oosten hebben heel wat politiek-
emotionele reacties uitgelokt. Niet voor de eerste keer trouwens.

De huidige scherpe explosies van het Israélisch-Palestijnse conflict hebben een lange complexe voorgeschiedenis en zijn
omweven met historische schuldgevoelens en politiek-strategische taboes. Over het bestaansrecht van de staat Israél en
over de rechten van de uit hun woning verdreven Palestijnen woeden verhitte discussies.

Staatsgrenzen zijn dikwijls tot stand gekomen na veroveringstochten of erfrechtelijke arrangementen. Versteende
toestanden die daaruit voortvloeien worden uiteindelijk aanvaard om geostrategische redenen en “par raison détat”. Om
de lieve vrede hebben generaties na elkaar zich met landsgrenzen verzoend en mensenrechtenorganisaties voelen zich
niet geroepen om de willekeur van die staatsrechtelijke afbakeningen aan de kaak te stellen.

Wanneer fundamentele rechten van bewoners in een bepaald gebied stelselmatig worden geschonden door de feitelijke
politiek-militaire machthebbers, is het uitblijven van mensenrechtelijk-geinspireerde reacties evenwel onbegrijpelijk en
onaanvaardbaar.

De Verenigde Naties dokterden in 1947 een plan uit waarbij het Britse mandaatgebied Palestina, ontstaan op de puinhoop
van het Turks-Osmaanse rijk, zou worden opgedeeld in een te vormen Joodse staat en een Arabische rest-staat. Op 15
mei 1948 werd de staat Israél afgekondigd met dramatische gevolgen voor de aldaar gevestigde Palestijnen.

Van het aanvankelijk toegekende 54 procent beheerst Israél nu 78 procent van het Palestijnse gebied. Volgens het
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees) wordt het aantal Palestijnse vluchtelingen
geraamd op ruim 5 miljoen personen. Het is in strijd met het internationaal recht dat ze niet kunnen terugkeren naar hun
oorspronkelijke woonoorden, zoals het ook in strijd is met internationale conventies dat een bezettende mogendheid
voor het eigen volk nederzettingen bouwt in bezette gebieden.

De door Israél veroverde gebieden worden niet alleen bezet, maar ook gekoloniseerd. In een tijdperk van dekolonisatie
is dit op zijn minst wereldvreemd.

Even sterk is het verhaal van de Palestijnen die de voorbije decennia niet zijn gevlucht of verdreven. Ze leven als "niet-
joden” in een staat die zich heeft gedefinieerd als een “Joodse en democratische staat” Het discrimineren van “zijn”
niet-Joodse burgers is een patent geworden van Israél. Het gebruik van grond voor eigen agrarische of commerciéle
doeleinden wordt aan de niet-Joodse burgers praktisch ontzegd. De door niet-joden bewoonde dorpen zijn verstoken van
elementaire nutsvoorzieningen. Niet-Joodse burgers zijn zwaar ondervertegenwoordigd in overheidsfuncties en scholen
voor Palestijnse kinderen zijn aanzienlijk ondergefinancierd. Met een pasjessysteem worden Palestijnen vreemdelingen
in hun eigen land, terwijl een huizenhoge muur een afscheiding van medeburgers betonneert. Ooit kleefde men op die
fenomenen het etiket “apartheid’, een regime dat onverzoenbaar is met de universaliteit van de mensenrechten.

Desondanks werd in 1995 een associatieverdrag ondertekend tussen de Europese Unie en Israél ter bevordering van
economische, wetenschappelijke en technische samenwerking.

Desondanks neemt Israél deel aan het Europees voetbalkampioenschap en aan het Eurovisiesongfestival. Israél is een
vOOrpost van Europa.

De Palestijnse kwestie is ook ons probleem.
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