De bange rechtsstaat trekt ten oorlog

Hollande zei het al, vlak na die verschrikkelijke aanslagen. Wat in Parijs gebeurde was un acte de guerre. Die guerre sloeg
al snel over naar Brussel. Molenbeek, natuurlijk. Duh. Maar ook in het centrum van Brussel - en in andere steden - was de
machtsontplooiing ongezien.

In de Wetstraat, niet ver van het Berlaymontgebouw, raast een lange colonne pantservoertuigen me voorbij. Een apart
gezicht, zo'n doorgaand verkeerd daar. Maar desondanks bedenk ik me: die oorlogsretoriek, ik geloof ze niet. Ze verraadt
het tegendeel van wat ze pretendeert. Ze ontsluiert een onzekerheid. Nuja, wat moet je immers ook, met zoiets als Parijs?
Ze maskeert irritatie, bovendien. Dergelijke gebeurtenissen houden ons immers van onze business as usual, we hebben
er geen tijd voor. Geen zin in. Ze verbergt een machteloosheid. Het lijkt immers allemaal best ingewikkeld, heel dat
terreurprobleem.

Wat ook plots weer génant duidelijk werd — met dank ook aan BBC en CNN - was de vaststelling (nu, voor écht) dat
ons integratiebeleid hopeloos gefaald heeft. Dat vond Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken enige
tijd geleden wellicht ook al toen hij, nog véor Parijs, ijverde voor een ‘engagementsverklaring’ waarin nieuwkomers de
‘westerse waarden’zouden moeten erkennen, en plechtig beloven het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
te respecteren. Zo'n engagementsverklaring lijkt me een schitterend idee. Ik ben namelijk grote fan van die waarden. En
je engageren, dat klinkt ook steeds goed.

Edoch. Geloven we zelf eigenlijk wel echt in al die waarden die we die nieuwkomers onder de neus willen schuiven?

Luidkeels roepen dat alle mensen gelijkwaardig zijn en onvervreemdbare rechten hebben, maar hele gezinnen dwars door
Europa laten stappen, hen onderweg zo veel mogelijk stokken in de wielen steken en hen dan wekenlang laten wachten
voor hun dossier behandeld wordt. Het beleidsmatige mededogen voor die vluchtelingen oogt maar mager, in heel
dat Europa-met-z'n-waarden. Velen onder hen ontsnappen immers net die horror waar ook wij nu mee geconfronteerd
worden. Horror waarbij er vaak géén tijd is en géén middelen zijn om alle doden rustig te begraven, waarbij presidenten
géén bloemen leggen en facebookfoto's niet plots kleuren braken en waarbij er géén overheid is om het verbijsterde
volk nog voor de koopzondagen gerust te stellen. En het gaat natuurlijk om meer dan het ‘vluchtelingenprobleem'. Die
financiéle crisis waarin Europa al jaren zit, die een hele generatie jongvolwassenen de hoop op een toekomst ontzegt:
was die niet te wijten aan een systeem dat winsten boven menselijke waardigheid plaatste? En, apropos, met wiens
wapens vechten ze daar in het Midden-Oosten eigenlijk?

Wandelend langs het kabinet Francken bedenk ik me dat een continent dat op tijd en stond andere belangen - en dan
vooral z'n winsten en comfort - verkiest boven al die waarden toch wel beter oplet met wat het zo luid proclameert.

Aan het centraal station staat de meest gefotografeerde pantserwagen van het land. Impressionant, zeker in
kikkerperspectief. De grote vraag: moet dit nu, dat militaire machogedrag? Voorlopig weten we daar te weinig voor. Eén of
andere commissie moet dat later maar uitzoeken. Maar het lange termijn beeld is wel zonder enige twijfel zorgwekkend.
De soldaten waren immers al veel langer deel van het straatdecor. Intussen krijgen de inlichtingendiensten meer
middelen. Worden grenscontroles opgevoerd. Kunnen huiszoekingen binnenkort dag en nacht. Mogen administratieve
aanhoudingen spoedig drie volle dagen duren. Moeten er veel meer camera’s geinstalleerd worden. Worden alle
passagiers in vliegtuigen en hogesnelheidstreinen geregistreerd. Allemaal nuttig, vast en zeker, maar samen veel meer
dan de som van de aparte maatregelen. Op dit ogenblik schuift wat'normaal’is bij ons steeds verder op, gedreven door
een hyperkinetisch taalgebruik, een gebrek aan rechtsstatelijk zelfvertrouwen en een gebrek aan democratische visie.

Goed dus, dat die Francken wel aan al onze waarden denkt. Geweld tegen geweld, kracht tegen kracht: het zal ons wel
een paar overwinningen opleveren, maar simpelweg betere wapens en toevallig meer welvaart lijken wel erg gevaarlijke
toevalligheden om een samenleving op te bouwen.

Guerre? Misschien.We zitten bovenal op een filosofisch kantelmoment. Eris nood aan een democratische en rechtsstatelijke
assertiviteit, complementair aan die van ons veiligheidsapparaat. Dat begint op de scholen, met een omkadering van
die ‘westerse waarden’ die we verdwaasde vluchtelingen voorleggen, maar waar onze eigen achttienjarigen amper de
context van kennen. Pas als we daar echt mee bezig zijn, zal ik geloven dat die soldaat in m'n straat ons ook echt dichter
bij een oplossing brengt.
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