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Interview

Eline Kindt*

Herstel is het streven naar meer 
rechtvaardigheid
TvMR in gesprek met Nadia Nsayi

Nadia Nsayi, politicologe, curator en Congo-ex-
perte, bracht haar boek ‘Dochter van de dekolo-
nisatie’ (EPO) uit, net voor de zestigste verjaardag 
van de Congolese onafhankelijkheid en middenin 
de coronacrisis. In het boek begeleidt ze de lezer 
doorheen de koloniale geschiedenis van België en 
Congo, aan de hand van haar eigen familierelaas. 
Ze beschrijft haarfijn hoe het onrechtvaardige kolo-
niale systeem in stand werd gehouden en beargu-
menteert waarom België dringend een serieus de-
kolonisatieproces moet opstarten. Als deel van die 
dekolonisatie moet België ook werken aan oprech-
te excuses en herstel voor het aangedane leed aan 
de Congolese bevolking. We bespreken geschiede-
nis en heden van de relaties tussen België en Congo, 
en kijken met Nadia Nsayi naar de toekomst van het 
dekolonisatieproces in België.

TvMR: 2020 belooft een jaar voor de geschiede-
nisboeken te worden. De wereldwijde coronacrisis 
barstte los en de dood van George Floyd in de VS 
zette een wereldwijde antiracismebeweging in 
gang. In België bracht dit – samen met de zestigste 
verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid – 
het debat rond dekolonisatie naar de voorgrond. 
En in het midden van deze woelige tijd laat u uw 
boek ‘Dochter van de dekolonisatie’ op de wereld 
los. Hoe heeft u deze periode beleefd?

NADIA NSAYI: Ik ben een jaar geleden begonnen 
met het schrijven van mijn boek. Het was een idee dat 
al een tijdje in mijn hoofd zat. Het plan was om het 
boek uit te brengen in de periode mei – juni, omdat 
er dan een debat zou zijn rond zestig jaar onafhanke-
lijkheid van Congo. Het was mijn bedoeling om een 
maatschappelijk debat op gang te brengen over het 
koloniale verleden van België, om die geschiedenis in 
de ogen te kijken en om de relaties tussen België en 
Congo te herbekijken. Daar zijn dan die internationale 
antiracismeprotesten bijgekomen die in België een 
heel specifieke dynamiek hebben gecreëerd. Ik ben blij 
dat het debat toch de voorbije maanden heeft plaats-
gevonden en ik voorzie dat die discussie opnieuw zal 

opflakkeren. Het toont wel aan hoe belangrijk een 
internationale context, een externe vorm van druk, is. 
Ik had gehoopt dat er een debat zou ontstaan maar ik 
had mij niet kunnen inbeelden dat het zulke propor-
ties zou aannemen met de belangrijke stappen die 
ondertussen genomen zijn, zoals de spijtbetuigingen 
van de koning en de oprichting van de parlementaire 
commissie over het koloniale verleden. Natuurlijk, het 
is voor mij een heel drukke periode geweest. Een boek 
uitbrengen en promoten in zo’n gespannen maat-
schappelijke sfeer is niet evident.

TvMR: Voor u was deze periode dus vermoeiend 
maar ook hoopvol?

NADIA NSAYI: Absoluut. Het was vermoeiend, het was 
hoopvol. Die betoging die in juni heeft plaatsgevonden 
heeft mensen een zekere kracht gegeven. Het werd 
duidelijk dat we in België een grote zwarte gemeen-
schap hebben die erin geslaagd is om linken te maken 
met andere gemeenschappen. In die zin zie je dat er 
nieuwe dynamieken ontstaan  zijn en dat is op zich 
hoopvol. Ik geloof namelijk heel sterk in engagement 
en activisme. Ik geloof niet dat structurele en maat-
schappelijke verandering iets is dat spontaan, zomaar 
vanuit het beleid wordt doorgevoerd. Ik geloof dat een 
samenleving, dat middenveld en burgerbewegingen, 
zich moeten engageren om die veranderingen af te 
dwingen. En ik zie wel dat dat aan het gebeuren is. 
Uiteraard is dit een heel lang proces, maar ik heb het 
gevoel dat er in heel korte tijd - als het gaat over deko-
lonisatie - toch wel belangrijke stappen zijn gezet.

TvMR: U heeft de keuze gemaakt om uw eigen 
familiegeschiedenis te verweven met de koloniale 
geschiedenis van België en Congo. Was dit een 
bewuste keuze?

NADIA NSAYI: Dat is een heel bewuste keuze geweest. 
Ik heb de voorbije jaren redelijk wat zaken gelezen 
over Congo en dan heb je ofwel de historische boeken 
die vaak voor het grote publiek niet evident zijn, of de 
romans die zich in een Congolese of koloniale context 
afspelen. Het leek mij interessant om ergens die kleine 
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verhalen van gewone mensen te vermengen met dat 
groter verhaal. Het was voor mij belangrijk om iets te 
schrijven wat toegankelijk is. Het is dan ook geen toeval 
dat ik begin met de situatie in België eind 19de eeuw, 
omdat ik ervan uitga dat heel veel van de mensen die 
het boek lezen zich gewoon in België bevinden. Voor 
de iets oudere generatie is het herkenbaar dat België 
eind 19de eeuw een heel moeilijke periode heeft 
gekend, en voor jonge mensen is het een eyeopener 
dat België ook zo was. Het was daarnaast voor mij ook 
een manier om in de geschiedenis een zekere nuance 
te brengen. Je kan natuurlijk heel scherp zijn voor een 
koloniaal systeem en terecht ook, maar je hebt in dat 
systeem ook mensen. Dé koloniaal bestaat niet. Ik heb 
in het boek bijvoorbeeld een persoon genomen, mijn 
grootvader. Hij was niet alleen een koloniaal, maar was 
ook het kind van iemand. Daarvoor is hij een militair 
geweest waar je trots op kan zijn, omdat hij meevocht 
voor het vaderland. Maar hij is daarna de koloniaal 
geworden die zich op een racistische manier heeft 
gedragen, van wie je dan weer afstand neemt. En dat is 
juist het interessante aan die persoonlijke verhalen. Het 
zwart-witdenken valt dan een beetje weg.

TvMR: Uw boek is in drie grote delen opgedeeld. 
In het eerste deel gaat u op zoek naar uw fami-
liegeschiedenis, die u verweeft met de koloniale 
geschiedenis. Het tweede deel zoomt in op de 
positie van de Congolese diaspora in België en in 
het derde deel pleit u er vervolgens voor dat België 
een serieus dekolonisatieproces moet opstarten. 
Een deel van dat proces zijn excuses, excuses van 
de 3 K’s: Koning/regering, Kerk en Kapitaal. U had 
de brief van de koning al kort aangehaald. Wat 
vond u van die brief?

NADIA NSAYI: Een jaar geleden had ik nooit gedacht 
dat we tot die brief zouden komen. Ik heb begrepen 
dat Leopold II gevoelig ligt bij onze koning. Het feit dat 
hij tot het punt gekomen is om die brief te schrijven, 
is op zich een kleine revolutie. Uiteraard is hij daartoe 
ook gedwongen door de internationale context van de 
‘Black Lives Matter’ beweging en de eigen maatschap-
pelijke druk in de context van zestig jaar Congolese 
onafhankelijkheid, manifestaties en standbeelden die 
worden beklad. 
	
Het initiatief is een goede zaak maar ik ben vooral posi-
tief over de inhoud van die brief. Je kan een brief schrij-
ven en eigenlijk niets zeggen, maar dat heeft de koning 
niet gedaan. Hij heeft zijn spijt betuigd over de periode 
van Leopold II maar hij erkent ook de vernederingen 
die hebben plaatsgevonden na Leopold II. Want vaak is 
het zo in het hele debat dat we algemeen zeer kritisch 
zijn over Leopold II, maar als het gaat over Belgisch 
Congo, dan vinden we dat moeilijker. In die zin gaat hij 
verder dan het algemene maatschappelijke debat. Een 
ander belangrijk punt is dat hij niet blijft hangen in het 

verleden maar dat hij de link maakt met hedendaagse 
problemen. Heel veel mensen zijn er vandaag niet van 
overtuigd dat dat koloniaal verleden, dat kolonialisme 
als ideologie, mee de voedingsbodem geweest is voor 
het racisme en de discriminatie die we nog altijd zien. 
Ons staatshoofd erkent dat wel. In die zin gaat hij veel 
verder dan veel burgers en beleidsmakers. Daaren-
boven doet hij een oproep om van die parlementaire 
commissie een moment te maken om met ons verle-
den in het reine te komen. De koning heeft het debat 
op een ander niveau gebracht, alleen maar door zijn 
spijt te betuigen. Ik zie nu vooral opportuniteiten. Er is 
nu een kader gecreëerd om in dialoog te gaan. Uiter-
aard pleit ik ook voor officiële excuses van de Belgische 
staat. Maar die excuses moeten voorbereid worden. 
Daar moet een politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor gecreëerd worden. We hebben de brief gehad, er 
start nu een parlementaire commissie in september. Ik 
verwacht dat er conclusies zullen getrokken worden en 
dat een van de aanbevelingen zal zijn dat er excuses 
moeten komen. Het geeft ons ook de tijd om als land 
na te denken over wat de implicaties kunnen zijn van 
excuses. 

TvMR: De parlementaire commissie over het kolo-
niale verleden werd ook al een waarheidscommis-
sie genoemd. Is dat volgens u de correcte benade-
ring van die commissie?

NADIA NSAYI: Het parlement heeft een document 
aangenomen met de missie en de opdracht van  de 
waarheids- en verzoeningscommissie. Die benadering 
is interessant. De voorbije weken heb ik mensen horen 
beweren dat de waarheid al gekend is. Maar uit onder-
zoek van Universiteit Antwerpen blijkt dat de kennis 
over ons koloniaal verleden dramatisch is. Zeggen dat 
de waarheid gekend is, klopt dus helemaal niet. Ik zie 
die commissie dus als een manier om experten aan het 
werk te laten om die kennis te bundelen. Dat mandaat 
van op zoek gaan naar de historische waarheden is een 
goede zaak, zodat we daar ook historische conclusies 
uit kunnen trekken. Door de media-aandacht die die 
commissie zal hebben, zullen we mensen kunnen 
informeren over die geschiedenis.
	  
Het aspect van verzoening is ook interessant omdat er 
een vorm van polarisatie zit in het debat rond dat kolo-
niale verleden. We leven in een land met een onver-
werkt verleden. Die verzoening betekent dat we gaan 
stilstaan rond iets pijnlijks dat geleid heeft tot verdeeld-
heid, waarna we gaan samenzitten om te kijken hoe 
we naar die toekomst toe kunnen samenleven.

Die parlementaire commissie is natuurlijk ook een poli-
tiek gegeven. We gaan dan ook moeten zien in welke 
mate de politieke partijen het werk van de commissie 
au sérieux nemen. Ten tweede wordt die commissie 
begeleid door een expertengroep van tien personen. 
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Ik heb de uitnodiging gekregen om bij die groep te 
zitten maar ik heb dat geweigerd. Ik heb  namelijk 
altijd gepleit om in die expertengroep niet alleen 
historici op te nemen. Daar moeten ook mensen in 
betrokken worden uit andere academische discipli-
nes - antropologen, sociologen, politicologen – én uit 
diaspora-organisaties. Aanvankelijk hadden ze verte-
genwoordigers van de diaspora geen plaats gegeven 
en ik vond dat zeer problematisch. Wat mij bovendien 
echt heeft teleurgesteld, is dat men een soort creatieve 
tussenoplossing heeft bedacht, door naast de exper-
tengroep een aparte groep met vier vertegenwoordi-
gers van diasporagroepen te creëren. Zij hebben niet 
hetzelfde statuut als de experten, hun expertise wordt 
niet erkend en hun rol blijft onduidelijk. Nadat zowel ik 
als de Belgisch-Rwandese 
professor Olivia Rutazibwa 
hebben geweigerd, heeft 
men eindelijk geluisterd. Nu 
zitten er in die groep van 
experten twee Belgen van 
Afrikaanse origine met een 
sterk engagement binnen 
een diaspora-organisatie. 
Als ik kijk naar de lijst van 
die tien mensen, dan is 
dat een redelijk goede lijst. 
Maar je ziet wat het allemaal 
heeft gevraagd. Bovendien 
blijft de groep van de dias-
pora nog altijd bestaan, wat dus echt problematisch 
is. Men realiseert zich eigenlijk niet dat men datgene 
wat men wil bestrijden of waarvoor men wil werken - 
namelijk verzoening – net zal bemoeilijken door juist 
een soort van segregatie te creëren. 

TvMR: Uit verzoening volgt mogelijk ook herstel. 
In zijn tussenkomst op Terzake zei minister De 
Croo dat een vorm van herstel zich situeert in het 
domein van de ontwikkelingssamenwerking. Hoe 
kijkt u daarnaar?

NADIA NSAYI: Dat is natuurlijk een hele witte manier 
om te kijken naar herstel. Eerst en vooral, er is een 
verschil tussen herstel en herstelbetalingen. In mijn 
boek ben ik niet per se ingegaan op herstelbetalingen, 
omdat voor mij de zwaarste erfenis van dat koloniaal 
project de psychologische erfenis en de ongelijke 
machtsverhoudingen zijn. Op het moment dat er excu-
ses zouden komen, heeft de Congolese staat het recht 
om herstelbetalingen op de agenda te zetten en dat 
te willen bespreken. Maar ik denk dat we rond herstel 
kunnen werken zonder menselijk leed te moeten om-
zetten in financieel herstel. Je kan iemand geld geven 
maar die persoon daarna nog altijd niet respecteren. 
Dus voor mij gaat het veel meer over het herstellen van 
relaties, die relaties laten evolueren naar meer gelijk-
waardige relaties en die scheve machtsverhoudingen 

rechttrekken. Vandaar dat ik in mijn boek ook veel meer 
de nadruk heb gelegd op herstel, eerst en vooral in de 
eigen Belgische samenleving, en dan als het gaat over 
internationaal herstel te kijken naar ontwikkelingssa-
menwerking en naar handel.

TvMR: Dat brengt ons tot het kapitaal, de derde K 
in uw boek. We zien in het dekolonisatiedebat dat 
gevoerd werd in juni dat daar tot nu weinig aan-
dacht voor is geweest. Hoe komt het dat dit geen 
deel is geweest van het debat?

NADIA NSAYI: Dit zal ook aan bod komen in de 
parlementaire commissie. Men zal onderzoeken wat 
de geldstromen zijn geweest tussen België en Congo 

en welke bedrijven actief 
waren. Dat is op zich een 
zeer goeie zaak. Mensen be-
seffen niet dat - nogmaals 
- Congo het recht heeft om 
te spreken over herstelbeta-
lingen, omdat België zich zo 
verrijkt heeft. België was op 
zich al een rijk land vanwe-
ge de Industriële Revolutie. 
Maar de kolonisatie van 
Congo heeft van België een 
topspeler gemaakt op poli-
tiek, diplomatiek en eco-
nomisch vlak. En uiteraard 

betekent dat niet dat de gewone Belg daar per se van 
geprofiteerd heeft, maar er zijn bepaalde machtige eli-
tes - politieke, financiële, economische - die daar profijt 
hebben uit gehaald. De gewone mens weet dat niet. 
Dus je kan dat mensen ook niet kwalijk nemen. Maar 
dan moeten we wel als samenleving een manier vin-
den om die informatie tot bij de mensen te brengen. 
Pas dan kan je mensen uitleggen dat herstelbetalingen 
moeten besproken worden omdat er plundering is ge-
weest, omdat mensen anderen kwaad hebben gedaan. 
Je moet dat zo uitleggen of we geraken er niet. Het is 
niet dat België vandaag als staat nog veel economische 
belangen heeft, maar er zijn wel een aantal Belgische 
bedrijven en families die vandaag wel nog belangen 
hebben. En dat mag ook gezegd worden.

TvMR: Dan moeten we ons ook afvragen hoe her-
stel er moet uitzien. Naar aanleiding van de ‘Black 
Lives Matter’-betogingen, zijn er bijvoorbeeld twee 
Britse bedrijven geweest die hun excuses hebben 
aangeboden voor hun aandeel en het feit dat ze 
zich verrijkt hebben door middel van deelname 
aan de slavernij. Als deel van herstel investeren ze 
in liefdadigheidsorganisaties en zelforganisaties 
van mensen van kleur. Denkt u dat dit een goede 
manier is om dit aan te pakken?

NADIA NSAYI: Als je wil spreken over herstel dan gaat 
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dat ook over een herstelbeleid. En de vraag is: “Wie 
bepaalt wat herstel is en hoe moet dat er uitzien?” 
Je kan niet gewoon erkennen dat er iets gebeurd is 
dat niet kon en dan gewoon zelf beslissen hoe het 
herstel eruitziet. Nee, ga praten met slachtoffers en hun 
nabestaanden en vraag hen hoe het moet aangepakt 
worden. Erken die historische verantwoordelijkheid 
en werk aan betere relaties door hen te vragen hoe zij 
daarnaar kijken. Ik geef het voorbeeld van Umicore. Dat 
was vroeger een tak van het mijnbedrijf Union Minière 
dat al sinds begin twintigste eeuw actief is in Congo. 
Vandaag bestaat Umicore nog in Hoboken -  vervuilt 
daar bewonersbuurten – en is het bedrijf nog altijd in-
direct actief in Congo. Umicore sponsort het AfricaMu-
seum en is een van de stichters van het MAS dat ook 
een belangrijke Congolese collectie heeft. Misschien 
is dat een manier voor Umicore om te zeggen dat ze 
met hun historische verantwoordelijkheid in Congo 
aan de slag gaan. Maar hebben zij een dialoog met 
de nabestaanden van slachtoffers? Hebben zij con-
tacten met bijvoorbeeld de Congolese gemeenschap 
in België? Het zou wel eens kunnen dat het echte 
herstel niet zozeer bestaat uit een museum financieren, 
maar om bijvoorbeeld te gaan rekruteren bij mensen 
van Congolese origine, wanneer ze op zoek zijn naar 
werknemers of om samen te werken met Congolezen 
om te bekijken hoe je op een meer duurzame manier 
kunt gaan werken in een Congolese context. We zijn 
op het punt gekomen dat iedereen zich in vraag moet 
stellen in het dekolonisatiedebat. Wanneer we de 
onrechtvaardigheid zien, is de volgende logische stap 
om te gaan spreken over rechtvaardigheid en daar gaat 
herstel uiteindelijk over. Herstel is het streven naar meer 
rechtvaardigheid.

TvMR: En nu? We hebben het gehad over de eerste 
stappen in het dekolonisatieproces,  spijtbetuiging 
is er geweest en de parlementaire commissie gaat 
van start. Wat moet er nu concreet volgen? En hoe 
ziet u de toekomst voor uzelf?

NADIA NSAYI: Na de betoging in Brussel is er een 
nieuw Belgisch netwerk voor zwarte mensen. Dat is 
een beginnend project, ik hoop dat dat een solide 
structuur wordt. Ik denk dat dat netwerk het debat 
en de druk die de voorbije maanden is ontstaan kan 
aanhouden. Bovendien verenigt het heel interessante 

figuren uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Er is een sa-
menwerking gecreëerd over de taalgrenzen heen met 
nieuwe generaties van activisten die volgens mij echt 
tot een nieuwe dynamiek kunnen komen. Daarnaast 
droom ik ook van een sterke Congolese belangen-
groep in België. Ik voel dat daar echt wel nood aan is. 
Het gaat tenslotte over 80.000 à 100.000 mensen van 
Congolese afkomst die in België zijn en een heel sterke 
geschiedenis hebben met België, maar die vandaag te 
weinig kunnen wegen op het beleid. Zo’n organisatie 
zou musea kunnen bijstaan rond de vraag naar de 
toekomst van koloniale collecties, ze zouden ook kun-
nen samenzitten met het onderwijs. De link moet ook 
gemaakt worden met het beleid.

Dat is wat ik nu voor mezelf aan het bekijken ben, 
wat zie ik voor mezelf? Ik focus op dit moment vooral 
heel sterk op de komende Congo-expo van het MAS, 
omdat dat ook een verhaal is dat veel mensen niet 
kennen. Mensen moeten weten dat vandaag in onze 
musea stukken zijn die in een koloniale context naar 
hier gebracht zijn en in bepaalde gevallen ook gesto-
len zijn met behulp van geweld. In die context is het 
dan ook weer perfect normaal als Congolezen zeggen 
dat die stukken moeten terugkeren of dat tenminste 
het juridische eigenaarschap moet aangepast wor-
den. Daarnaast ben ik ook in gesprek met een aantal 
mensen om na te denken wat we concreet kunnen 
doen om de positie van mensen van Afrikaanse origine 
en ook specifiek van Congolese origine te versterken. 
Want die verandering gaan we moeten afdwingen, 
we moeten gaan naar een collectieve strijd van een 
sterke belangenbeweging. Ik geloof niet dat het puur 
klassieke middenveld het allemaal zal doen. Dit is 
een emancipatiestrijd van mensen van kleur. Zo is er 
ook een emancipatiestrijd geweest van vrouwen, van 
Vlamingen, van de LGBT-gemeenschap, etc… Hetero’s 
kunnen bondgenoten zijn maar het zijn de holebi’s die 
de beweging trekken. Die dekolonisatiebeweging is 
voor mij een emancipatiestrijd. Je kan niet verwachten 
dat mensen die in een witte geprivilegieerde positie 
zitten dat gaan trekken. Ze kunnen wel bondgenoten 
zijn. Het klassieke middenveld moet zich dus ook in 
vraag gaan stellen. In welke mate ze deel uitmaken 
van de oplossing, of ook een beetje deel zijn van het 
probleem. Iedereen moet een beetje uit zijn comfort-
zone breken.


