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Met een kop koffie in een cafeetje werden er naast het gezellige Oudehuismanspoort-
gebouw van de Universiteit van Amsterdam een uur lang mooie herinneringen op-
gedaan, frustraties geuit, shockerende anekdotes uitgewisseld, maar vooral werd
er veel gelachen. Als student van Margriet, was ik vooral heel benieuwd naar haar
eigen studiejaren, en zodra ik het woord ‘studietijd’ noemde, brandde ze meteen
los. ‘Oh, leuk! Ik heb het zo geweldig gehad! Ja, zeker!” Ze vertelt me dat ze aan de
UvVA heeft gestudeerd, bij de Oudehuismanspoort. Ze begon als jonge student aan
de opleiding filosofie, die ze kortweg beschrijft met de woorden ellendig en gewel-
dig. Ook het thematische tijdperk van de jaren negentig kwam meteen naar boven.

‘Het was een hele andere wereld natuurlijk: studeren in de jaren negentig. Geen in-
ternet, geen mobiele telefoons, niet eens antwoordapparaten. Dus wat je deed was:
je bleef met je vrienden na het college, je bleef ook bij elkaar slapen want als je elkaar
weer kwijt was, was je elkaar ook echt kwijt: dan moest je naar elkaars huis fietsen
om elkaar weer te vinden, dus we bleven gewoon de hele tijd samen. Dus het was
een heel hechte, fijne en warme tijd!*

Voor een generatie-Z-student een heel romantisch beeld, eigenlijk. Maar ondanks
de fijne sfeer, merkte ze al gauw dat filosofie niet helemaal bij haar paste.

‘Filosofie vond ik een beetje te totally male dominated white story, dus ik ben er li-
teratuurwetenschappen bij gaan studeren. En dat was mijn studie. En dat was voor
mij veel interessanter, omdat daar de laatste cutting-edge theorieén en denkers wer-
den behandeld over gender, racisme en structuren van koloniale onderdrukking.
En zo kwam ik ook met het feministische gedachtegoed in aanraking. Een vak bij
politicologie heette ‘“Theorizing gender’: de schellen vielen mij van de ogen en acht
jaar later gaf ik dat vak zelf. Ik kon mijn geluk niet op. Soms komen dromen uit.’

Ze specialiseerde zich binnen de studies de filosofie en in gendertheorie. Maar in de
jaren negentig was dit een nog een nieuwe ontwikkeling, dus hoe keken de docen-
ten tegen al deze cutting-edge theorieén aan?

‘Grote voorbeelden aan de UvA waren Mieke Bal, Helga Geyer Ryan en Pamela Pat-
tynama. Door hen wilde ik zelf ook verder in de wetenschap. Maar het was een me-
destudente die mij wees op het werk van een toen rijzende academische ster, de
Amerikaanse filosoof Judith Butler. Het bestuderen van Butlers werk over gender
en seksualiteit, en haar revolutionaire inzicht in de jaren negentig dat zowel ge-
slacht als gender talige constructies zijn. Het onderscheid tussen natuur en cultuur,
tussen man en vrouw, hetero en homo: het is allemaal discursief en kan dus ook
anders gedacht worden. Het rookgordijn van de heteroseksuele matrix waaide weg,
een kleurrijke wereld openbaarde zich.’
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‘Ik werkte op dat moment samen met mijn eeneiige tweelingzus in een disco, de
RoXY, en wij deden actjes zoals verdwijntrucs en gogo-dansen, samen met drag
queens en transvrouwen. En in die tijd, in de jaren negentig, was alles nog heel op-
positioneel gedefinieerd, dus een man was precies dat wat een vrouw niet was en
andersom. In dat licht mocht een transvrouw ook absoluut niets lichamelijks heb-
ben dat ooit mannelijk was geweest en die operaties waren zeer invasief en overdre-
ven. Dus ik begon overdag Butler te lezen en ‘s avonds danste ik in die disco waar
alles leek te kunnen. En ik begon na te denken over die mensen die dus echt niet aan
die opposities kunnen voldoen. En ik wist dat er mensen waren die geboren waren
met kenmerken van beide geslachten. En ik vond het buitengewoon raar dat ik die
mensen niet kende en dat ze niet rondliepen in de RoXY. Sterker, er was geen enkel
verhaal of anekdote over deze mensen bekend, niet eens een roddel. Ik ben op zoek
gegaan naar egodocumenten en die vond ik niet, behalve één heel oud dagboek uit
de negentiende eeuw, dat was heruitgeven door Michel Foucault. En daar ben ik
op afgestudeerd, op de literatuurwetenschappelijke lezingen van dat dagboek van
Herculine Barbin.’

Wat voor iemand anders het einde van een tijdperk zou betekenen, was voor Mar-
griet pas het begin.

‘Toen zei iemand tegen mij: ‘ja maar, hoe is het nou met die mensen nu?’ En toen ik
dacht ik bij mezelf: Shit! Ik weet het nog steeds niet! Ik weet het gewoon nog steeds
niet. En toen kwam langzaam het internet op, eind jaren negentig, en toen begon
ik op het internet verhalen te vinden uit Amerika van mensen die zich “intersekse”
noemde. Zij vertelden over medische interventies in de kindertijd zoals gedwongen
gendertoewijzing en gruwelijke correctieve operaties zoals clitorectomie, sterilisa-
tie en castratie, en dat alles zonder hun eigen toestemming of medeweten. Het werd
duidelijk dat de geheimhouding en het taboe mensen ervan weerhield “uit de kast
te komen”. Het pijnlijkste vond ik dat hier mensenrechten werden geschonden, zo-
als het recht op lichamelijke integriteit en het recht op geinformeerde toestemming.
Juist daarom wilde ik weten hoe dat in Nederland zat, en dat werd mijn proefschrift.’

Een filosofisch proefschrift, dus, met een sociologisch onderwerp: iets wat ervoor
zorgde dat Margriet een moeilijke tijd meemaakte in dit schemergebied. Waar ze
zich het meeste thuis voelde? Toch de sociologie. Wat was de doorslag? Onder ande-

re de methodologie.

‘Levensverhalenonderzoek. Ik verzamelde de levensverhalen. En dat is een hele
mooie vorm van onderzoek als het gaat om gender, seksualiteit, taboe en stigma.’

Oral history is een methodologie die in die tijd op kwam vanuit historisch onder-
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zoek, maar dan met een focus op betekenisgeving, agency en de onderhandeling
tussen individuelen en grotere culturele structuren. Al gauw kwam er een andere
reden naar voren voor Margriets liefde voor sociologie.

Ja, sociologie is echt een geweldig vakgebied omdat het een onmogelijk groot aan-
tal onderwerpen gaat en ruimte biedt aan zeer verschillende wetenschappers die
dat kunnen uitvoeren. Veel sociologisch onderzoek is niet alleen analytisch of mooi
inzichtelijk, maar heeft daadwerkelijk maatschappelijke impact. Dat maakt socio-
logie een ongekend democratische wetenschap. Daarom voel ik me ook zo thuis bij
de sociologen: alle collega’s die ik ken zijn bezig met de wereld beter achter te laten
dan dat ze deze vonden. Zij werken keihard voor hun onderzoek naar de sociale
gevolgen van ongelijkheid, klimaatverandering, discriminatie, racisme, seksisme,
oorlog, dictaturen, religie enzovoorts. Kan een socioloog de wereld verbeteren? Ze
hebben het gedaan, ze zijn er mee bezig, en gaan het doen, zou ik zeggen. Sociologie
is het geweten en het moreel kompas van een samenleving.’

Toch heeft het even geduurd voordat dit gevoel van thuishoren echt binnenkwam
bij Margriet. Haar introductie met sociologie in Amsterdam was een hobbelige weg,
vooral vanwege de achteloosheid waarmee genderongelijkheid lang niet werd her-
kend.

‘In de begin jaren 2000 was genderstudies al heel populair bij studenten, de vakken
zaten altijd helemaal vol, met wachtlijsten, maar institutioneel zag ik dat niet terug.
Het onderzoeksinstituut waar ik als promovendus werkte, het Belle van Zuylen In-
stituut voor gender en etniciteit werd in 2005 opgedoekt: het was niet meer nodig
want de emancipatie van de Nederlandse vrouw was zogenaamd voltooid. Maar ook
bij gedragswetenschappen kreeg ik vaak rare reacties op mijn expertise: “van dat
gender begrijp ik niets”. En sterker nog, ik moest in debat met een gerenommeerde
hoogleraar sociologie over de evolutietheorie en gender. En die man die zei letterlijk
tegen een groep van zeventig masterstudenten, op een zeurende toon: “Sorry, guys,
but homosexuality is a mistake of nature”.

Bovendien was het niet makkelijk om als vrouw binnen te komen en geaccepteerd
te worden op de faculteit.

‘In mijn tijd als jonge academicus waren vrouwelijke hoogleraren echt de uitzon-
dering. Toen ik begon als AiO, waren er op de honderd hoogleraren maar dertien
vrouw. Bizar. En dan kwam elk jaar het nieuws dat het streefcijfer van 23 procent
vrouwelijke hoogleraren over tien jaar niet gehaald ging worden aan de Nederland-
se universiteiten. Ja, dat was best een pijnlijk toekomstbeeld.’
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Juist door deze structurele ongelijkheid, die ten onrechte werd afgedaan als indivi-
duele sores: ‘vrouwen willen, niet, kunnen niet et cetera’, is sociologie zo belangrijk.
Denk aan C. Wright Mills: sociologie vindt plaats op het kruispunt van biografie en
geschiedenis.

‘Daarom zijn er altijd weer nieuwe sociologen nodig. En elke keer zal er weer een
nieuwe generatie opstaan die de inzichten en verworvenheden van de voorgaande
generatie onder de loep neemt. Ook in de wetenschap is het sociologisch concept
“cultural lack” makkelijk te vinden. Huidige wetenschappers kunnen niet met he-
lemaal alle nieuwe ontwikkelingen van de nieuwe generaties studenten bijhouden.
Een oudere professor kan klagen dat de samenleving verpreutst is, maar die weet
niet waar de promiscuiteit online te vinden is. Tja, het is niet anders, als je niet
doodgaat word je oud. Ik ook. Dus ik verheug me nu al op de volgende generatie so-
ciologen die mij met hun cutting-edge queer studies overboord gaan gooien. Ik heb
heel goede hoop op de toekomst!’

Met dit inspirerende onderwerp kwam er een inspirerende vraag op: zijn er bepaal-
de levenslessen die ze heeft geleerd als socioloog? Een vraag die met een bulderen-
de lach werd ontvangen, maar serieus werd beantwoord.

‘Always be kind! You have no idea what other people struggle with: always be kind.
En dat heb ik wel geleerd in het leven. Even denken: heb ik nog iets grappigers?’-
Maar nee, dat is hem. Het draait gewoon om compassie.’

Toen dit het laatste woord leek te zijn over Margriets persoonlijke geschiedenis, be-
sloot ik dat het een mooi moment was om een ander onderwerp aan te kaarten waar
ik nieuwsgierig naar was, vooral in mijn positie als student aan een internationale
studie, namelijk de internationalisering van de sociologie. Het antwoord was ver-
rassend genoeg overweldigend positief: volgens Margriet gaat de internationalise-
ring van de sociologie gepaard met de democratisering van het vakgebied. Omdat
ik bekend ben met de internationale faculteit aan de Universiteit van Amsterdam,
vroeg ik haar eerst over haar internationale contacten, wetend dat er veel buiten-
landse sociologen op de UvA werken en onderzoek doen. Het communiceren met
deze groep gaat soepel, beargumenteert ze, vanwege de opkomst van Engels als de
lingua franca. Bovendien hoort volgens Margriet deze ontwikkeling ook bij de nieu-
we communicatietechnologieén die typerend zijn voor dit tijdperk.

‘Ik zie nu wel dat ook, door de opkomst van het internet en google scholar, je de
teksten gewoon in je mailbox gestuurd Krijgt! Vroeger moest ik naar een bibliotheek
fietsen. En als de bibliotheek dat niet had moest je met de trein naar Nijmegen om-
dat die het misschien wel hadden. Het was zo’n andere tijd. Nu is informatie veel

Tijdschrift Sociologie 3 (2022)



260 | Van Rooy

makkelijker te vinden. Ik denk dat juist daardoor de wetenschap internationaal zo
gezamenlijk op is gegaan: dat het veel meer een collective memory is. Ik vind dat wel
hele mooie democratische ontwikkelingen: het internet, Engels als de lingua franca
en dat die gemeenschappelijke kennis veel meer gedeeld gaat worden.

De Universiteit van Amsterdam is sinds een paar voor het eerst de studie sociologie
als tweetalig gaan geven, en Margriet was een van de eerste docenten die hierbij
betrokken was. Liefdevol beschrijft ze dit proces.

‘Wat ik echt te gek vind is de international classroom, dus dat sociologie tweetalig is
geworden in Amsterdam en dat we nu studenten hebben uit de hele wereld. Ik gaf in
2019 en 2020 Introduction to Sociology in het eerste jaar met studenten uit zeventig
landen, letterlijk van over de hele wereld! Van Brazilié tot India tot Myanmar, ja on-
gelooflijk interessant om je lesmateriaal te heroverwegen vanuit hoe een student uit
Brazilié etniciteit anders begrijpt dan een Nederlandse of een Oekraiense student.’
Mijn generatie studenten, een onderwerp waar we dit hele interview telkens weer
op terugkomen. In Margriets woorden?

‘Ik vind de huidige generatie studenten geweldig! Ze zijn opgegroeid in een tijdperk
waarin alles tegenzit: pandemieén, klimaatmutaties, oorlogen, nieuwe soorten van
racisme, seksisme en klassisme, terwijl ze moeten communiceren met een genera-
tie die helemaal niets begrijpt van TikTok en Instagram. Dat is een soort vertaalslag
die ze moeten maken. Elke keer opnieuw ben ik zo verrast door de hoge intelligentie
en ongelofelijke compassie van de studenten voor de manier waarop de wetenschap
met hun gedeeld wordt. Bijvoorbeeld dat ze niet klagen als een docent niet zo goed
Engels spreekt en dat ze dat op proberen te vangen. Ik vind de huidige generatie
studenten echt een geweldige groep jonge mensen, elk jaar opnieuw.’

Na het bespreken van herinneringen uit de geschiedenis van de sociologie, met de
opkomst van deze nieuwe groepen jonge mensen, hoe ziet Margriet de toekomst
van de Nederlandse sociologie voor zich?

‘De toekomst is queer. Definitely. Queer en transnational, cyborgs, zeemeerminnen,
butch drag queens, dikes, gays en natuurlijk non-binair. De toekomst is glansrijk.’

Veel onderwerpen in een korte tijd besproken, en de Kkoffie is al een tijdje op. Nog
één laatste vraag dan. Is er iets dat ze aan de nieuwe generatie wil meegeven?

Ja. Lees. Zo veel mogelijk. Je studietijd is de enige tijd dat je een identiteit hebt
waarbij lezen hoort. Waarbij als je aan het lezen bent je daadwerkelijk iets aan het
doen bent dat op dat moment gedaan moet worden. De rest van je leven zal lezen
altijd in je vrije tijd moeten, tenzij je wetenschapper wordt. En ook dan heb je eigen-
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lijk geen tijd meer om te lezen. Een grote mate van ontwikkelingsvrijheid die je bij
het studeren ervaart, komt nooit meer terug. Het is echt de mooiste tijd van je leven.
Jezus! En nu ben ik echt oud. Maar studeren kan zo geestverruimend zijn. En ik
snap dat er tegelijkertijd in die levensfase allemaal ingewikkelde dingen gebeuren:
je wordt verliefd, je breekt je hart, je bent blut. Ja, je moet opgroeien, het is zo’n ver-
warrende tijd. Maar je kunt alles doen in een vacuiim waarin je ook een prestigieuze
bezigheid hebt: studeren. Het is zo’n freaking luxe. Er zijn zoveel mensen die gelijk
na de lagere school aan het werk moeten. En ik hoop dat studenten ook beseffen dat
het een luxe is.’
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