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De Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en 
Letterkunde en Geschiedenis viert vandaag haar honderdjarig be
staan. Namens de Koninklijke Vlaamse Academie voor Weten
schappen, Letteren en Schone Kunsten van België heb ik het 
voorrecht en het genoegen hulde te brengen aan het jubilerend 
gezelschap. Anderen hebben hier reeds de historiek van de "Zuid
nederlandse" geschetst. Toch wil ik nogmaals met nadruk de rol 
beklemtonen welke uw Maatschappij gedurende een eeuw heeft 
vervuld ter verdediging van de Vlaamse Kultuur en van de 
Vlaamse Wetenschap, in tijden waarin het bestaan zelf van deze 
kultuur was bedreigd. Ook wil ik er aan herinneren dat steeds 
hechte banden tussen de "Zuidnederlandse" en onze Academie 
hebben bestaan : talrijk immers waren en zijn de voorzitters en 
bestuursleden van de Zuidnederlandse die ook lid van de Klasse 
der Letteren onzer Academie zijn geweest. Amper een paar dagen 
geleden werd uw huidige Voorzitter tot lid van onze Academie 
verkozen. 

Tijdens de jongste decennia heeft de activiteit van de Zuidneder
landse nog flink toegenomen, zodat de honderdjarige er helemaal 
niet uitziet als een geskleroseerde oude dame, doch nog meer dan 
tevoor de fascinerende aantrekkingskracht uitstraalt van een jeug
dige, energische en beminnenswaardige jonge vrouw. Daarom be
twijfel ik het ook geen ogenblik dat ook tijdens de volgende 
honderd jaar de Zuidnederlandse, als groepering van alle Vlaamse 
taal- en letterkundigen en historici, actief tot de verdere geestelijke 
ontplooiing van ons volk aanzienlijk zal bijdragen. Namens de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van België breng ik U dan ook onze dank en 
gelukwensen voor hetgeen in het verleden werd gepresteerd en 
onze wensen voor een even vruchtbare tweede eeuw. Bij het 
volgend eeuwfeest, in 2070, zal niemand onder ons nog aanwezig 
zijn ... niemand ? Toch wel: de steeds jeugdige en dynamische 
Zuidnederlandse zelf ! 
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