
318 / Ghendtsche Tydinghen / 50e jaargang / 2021 / nr. 4-5

Begijn

In de rekeningen van het Gentse Begijnhof Sint-Elisabeth (Rijksarchief Gent,
Sint Elisabeth Begijnhof, reeks E1) uit de jaren 1507 tot 1522 wordt een zeke-
re Margriete Callens of Callins als grootmeesteres vermeld. Luc Neyt
(lneyt@skynet.be) zoekt te weten uit welke parochie deze begijn afkomstig
was.

Muilaardstraat

In de wijk Steenakker tussen het UZ en Zwijnaarde, dragen de straatjes van
deze vrij grote verkaveling bijna allemaal namen van gesteenten, niet zelden
edelstenen, of van beroemde architecten. Enkele namen wijken daarvan af.
Een daarvan is de Muilaardstraat, zijstraat van de Haardstedestraat. Maurice
Vollaert vroeg zich af waar die van afkomstig is. De redactie trok eerst op
zoek in de daarvoor meest aangewezen documentatie: de staatnamenlijsten
samengesteld door Jean-Paul De Cloet (Heruitgeverij). Daarin duikt de naam
op als Muylaertstraat in 1940. Die werd in 1983 gemoderniseerd tot Mui laard -
straat. 

Een zoektochtje via Google leverde meteen nog een tweede Muylaertstraat
op, en wel in Eksaarde. Daarmee schieten we heel wat op, want de Muylaerts
waren in de late middeleeuwen (jaren 1300 - 1400) heren van Eksaarde en
belangrijke figuren in het graafschap. Maar daarmee hebben we nog geen echt
antwoord op de vraag. Hadden de heren van Eksaarde in die buurt van het hui-
dige UZ bezittingen? Het is echter ook mogelijk dat dit een van de vele vond-
sten is van de Gentse plaatsnamenbedenker bij uitstek: de dichter - advocaat
Joseph Vermeulen (LD).

Victorinenklooster aan de Groenen Briel?

Inge Misschaert, student en stagiair bij Archief Gent (Zwarte Doos) stuurde
een reproductie door van een aquarel (afb. 1) door Pierre-Jacques Goet ghe -
buer gemaakt in 1813. Frank Gelaude herkende daarin een klein klooster met
kerk of kapel, gebouw in gotische trant aan de rand van de stad. Op de kaart
van Goethals (1795) alle kloosters overlopend, lijkt er slechts een die zou kun-
nen overeenkomen. Namelijk het Klooster ten Walle, met kerkje in 1372 toe-
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gewijd aan de heilige Margareta en in de eerste eeuwen bewoond door de
kloosterorde van de victorinen. Het klooster werd afgeschaft in 1797 en op de
plaats werden twee textielfabrieken gebouwd. In 1812 verkreeg het plein dan
ook de naam Fabriekplaats. Vandaag is hiervan niets meer te zien, noch van
het klooster, noch van de fabrieken. Het terrein is ingenomen door het Sint-
Lucas ziekenhuis aan de Groene Briel. Goetghebuer moet dit dan getekend
hebben net voor de afbraak en de prent afgewerkt hebben als alles al weg was
in 1813. Victor Vander Haeghen, stadsarchivaris, publiceerde in 1888 de oor-
konden en andere archiefstukken van dit klooster onder de titel Het klooster
Ten Walle en de abdij van Den Grtoenen Briel, Annoot- Braeckman, Gent, pp.
360. Willy Rouquaert liet een korte historiek vereschijnen in GT 2014 nr. 1,
p. 56-66.

Tramsporen helpen foto identificatie

De in GT 2022 nr. 3 verschenen plaatsidentificatie (Burggravenlaan bij de
Parklaan) bij een foto van een stel wandelende figuren, vermoedelijk hande-
laars, klopt niet. Mark Rummens, sinds vele jaren specialist in Gentse trams
en tramwegen, legt uit waarom. Er wordt op p. 239 letterlijk geschreven ‘De
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Burggravenlaan, waar lange tijd een tramspoor lag’. Welnu, op de Burg -
gravenlaan heeft nooit een tramspoor gelegen. Op de hoek van de Park- en
Burggravenlaan waren er (al van 1899) tramsporen, maar afbuigend naar
links, de Parklaan in. Bijzonder is dat de sporen in beide richtingen daar tus-
sen de bomen en de huizen met onpare nummers lagen. Op de foto is geen
afbuigend spoor te zien.

Het café op de foto met de naam ‘In de Toekomst’ was zeker niet het café op
de hoek van de Park- en Burggravenlaan. Vergelijk met de foto op p. 125 van
Philippe Bockstael in Archiefbeelden Gent Deel III Het Oosten en het Zuiden,
Gent, 2001. Dat hoekcafé heette aanvankelijk Café de la Station, later Café
des Voyageurs, in de laatste decennia De Farao. Een drietal jaar geleden werd
het gesloten na een schietpartij en is thans verbouwd tot woonhuis.

Waar dan wel? De enige plaats waar in Gent zoals op de GT foto een enkel-
spoor lag in het midden van de straat, is de Oudenaardsesteenweg voor de
(nooit geëlektrificeerde) buurttram naar Geraardsbergen (1912-1954).
Vandaar de wedervraag: is het wel zeker dat de foto in GT in Gent genomen
is?
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