PARELTJES UIT HET BEGIINHOF

Verzameld door Hans Dousselaere in de DSMG collectie Vliegende
Bladen Gent, Begijnhof, Sint-Amandsberg

Afb. 1. ‘Doet de rijken betalen’: waar hebben we dat nog gehoord? De kommunistische partij

stelde in Gent nooit veel voor, maar hun voorman in die tijd, Ferdinand Minnaert, bracht het

tot gemeenteraadslid en zelfs senator. Hij was blijkbaar een goede redenaar en turnkampioen.

Dat laatste zou verklaren hoe hij de concentratiekampen van Breendonk en Mauthausen kon
overleven. Propagandafolder uit 1937.
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Afh. 2. Diepgevroren vlees: ‘het van het’ in 1954. Vooral niet vergeten ONTDOOIEN!
Bemerk de krijgshaftige taal: W.O. Il lag nog vers in het geheugen.

238/ Ghendtsche Tydinghen / 49e jaargang / 2020 / nr. 3



Afb. 3. Onder andere ‘Het Gesticht van den H. Gregorius’ (Sint-Gregorius Instituut, nu
Benediktus Poort) aan de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg gaf jongens uit katholieke
gezinnen de mogelijkheid om ‘moderne humaniora’ te volgen: zonder klassieke talen (Latijn
en Grieks). Met internaat. Goedkoop was dat niet en de brave ouders moesten zelf zorgen
voor een matras, etc. Hoewel het foldertje geen jaartal draagt, laat de spelling toe het te date-
ren voor 1946, vermoedelijk in de jaren 1930.
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Afb. 4. Het ‘“Maison universelle’, Veldstraat, baadde in een sfeer van elegante vrolijkheid,
zoals te zien op deze ongedateerde reclamekaart. Een dergelijk grafisch mooi verzorgd hebbe-
ding getuigde van luxe en verraadt meteen ook de smaak van de (min of meer)
Franssprekende doelgroep.
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