D’AZENTEN GOAN OPZIJE OAN ZE DEN

TRAM ZIEN RIJE
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D’azenten goan opzije, oan ze den tram zien rije

Allee, allee circulee, oas ’t nie veurniet es rije wij nie mee
Tram twiee of tram dreie, gien iene es in tije

Stoppe giene parlee, of t’es op de’ kajee.

En niet alleen d’azenten goan opzije: als je die ‘tramtreinen’ van tegenwoor-
dig door de drukke Korenmarkt en langs de zo mogelijk nog drukkere Groen-
tenmarkt ziet rijden... Enkel wijlen John Massis had er geen schrik van: hij
trok ze voort met een trekkoord bevestigd aan het machtig gebit in zijn (grote)
muile (afb. 1). Wel moeten we hier onmiddellijk bij vertellen dat onze onver-
schrokken azenten niet bang waren van de trammekes van toen. Ze weigeren
zogezegd mee te rijden omdat ze vanaf een bepaald jaar moesten betalen, net
als de gewone mensen.

De documentjes (afb. 2-5), hierbij gereproduceerd, waren in gebruik in de tijd
van de ‘koffiemolens’, tramtype in Gent destijds zo genoemd naar de eigen-
aardige geleiding met een horizontale heen en weer draaiende ‘manivelle’. De
huidige trams versnellen, vertragen en remmen met behulp van voetpedalen.
Tussen haakjes: trams worden niet gestuurd of bestuurd, maar geleid.

De papiertjes worden liefdevol bewaard in Documentatiecentrum DSMG,
Sint-Amandsberg bij de collectie “Vliegende Bladen’, reeks ‘Mobiliteit’. Ze
dateren vermoedelijk van voor WO 1I: oude spelling (bv. ‘uitnoodiging’),
tweetalige naam, de vroegere benaming van de trammaatschappij (Franse af-
korting: TEG, Nederlandse: ETG). In 1961 veranderde dat in Maatschappij
voor Intercommunaal Vervoer Gent (MIVG). Dat moest wel, want niet enkel
trams, ook bussen verzekerden het openbaar vervoer. Het bleef wel beperkt tot
Gent en enkele buurgemeenten: intercommunaal. Sinds 1990 werd dat uitge-
breid tot de hele regio Vlaanderen en heet de hele grote maatschappij De Lijn
(officieel VVlaamse Vervoermaatschappij). Gentenaars, die af en toe een bus
nemen buiten hun thuisstad of bv. de kusttram, en die de gelukkige bezitters
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Afb. 1. John Massis aan het werk (foto uit een mooi geillustreerd krantenartikel verschenen
bij zijn dood (De Gentenaar, 13 juli, 1988, DSMG, Vliegende Bladen, Personalia).

Afb. 2. De tarieven van het stadsnet. Verlaagd tarief voor militairen (in uniform!) en vroege
vogels (vooral werkmensen). Tien frank voor negen ‘reizen’. Waag het niet om de prijs van
toen voor een ritje om te zetten in Euro.
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Afb. 2. lllustratie op de voorzijde van de tabel op Afb. 3 met tweetalige naam van de tram-
maatschappij.

Ghendtsche Tydinghen / 48e jaargang / 2019 / nr. 3 /229



Afb. 4. Tabel van de eerste en laatste ‘afreizen’ aan de verschillende haltes van de lijnen 1 tot
10 plus 20 en 31.
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Afb. 5. Een typisch rittenbiljet verkocht door de tweede man op de tram, de verkoper-contro-
leur: niet zelden een norse kerel in uniform. Die stempelde de meerrittenkaarten af en ver-
kocht de flinterdunne ticketjes voor enkele ritten. Na betaling werden ze door datzelfde heer-
schap ontwaard door er een flinke streep door te zetten met waspotlood en afgescheurd van
een groezelige blok. Elk van die kleine trammekes had dus twee personeelsleden aan boord:
de wattman of tramgeleider en een controleur verkoper.

zijn van een Lijnkaart (Mobibkaart), weten dat te appreciéren.

Onder de titel: het refrein van een van de succesliedjes die Marie Brouillard
(onterecht vergeten) schreef voor Romain Deconinck.
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