DE HEILIGE ANTONIUS VAN

DE ZUIDSTATIE

naar Emiel Andelhof

Gent kende, naast de in GT al ruim aan bod gekomen heilige kluizenaar
Antonius van Egypte (die met het varkentje) en Antonius van Padua, nog
een derde, ditmaal levensechte Sint-Antonius, geboren en getogen
Gentenaar. Zijn beschrijving ontlenen we aan Emiel Andelhof’s Galerij
van Gentsche Typen (1942)

Omstreeks 1900 kon men aan het toen nog volop functionerende Zuidstation
dagelijks een merkwaardig schouwspel mee maken. Een statige figuur stapte
er traag naar het stationsgebouw, met grote afgemeten passen, het hoofd in de
lucht, onbekommerd met wat rond hem gebeurde. In zijn rechterhand droeg
hij een stokje waarmee hij zijn geliefkoosd huisdier tot de orde kon aanma-
nen. Dat beest dat hem steeds dichtbij op de hielen volgde, was ... een var-
ken, zwart als pek, blinkend als een pas gepoetste spiegel!

Vandaar dus de naam, of beter gezegd bijnaam van dit zonderlinge personage
dat, met huisdier en al dagelijks hier of daar in een café aan het Zuid een
‘kootje’ (geneverke) ging pakken. De man was voor zijn pensionering spoor-
wegbeambte geweest. Zijn taak bestond er voornamelijk in aankomst en ver-
trek van de treinen in het ‘kopstation” Gent-Zuid te melden. Dat deed hij door
witte borden met in zwarte klare cijfers en letters aangeduide bestemming en
vertrekuur van de treinen op te hangen boven de betreffende perrons en daar-
na weer af te haken. En niet enkel dat: hij moest ook de reizigers tot voorzich-
tigheid aanmanen. Dat deed hij door langs de boord van de perrons op en neer
te stappen en de mensen zo ver als nodig van de spoorbaan af te houden.
Wanneer de treinen op punt stonden te vertrekken, herhaalde hij dit maneuver.
Dan liep hij weer langs de perrons op en neer en riep de bestemmingen af.
Zijn stem dreunde door de stationshal:

“Brugge, Oostende... direct! En voiture!”

“Wetteren, Aalst, Brussel... direct! En voiture!

Zottegem, Geraardsbergen... banlieu! En voiture!”

“Deinze, Waregem, Kortrijk, Moeskroen... direct! En voiture!”, enz.
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