
Blijkbaar zijn de Gentenaars toen gretig op jacht naar souvenirs geweest, net
zoals gebeurd is met de Berlijnse muur.”
Inderdaad, driekwart eeuw geleden waren er nog heel wat Gentenaars die een
stukje verwrongen aluminium afkomstig van de Zeppelin fier bewaarden als
een trofee, maar de dag van vandaag zult ge ver en lang moeten zoeken om
nog een dergelijk relict tegen te komen.

HET KRONIEKJE VAN EEN OUDE GENTENAAR

Vandaag met de L

Labberdaan: Voor abberdaan, zeevis.
Laguerre: Ruzie. ‘t Es daor were Laguerre. 
Lammeren: Betalen.
Lamzwart: Zwart poeder bekomen door de verkoling van beenderen. 
Laber: Iemand die niet deugt. Een gemeen persoon.
Lanterfanten: Slenteren. Trutselen.
Land: Ge zoet ‘r ‘t land van uitluupe. Voor iets dat op de zenuwen werkt.
Lange Munte: Zeg, moet uit de Lange Munte kome? Voor iets dat op zich laat
wachten. 
Lantirre: Lantaren.
Lappekakker: Bangerik. Ook algemeen voor een persoon voor wie men wei-
ning respect heeft. 
Lappe Sofie!: Uitroep om kracht bij iets te zetten. Lappe Sofie: hij kreeg mij
daor e pirre op zijn muile.
Lavabo: Schîeve lavabo: een scheldwoord.
Leugemeete, ook Leugemiete: Leugenaarster. Werd ook toegepast op het uur-
werk van het Godshuis van St-Pauwel en St-Jan, dat nooit het juiste uur aan-
gaf. 
Leins: Lende. ‘t Lag d'in mijn leins. Ik had er het voorgevoel van, ik wist dat
het ging gebeuren.
Lever: ‘nen druuge lever hèn. Altijd dorst hebben. Ook een excuus om nog
een pintje meer te drinken.Da ligt op mijne lever. Dat zit mij nog altijd dwars. 
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Liegen: Mîer liegen dan da e pird schijte kan: Sterk liegen. 
Lievijn: Mansnaam. Voor Lieven.
Lijkbidder: Hij staot daor mee e gezicht gelijk van ne lijkbidder. Voor iemand
die niet bijzonder opgewekt kijkt.
Lobal: Luchtballon.
Locht: Lucht.
Lochtijnk: Moestuin.
Loffelijke geweunte: Meestal negatief voor de gewoonte die iemand heeft om
regelmatig iets te doen waar men minder gelukkig mee is.
Logee: Een gast die blijft slapen.
Lokkenbijt: Een lummel, een onnozelaar.
Lukthem: ne lukthem, een toeval.
Lurre : Een gemene kerel 
Luxe: ‘t Es luxe in de Penshuizekes: Wanneer mensen die zich het normaal
niet kunnen permitteren eens iets royaals doen. 
Lizze: Zijn lizze vullen: Goed en overvloedig eten.
Loepe: een vergrootglas.
Lotsûure: een neerhangend oor. Vroeger een volkstype dat met een kraampje
op de Vrijdagmarkt stond met “sneukelderije”, o.a. hîetekoeke. 
Lucifirke: Un allumetse, stekske.
Luis: Zich gevoelen gelijk een luis op ne kam. Zich niet op zijn gemak voe-
len. 
Luizenboulevard: Herenkapsel bestaande uit een streep die de haardos in twee
gelijke delen scheidt.
Lûuk: Look. ‘t Er ès lûuk in de mis (meersch). Er is onraad.

Hugo Collumbien

427

Binnenwerk sept_okt_2010_September binnenwerk OK 5.0  30/08/10  09:39  Pagina 427


