
INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - FICHE N° 195

Op 19 oktober 1900 stelde Paul Bergmans in de rubriek “Boekbanden -
Bibliotheek van de Stad en van de Universiteit , Acc. 9063 - XVIe eeuw” in
het Frans een fiche op over

Boekband met de afbeelding van Sint-Servatius 

Deze boekband in
bruin kalfsleder op
een eikenhouten
plank met een
breedte van 100
mm en een hoogte
van 150 mm draagt
op elk plat de
afdruk van een
gegraveerde meta-
len plaat.
Onder een inge-
drukte arcade met
een getand bloem-
vormig ornament,
staat Sint-Servatius
in de kledij van een
bisschop, recht op
het uitgestrekt
lichaam van een
draak waarvan hij
de keel doorboort
bij middel van de
punt van zijn staf

die hij vasthoudt met de rechterhand, met de andere houdt hij de sleutel van
Sint-Pieter die heden nog bewaard wordt in Maastricht (1).
Aan weerszijde van de heilige, een engel. Rond zijn hoofd, omgeven door een
stralenkrans, vier sterren. Daaronder een inscriptie:  Sancte Servati.or. Rond
deze afbeelding de volgende inscriptie, ontleend aan de dienst van Sint-
Servatius en bij iedere hoek onderbroken door een vierblad: Servatius servavit.
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|| fidem servavit plebem.domini. || servando.et.orando. || mervit.quod.credídit alleluya ||

Deze boekband wordt door Mr. James Weale toegeschreven aan de stad
Maastricht waarvan Sint-Servatius de patroonheilige was.
Hij is een van de meest zeldzame. Ons exemplaar behoort tot een Antwerpse
druk uit het begin van de XVIe eeuw die in die tijd toebehoorde aan een
Luikse religieuze.
Het bezit nog zijn koperen sloten; het beweegbare deel van deze laatsten is
gehecht op lederen riemen die op het plat vastgehouden worden door een een
nagel met afgeplatte kop die een vierblad voorstelt.
Koperen lamellen beschermen eveneens de hoeken van de marges van elk
plat.

Cf. J. Weale, Bookbindings and rubbings of bindings in the National Art Library, South
Kensington Museum (Londen, 1894-1898), introd., p.LXVI, catal., p.189.

(1) Zie le Beffroi, t.II (Brugge, 1864-1865), p.174.

ALBERT BAERTSOEN IN GENT

Albert Baertsoen is de beste en schoonste vertolker van onze stad, schreef
Pierre Kluyskens in zijn artikel in de Gentenaar in 1952, artikel dat in 1991
werd overgenomen in ‘Ghendtsche Tijdinghen’. Die eigenaardige weemoed
onzer Vlaamsche steden, heeft niemand intenser weergegeven dan Baertsoen,
staat in de necrologie in De Gentenaar van 13 juni 1922.
Toch is Baertsoen de laatste decennia stilaan vergeten geraakt. Sinds de retro-
spectieve van 1972 is weinig rond deze schilder en etser gebeurd, in tegenstel-
ling tot zijn illustere tijdgenoot Emile Claus. Het is meer dan 100 jaar geleden
dat hij zijn topwerk schilderde ‘Dooi te Gent’ of ‘Le Dégel’ dat thans in het
Musée d'Orsay hangt, en waarvan een voorbereidend werk in het Gentse
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