EEN MEMORABELE GEBEURTENIS

Paul Hebbelynck °13.11.1905.

Wij denken niet dat er veel Gentse verenigingen bestaan die onder hun leden
100-jarigen tellen. Wel, wij hebben dat wel sedert 13 november jl.

Een van onze trouwe leden, de heer Paul Hebbelynck (familie van onze stich-
ter) werd immers in Gent geboren op 13 November 1905.

Deze burgerlijke werktuigkundige ingenieur stamt af van een familie die een
katoenspinnerij opgericht had op de Oude Vest, namelijk de spinnerij De Smet-
Ghéquier, nu M.LLA.T.

Na de Eerste Wereldoorlog ging zij deel uitmaken van de Union Cotonniére.
Na de dood van zijn vader Adolphe, volgde Paul hem op als Directeur en werd
Ondervoorzitter van de UCO. Hij heeft trouwens heel zijn leven doorgebracht
in de textielwereld.
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Het is onder zijn leiding dat de fabriek in de Maisstraat en deze in Brugge
gebouwd werden. Hij is trouwens nog altijd Ere-Vice-Voorzitter van de UCO.
Als men gaat graven in de familie van oude Gentenaars komt men onvermij-
delijk andere gekende namen tegen. Langs moeder’s kant is zijn grootvader
de bekende drukker-uitgever Adolphe Hoste op de Galgenberg. Deze had lan-
ge tijd een boekwinkel op de hoek van de Veld- en Volderstraat die later over-
genomen werd door Adolphe Herckenrath. En zo komt dan het familiever-
band met Philippe Cauderlier.

* Paul Hebbelynck woont nu op de Kouter, maar heeft lange tijd gewoond op de
Sint-Denijslaan in een huis dat ontworpen werd door zijn kozijn, de architect
Jean Hebbelynck.

Als lid van de “Royal Belgian Sailing Club” kon men hem vroeger regelmatig
tegenkomen op de Leie en de Schelde.

Wij wensen de Nestor van onze leden nog vele jaren van een gezond leven toe
en hopen dat hij een voorbeeld en stimulans mag zijn voor andere kandidaten.
Het is immers gebleken dat lezen van “Ghendtsche Tydinghen” een gezonde
bezigheid is die het leven verlengt.

PUZZEL 2005, “AMAAI MIJN UURE”

Nadat ik deze nacht niet kon slapen door een oorontsteking, kon ik deze mor-
gen niets meer oren. En luister nu eens, dit werkte nu inspirerend voor het
onderwerp voor de quiz 2005. Ik wist direct dat we dit jaar de puzzel gingen
wijden aan Gentenaars die een ““ gruut lawijt zijn en moake”, met andere woor-
den arz- en andere “tiesten” die iets met muziek te maken hebben.
Traditioneel mag u terug de “letterkens” tellen om de naam te vinden van een
belangrijke, wellicht de beroemdste Gentse componist, wiens vader stadstrom-
petter was. Een zeer mooi portret van deze polyfonist werd in 1989 ontdekt in
een private verzameling.

1) Naast Karel Miry kende Gent in die periode nog een andere scheppende
kracht. In 1824 werd hij cellist en tweede dirigent aan de Brusselse Munt. In
1834-5 dirigeerde hij in het theater Ventadour te Parijs en in de Franse Opera te
Den Haag. In 1836 kwam hij terug naar zijn geboortestad waar hij werkzaam
was in de opera. In 1846 werd hij dirigent van de Brusselse Munt, van de Grande
Harmonie en de Koninklijke Hofkapel. Wat u nu nog moet vinden is de tweede
letter van zijn familienaam.
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