
marteldood van de H. Laurentius" toeschrijft en die bewaard worden bij de 
Broeders Hiëronimieten te Sint-Niklaas?" 
Zij stuurden ons een afbeelding van deze 6 schilden waarvan wij er hier een 
van afdrukken. 

GÊNSCHE PRÁOT 

Ze waoren op 't slagveld, in 't wierd stillekes aovend. 
De serzant Potirde wierd afgezonde mee e g' hîel piket om de dûue te gaon 
begraove. 
't Waore bijnaor al Gentenirs. 
- Zie, zei de Potirde tege zijn mane; ge keunt hier mee e stuk of tiene beginne 
mee g' hîel dienen hûup wig te kuische, 'k zal straks ne kîer kome zien; in hij 
trok mee d' andere verder. 
En half uurke laoter kwamt er îenen afgelûupe. 
- Serzant! riept hij, 't es daor îene diemenie en keune begraove. 
- Waorveure da? zei de serzant 
- Hij wilt abseluut hên dat hij nie dûud en és ... 
- Niemendale, riep de serzant kwao gaowig, ze zoen dat allemäol keune zegge! ... 

SOUVENIRS MÉTALLIQUES 

In de "Flandre Libérale" van 19 Januari 1938 vonden wij een artikeltje van de 
numismaat René Lardrière, met als titel "Souvenirs métalliques". 
Wij laten er hier de vertaling van volgen: 

De Koninklijke Vereniging "De Melomanen" viert dit jaar de honderdste ver
jaardag van zijn stichting. De manifestaties en ceremonieën zullen binnenkort 
beginnen en eindigen in september. 
Ter gelegenheid van deze plechtigheden achten wij het gepast enkele lijnen te 
wijden aan de numismatiek van de "Melomanen". 
Vanaf zijn stichting organiseerde de vereniging koorzangwedstrijden. De eer
sten vonden plaats op 25 februari 1840, 8 augustus 1841, 7 augustus 1842, 
7 juli 1844,5 augustus 1849, 6juli 1851, 6juni 1852. 
Bij iedere wedstrijd werden aan de winnaars medailles geschonken met wer
ken van opmerkelijke kunstenaars: Braemt, Jouvenol, Lemaire. 
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De medailles van 1840 droegen de beeltenis van de beroemde Franse chanson
nier Béranger; deze van 1841 de beeltenis van Grétry. 
In 1859 schonken de "Melomanen" aan hun gewezen voorzitter een zilveren 
medaille van 54 mm. met de tekst: "Hommage offert à M. Charles Antheunis, 
ancien président de la société royale des "Mélomanes" par ses amis le 18 
septembre 1859." 
Ter gelegenheid van de 8e koorzangwedstrijd van 8 juli 1860 waaraan 35 ver
enigingen deelnamen, werden 14 medailles met de beeltenis van de Graaf van 
Vlaanderen uitgereikt, waarvan 4 in goud, de anderen in verguld zilver, zilver, 
brons en wit metaal. 
Wanneer in oktober 1863 de "Melomanen" hun 25-jarig bestaan vierden werd 
een herdenkingsmedaille geslagen die op de voorzijde het gekroond wapenschild 
van Gent droeg, geplaatst boven het gekroonde cijfer van de vereniging. Op de 
achterzijde stond 

"Soc. royale des Mélomanes 
25e anniversaire 

1838-1863 
Gand" 

Wanneer in september 1881, ter gelegenheid van het halfeeuwfeest van de na
tionale onafhankelijkheid, de vereniging een internationale koorzangwedstrijd 
organiseerde, werd een herdenkingsmedaille geslagen van het type van de 
officieële medailles van de stad Gent, op de voorzijde de Maagd van Gent voor
stellend, gezeten in een omheinde tuin naast de leeuw. Op de achterzijde, tus
sen twee laurier- en eikentakken, het volgend opschrift: "Société royale des 
Mélomanes, concours international de chant d' ensemble. Gand, 4 septembre 
1881". 
Om te besluiten vermelden wij de internationale koorzangwedstrijd van 1898 
en het artistiek festival van 1908, wanneer de "Melomanen" hun 70-jarig be
staan vierden. 
Moge deze vereniging waarvan de faam onze grenzen overschreden heeft nog 
lang zijn weldoende activiteiten verder zetten. 

RenéLAD~RE 
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