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Sluiting van de Papeterie Anglaise na een bestaan van 87 jaar. 
Zie "Ghendtsche Tydinghen"- 1992- N° 3- pp. 130-140. 

Hugo COLLUMBIEN 

HERDENKINGSDAGEN IN 2004 

Wat gebeurde er 

75 jaar geleden 

22 Februari 1929: Dood van Leopold De Buck, anders gezegd ''Lotsuûre". 
27 Februari 1929: Dood van Oscar De Gruyter. 
24 Augustus 1929: Dood van Karel Van de Woestijne. 
22 Oktober 1929: Afschaffmg van de Berg van Barmhartigheid. 

100 jaar geleden 

1 Mei 1904: De Bond Moyson opent een kliniek in de Speldenstraat 
9 Mei 1904: Inhuldiging van het Museum voor Schone Kunsten. 
22 Mei 1904: Geboorte van Gustje De Puydt. 
24 Mei 1904: Geboorte van Karel Locufier. 
14 Juli 1904: Dood vanCesarDe Cock. 
15 Juli 1904: Geboorte van Broeder Firmin. 
15 Augustus 1904: Dood van Frans De Potter. 

150 jaar geleden 

11 Februari 1854: Geboorte van Domien Van den Bossche. 
28 Maart 1854: Geboorte van Karel Lybaert. 
14 Augustus 1854: De Draak wordt gehesen op de nieuwe gietijzeren toren van 
het Belfort. 
26 September 1854: Geboorte van Victor Vander Haeghen. 
24 Oktober 1854: Geboorte van Gustave Vanaise. 
9 November 1854: Serrure geeft aan de Universiteit de 1e les in de Nederlandse 
Letterkunde. 
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200 jaar geleden 

26 Februari 1804: Geboorte van Mgr. Bracq. 
15 Mei 1804: Stichting van "La Concorde". 
27 Mei 1804: Van de pui van het Stadhuis wordt afgekondigd dat Napoleon 
Keizer geworden is. 
3 Juni 1804: Geboorte van Karel Ondereet 
17 September 1804: Geboorte van Prudens Van Duyse. 

250 jaar geleden 

18 Juli 1754: François Pilsen krijgt octrooi om een papierfabriek te bouwen. 
31 Augustus 1754: Decreet over de reglementering van de bedelarij. 
20 December 1754: De erfgenamen van Philippe Papejans de Morehoven ver
kopen zijn eigendom aan Rector Falligan. 

350 jaar geleden 

28 September 1654: Jéröme Duquesnoy wordt geëxecuteerd op de Korenmarkt. 

600 jaar geleden 

27 April1404: Dood te Halle van Filips de Stoute. 

750 jaar geleden 

29 Juni 1254: Gravin Margaretha staat aan de stad de wijk Overschelde af. 

1300 jaar geleden 

15 Mei 704: Dood van Reingerus, 5e Abt van de St-Baafsabdij. 

GÊNSCHE PRAÖT 

Jan Pek, en êwe Gênsche peste, hao nen trekhond gevonde; smirig in te lîelijk 
om de pûurte van d'helle te wachte. 
-Wacht! zei de Pek, binst dat hij hem en dikke kûurde aan zijn kele bond; dat 
es îene die vuil genoeg es om de zatlappen uit d'hirbirge te jaoge; in fier gelijk 
ne kommandant trokt hij er recht mee naor de Café du Nord. 
- Bonzoer, zei de Pek, aost hij binnekwam. 
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