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~:ent/historis/stads2ezichten. 

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - FICHE N° 67 

Op 5 April 1898 stelde Louis Maeterlinck, in de rubriek "Schilderijen - Mu
seum van Schilderkunst, n° 38 - XVlle eeuw -" in het Frans een fiche op over 

Sint-Sebastlaan na zijn martelaarschap getroost door engelen, door Pieter 
Thys (de Oude) 

Men zal bemerken dat het geheel van dit schilderij grote overeenkomsten ver
toont met bepaalde werken van Van Dyck die door Thys als leidraad genomen 
werd. 
Vooral de handen zijn behandeld met een voornaamheid de meester waardig. 
Links op het doek ziet men de heilige van voren, doorboord met pijlen en vast
gebonden aan een boom. Engelen troosten hem. Zij maken de koorden los die 
hem vastbinden en nemen de pijlen weg. Twee engelen dalen neder uit de he
mel en bieden hem de kroon en de palm van de martelaar aan. 
Links op het voorplan zijn het kuras en het zwaard van de heilige neergelegd. 
Figuur op natuurlijke grootte. H: 2,49 m. L: 1,63 m. Doek. 
Het doek is aan de rechterzijde getekend Peeter Thijs. 
Het is afkomstig, net zoals twee andere taferelen van dezelfde meester die zich 
in het museum van Gent bevinden, van het oud depot in St-Pieters. 
Ze werden aangekocht door Abt Seiger bij de verkoop die plaats vond na de 
afschaffmg van de Orde der Jezuïeten. 
Pieter Thys, gezegd de Oude, werd in Antwerpen geboren in 1616 en stierf er 
in 1677 of 1679. Hij werd als vrijmeester opgenomen in de St-Lucasgilde van 
Antwerpen in 1644-45 en werd deken in 1661-1662. 
Keizer Leopold stelde hem aan als hofschilder. Hij behandelde de geschiede
nis en het portret. Het is in dit laatste genre dat hij het dichtst Van Dyck bena
derde. 
Zijn werk, alhoewel mooi en van een krachtig coloriet, wordt ontsierd door een 
te rode kleur van het vlees. 
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Cf. A.P. Sunaert, Catalogue descriptif du Musée de la villede Gand, (Gent 1870), 
pp. 36-37. 
Spijtig genoeg leende de illustratie van de fiche zich niet tot reproductie. 

HET VREDESVERDRAG VAN GENT in 1814 

Precies een halve eeuw geleden schreef Pierre Kluyskens onderstaand artikel
tje. 

Te Gent werd de onatbankelijkbeid der Verenigde Staten duurzaam beze
geld 

De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben de hoofdstad der Verenigde 
Staten, voor de zoveelste maal, in het brandpunt der belangstelling gesteld. 
De aanstelling en eedaflegging van de nieuwe president, zijn markante rede
voering, de benoeming van zijn onmiddellijke medewerkers, zijn gans de we
reld door druk besproke~ geworden. 
Voor ons is het wellicht ook een gelegenheid om een der heerlijkste bladzijden 
uit de geschiedenis van het Amerikaanse volk aan te halen, een bladzijde die 
het steeds zal herinneren aan de definitieve bezegeling van zijne onafhanke
lijkheid en vrijheid, en die bijna anderhalve eeuw geleden, in 1814, in het vroeger 
Karthuizersklooster der Afteveldestede werd geschreven. 

De lange en bloedige oorlog tussen Engeland en zijn koloniën in Noord-Ame
rika, was in 1783 besloten geworden met een vredesverdrag waarbij aan de 
Verenigde Staten de onafhankelijkheid werd geschonken. Onder de geniale 
leiding van Washington, wist de jonge staat, niettegenstaande talloze moeilijk
heden, zich bliksemsnel in alle domeinen op te werken en zelfs op het interna
tionaal schaakbord een voorname plaats in te nemen. Hij werd echter het slacht
offer van de strijd die sedert het begin van de XIXe eeuw woedde tussen Frank
rijk en Engeland. 
Door een "Order in Council" had koning George Ill de blokkade van de Euro
pese kusten afgekondigd en kort nadien had Napoleon door het decreet van 
Berlijn (25 Nov. 1806) alle Europese havens aan Engeland ontzegd. Die strijd 
bij middel van decreten die met de dag strenger werden, was noodlottig voor 
de Amerikaanse handelsvloot, daar bijna automatisch elke activiteit met Eu
ropa werd stopgezet. Een andere reden van misnoegdheid was het "pressen" 
van matrozen door de Engelsen, die de Amerikaanse schepen praaiden om na 
te gaan of er geen Engelse vaandelvluchtigen aan boord waren, wat aanleiding 
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