
LEZERS SCHRUVEN ONS 

Bij het ontvangen van de "Indices" stuurde de heer Jules Duvivier (Antwer
pen) ons een "Proficiat" aan alle medewerkers, want, zegt hij, het is moeilijk 
te geloven dat dit het werk zou zijn van slechts één persoon. 

De heer Richard Verlinden (een Gentenaar die toevallig geboren werd in 
Zingem) stelt zich vragen over de waarde van een "halve kluit". 
Hij schrijft: ''Toen ik in 1924, als manneke van den buiten, voor het eerst naar 
Gent kwam naar school, was ik even in verwarring. Hadden de Gentenaars 
ander geld dan bij ons in het Oudenaardse? Waar een kluit bij ons 0,05 fr. 
waard was, stelde dat in Gent 0,10 fr. voor. 
Dit laatste was bij ons een "dikke". Onze kluit was in Gent slechts een "halve 
kluit" waard . ., 

OUDHEIDKUNDIGE KRONIEK 

Een korte bijdrage van Alfons Van Werveke werd gepubliceerd in "De Gazet 
van Gent" van 9 Maart 1925 en ging over 

IN DE HALVE MAAN 

Te Gent en waarschijnlijk ook in andere steden leest men op sommige herber
gen In de Halve Maan. Is daarbij het eerste of laatste kwartier van de maan 
afgebeeld, zoo wordt natuurlijk dat bedoeld met het opschrift, maar aan den 
uitkant van de steden, waar een versterking is of was, wijst De Halve Maan op 
heel wat anders. Zoo stond op den Kortrijksehen steenweg te Gent, voor het 
doorsteken van de Elisabethlaan, een herberg De Halve Maan, die haar naam 
ontleende aan een nabijliggend gedeelte van de versterkte omheining der stad, 
waarvan de weerga ook elders te zien was. Men leest immers in de rekening 
van den ontvanger van de werken der stad Gent voor het jaar 1707 : "buyten 
de Heuvelpoorte ... voor het diepen van de ondiepten, die waeren in de grach
ten van de alfve maene." 
Wat is nu een halve maan? Een der voornaamste buitengedeelten van een ge
bastionneerde versterking, dat in den beginne halfrond was, en er dus zoowat 
als een halve maan uitzag, maar in het midden van de XVlle eeuw tot een 
scherpen hoek werd vervormd. 

A. VAN WERVEKE 
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