
Provincie Oost-Vlaanderen: Aalst - Dendermonde - Gent: Groot en Klein 
Begijnhof en Oud Begijnhof St Elisabeth - Oudenaarde. 
Provincie Vlaams-Brabant: Aarschot- Anderlecht- Diest- Leuven: Groot en 
Klein Begijnhof- Tienen. 
Provincie West-Vlaanderen: Brugge- Diksmuide- Kortrijk. 
Ieder begijnhof wordt gei1lustreerd met een mooie zwart-wit-foto. 
Het boek heeft een formaat van 11,5 x 22 cm. en telt 268 bladzijden. 
De prijs bedraagt 545 fr. Te bekomen bij Standaard Boekhandel. Zo niet , 
contact nemen met Uitgeverij Davidsfonds - Blijde Inkomststraat 79-81 te 
3000 Leuven. 

H.C. 

VRAAG EN ANTWOORD 

De heer André Stijns vraagt 
1 ° Ik beschik over één exemplaar van een wekelijkse uitgave (kortverhaal) 
van de uitgeverij "Klokke Roeland" - De Vleeschauwer, Bruiloftstraat 133, 
Gentbrugge (jaartal?). 
Wie kan mij meer vertellen over deze uitgeverij: bestaan van ... tot, uitgaven, 
enz. 
2° Het voormalig Bijlokehospitaal werd opgetrokken in rode bakstenen welke 
gestempeld zijn met de naam "Sugg & Cie- Gand". Waarschijnlijk wordt hier 
verwezen naar de steenbakkerij. Beschikt iemand over gegevens van dit be
drijf? 

Van de heer Frans Desmet komt de volgende vraag: 
Naar aanleiding van de artikels in de Ghendtsche Tydinghen van maart en mei 
over Poortakker en de St-Jozefskring door de heer Maurice Michiels, hebben 
we hier een foto - van rond het jaar 1928 - van de toenmalige Toneelbond "Tot 
Nut en Vermaak". 
Kan er me nog iemand de juiste namen van de personen op betreffende foto 
mededelen. Zie volgende blz. 
Naar ik meen gaat het om: 
Van links naar rechts zittend: 
Oscar Vervaeke, Jules Houdaert, Baron Casier (Adrien of Armand?), Frans De 
Kesel, onbekende. 
Staande van links naar rechts: 
Maurice Derouwel of Deruwel, onbekende, Leon (?) Vermeire, Gustaaf De 
Kesel, onbekende, Albert (?) Vermeire, onbekende, Theophile Desmet 
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De heer Bert Goovaerts (Sint-Gillis-Waas) is een verzamelaar van Belgische 
kleipij pen . 
Uit enkele bronnen heeft hij vernomen dat ook in Gent enkele kleipijpen
makers actief zijn geweest. Hij zou dankbaar zijn voor alle inlichtingen over 
dit onderwerp. 

LEZERS SCHRUVEN ONS 

Van de heer Jean-Paul Marchal ontvingen wij volgend schrijven: 

Verleden donderdag, 27/09/2001, ontving ik een brief van Guido De Ce uninek 
uit de Eeklostraat te Mariakerke. Hierin schrijft hij ondermeer: 
"Enkele weken terug vond de vader van de huidige eigenaar van de villa (foto 
6, p.280, G.T. n°5, 15/09/2001), bij het onderhoud van de achtertuin (kant 
Mazestraat), een roestig, onbruikbaar Mauserpistooltje. Volgens mij gaat het 
om het wapen van ... de oberleutnant die een bui in volle aangezicht kreeg (zie 
p.281, regel 14, G.T. n°5 van 15 sept. 2001). 
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