
paswerker Carels te kunnen bebalen. Wat dan ook gebeurd is. N a bet scbooljaar 
1940-41 vond ik natuurlijk niet onmiddellijk werk en beb dan enkele weken 
moe ten stempelen, tot eind J uli en daarna op 1 Augustus 1941 ben ik 
aangebouden met vader door de Duitsers om naar Radio "Londen" te bebben 
geluisterd ( verraden). Ik beb 6 weken (17 ,5 jaar) en vader 3 maand in de Gentse 
gevangenis van de Nieuwe Wandeling verbleven. Op 11 September 1941 ben 
ik vrijgelaten. Donderdag 9 Oktober 1941 beb ik werk mogen aanvatten in de 
Firma Carels-S.E.M.- Dok Gent als paswerker aan 3,61 fr/uur door mijn diploma 
A3. Daar beb ik dan gewerkt tot aan de bevrijding van Gent op 6 September 
1944. Enkele weken nadien op 2 Oktober beb ik werk gevonden in bet "Atelier 
Central" van "Union Cotonniere" in de fabriek van Rooigem - Onderboud van 
de toen bestaande fabrieken (±20) van de UCO. Ik verdiende dan 20 fr/uur. 
Maar op 25 September 1944 kreeg ik tbuis een dienst-telegram van de 
Korenmarkt dat ik op woensdag 27 September 1944 terug de dienst mocht 
vervoegen van 15u to 19u, dus 4 uur daags. Dat beb ik dan niet meer gedaan en 
dit was tevens bet einde van mijn loopbaan als telegrambesteller 
(dep&:hedrager). Ik heb nadien dan een 40-jarige loopbaan in UCO als tecbnisch 
tekenaar met bediende kontrakt, tot begin 1984 en ben dan op 60 jaar op rust 
gegaan. 
Zoa1s ge dus ziet was mijn loopbaan als telegrambesteller een van de kortste. 
Velen zijn dan nadien brievenbesteller gebleven of wei telegrafist, of aan de 
telefoon gebleven. Mijn neef Georges Antheunis was de jongste brievenbesteller, 
ik telegrambesteller met de minste dienst (± 6 maand). Dit was dus mijn relaas 
over mijn korte loopbaan als telegrambesteller in bet telegraafkantoor Gent op 
de Korenmarkt. 

13/5/1996 
Victor ANTHEUNIS 

DE TABAKSROOKKLISTEER KAN DE DRENKELING 
NIET REANIMEREN (1784) 

In juli 1784lag langs de Coupure te Gent een schip voor anker waarop kinderen 
aan bet spelen waren. Een jongetje van acht viel overboord en verdronk 
jammerlijk. Het kind werd wei vlug op bet droge gehaald en men stelde ook 
alles in bet werk om bet weer tot Ieven te wekken. Alles bleek echter tevergeefs: 
bet kind was en bleef dood. 
Dit voorval gaf aanleiding tot een officiee1 verslag.(l) Hieruit blijkt dat een 
zekere sieur Rottiers, een "chirurgien" die woonde buiten de Keizerspoort, een 
speciale methode had gebruikt om schijndoden en drenkelingen te reanimeren. 
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Maar ook deze kon bet kind niet meer helpen. 
Ziehier wat in het verslag te lezen stond: "Aen hem (d.i. bet kind) sijn 
toegebracht aile remedien om hem int Ieven te bringen, soo bij middel van 
eene pijp met tobacq te doen rooken in sijn fundament (= aars), ais andere 
remedien, gebruyckt bij Sr. Rottiers". 
Deze methode, die reeds in de zeventiende eeuw in gebruik was (2), bestond 
erin met een holle buis of pijp tabaksrook in de aars te blazen. Ze werd 
geperfectioneerd en hield stand tot in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
Het is waarschijnlijk dat de methode bij ons ingang vond door toedoen van de 
Franse abbe J. Dinouart ( 1716-1796) die er grote aandacht aan besteedt in zijn 
Embryologie sacree (1774). In 1808 stelde het Gentse stadsbestuur een dgl. 
klisteerspuit ter beschikking van de brandweer (3), op een tijdstip dat de 
wetenschappelijke wereld al lang had ingezien dat tabaksrook ter reanimatie 
geen enkel nut had. (4) 
Vermelden we nog dat in het tabaksmuseum te Wervik een 
tabaksrookklisteerspuit bewaard wordt. 

W.L. BRAEKMAN 

(1) RA Gent, Leenhofvan St.-Baafs, nr 1295 
(2) R.A. Gorter, De Tabaksrook-klisteer voomame/ijk a/s reanimatie (Amsterdam, 1953). 
(3) P. Claeys, Memorial de Ia ville de Gand 1792-1830 (Gand, 1902), 8 jan. 1808. 
(4) Men leze over de rookklisteer; N. Goossens, "De 'Appareil fumigatoire' van de Gentse 
Brandweer, 1808", GT29 (2000), 338-340. 

GENTSE MEMORIEDAGEN: 12 EN 13 MEl 

12mei 1302 

Pieter De Coninck komt vruchteloos in Meulestede de Gentse neringen tot 
verzet en opstand tegen de Leliaerds aanzetten. Hij moet onverrichterzake 
terugkeren. Vijf dagen later zijn het de Brugse Metten, gans Vlaanderen komt 
in opstand, aileen Gent blijft de Franse koning trouw. 

12mei 1540 

Keizer Karellegt de eerste steen van de Citadel en vertrekt terug uit Gent na de 
repressie. 
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