
maar ze kennen iedereen bij de voornaam, ook diegenen die er niet dagelijks 
over de vloer komen. Ze zijn waarschijnlijk ook het best ingelicht over alles 
wat er op school gebeurt, want iedereen kan er zijn verhaal kwijt (en doet dat 
dan ook) en nu de examens aan de gang zijn, krijgen ze bovendien te horen 
welke pogingen tot spieken of bedrog al dan niet zijn geslaagd. We zijn er 
absoluut zeker van dat alles wat we uitspoken, en waar we hier komen over 
opscheppen dat we het uitgespookt hebben, noch aan de provisor noch aan de 
leraars, die hier hun sigaretten komen kopen, wordt doorverteld. Een depen
dance van de school. Een toevluchtsoord voor wie iets in zijn mond of van 
zijn hart wil. Een huis van vertrouwen. 

Daniël VAN RYSSEL 
('t vervolgt) 

DE GENTSE KUNSTSCHILDER-LERAAR CONSTAN
TIN SLOEDENS (1785-1851) 

Daniël Van Ryssel is de eerste geweest die een paar jaar geleden gewezen 
heeft op de rol van de Gentse kunstschilder Constantin Sloedens ( 1) als teken
leraar in zijn geboortestad. Zijn (aanvankelijk kosteloze) lessen kenden ruime 
bijval, tot ongenoegen trouwens van de Gentse Academie, die in Sloedens' 
Schilder- en Tekenschool een onwelkome, maar succesrijke concurrent moest 
erkennen ... 
De beknopte notitie van Daniël Van Ryssel over Sloedens willen we hier graag 
aanvullen met enige andere informatie over deze totaal onbekend gebleven en 
ondergewaardeerde schilder-en-leraar. 

De impact van zijn kunstonderricht moet wel groot geweest zijn. 
In de Wegwyzer der Stad Gent voor het jaar 1827 (blz.157) lezen we dat Sloe
rlens "gratis lessen (gaf) aen circa 200 leerlingen". 
En de Wegwyzer voor het jaar 1832 (blz. 280) vermeldt waar hij les gaf: "Sloe
dens. Geschiedenis en portretten. Brabantdam. Geeft lessen in zynen atelier in 
S. Catharinagodshuys, op de Kraenley, in de schilder- en teekenkunst, en geeft 
aldaer in de gemelde kunsten ook lessen gratis." Ruim vijftienjaar later was 
hij nog altijd op dezelfde plaats actief in het kunstonderricht. Maar dan lezen 
we in de Gazette van Gent van 20 mei 1849 (2) dit korte berichtje: "De heer 
Sloedens, die hier wezenlyke diensten aen de kunsten bewezen heeft door 
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zyne teeken-lessen die hy lange jaren gaf in het S. Catharina Godshuys, welk 
gesticht -men weet niet om welke hairklovery- hy verliet en sinds dien zyne 
lessen opschorstte (sic), heeft zyne leergangen in de zael boven de vischmerckt 
heropend." Enkele weken later publiceerde dezelfde krant een lezersbrief (3), 
waarin we over dit onderwerp ruimer worden geïnformeerd: "In uw dagblad 
van 20 mei ll. bemerkte ik met voldoening een artikel, betreffende den heer 
Sloedens, die zyne opgeschorste lessen van teeken-, schilderkunst enz. herno
men had. Inderdaad, deze verdienstelyke meester, die wel met reden zich mag 
vleijen, maer die er te zedig voor is, aen de kunsten en byzonderlyk aen de 
stad Gent groote diensten te hebben bewezen, en die menige leerlingen heeft 
voortgebragt ( 4 ), die nu in die vakken op de eerste trappen onzer tegenwoor
dige vlaemsche school pryken en al zoo ons Belgienland verheerlyken, is wel 
de grootste onderscheiding weerd voor zyne byzondere kundigheid. Nu, met 
genoegen zien wy dat deze heer wezenlyk op nieuw zynen atelier heropend 
(cursivering door ons, P.H.) heeft, in de groote zael boven de nieuwe visch
merckt, n°l, S. Pharaildeplaets, te Gent, en het geven van leergangen in de 
teeken-, schilder-, beeldhouw- en bouwkunst voortzet, leergangen welke niet 
zonder voldoening door den kunstminnenden zullen aenhoord worden, en on
betwyfeld byval zullen vinden by diegenen welke zich in die vakken willen 
begeven of die opvolgen, vermits deze kunnen bygewoond worden voor eene 
kleine retributie (cursivering door ons, P.H.), en dezelve, door het goed be
proefd stelsel, met alle zorg en minzaemheid, door den heer Sloedens zelf 
zullen worden onderrigt." 

Aan de Sloedens-leergangen in de bovenzaal van de Vismijn (5) op het Veer
Ieplein was geen lang bestaan gegund. In 1849 was Sloedens al 64 jaar oud en 
twee jaar later zou hij overlijden (6). Het kunstgebeuren in Gent- en ook de 
opleiding aan de Academie zelf - zagen er toen totaal anders uit dan dertig à 
veertig jaar vroeger, toen Sloedens zijn carrière begon. 

NOTEN 

(I) Zie Ghendtsche Tydingen, XXVII/6 (15.11.1998), blz. 284-285 en blz. 304, noot 20. 
(2) Gazette van Gent, nr. 5218 van zondag 20 mei 1849, blz. l, 2e kolom. 
(3) Ibidem, nr 5239 van 8 juli 1849. Anonieme lezersbrief. 
(4) Tot die "betere" leerlingen van Sloedens rekenen we o.m. schilders als Jozef Pauwels, 
Henri Vanderhaegen, lsidoor van Himschoot, Jan Egidius Vanderplaetsen, Piet Meunynck
Ghyoot, Jean Cape(i)nick en Emmanuel Noterman. Ook de Deinse schilder Charles-Louis 
Picqué startte bij Sloedens en kon op diens aanbeveling in het atelier van Jozef Paelinck gaan 
schilderen (zieD. Van Ryssel, a.w., blz. 294) 
(5) De 17e-eeuwse barokke poort van de oude Vismijn werd toen nog bekroond met de beel
den van twee identieke Meermannen. Pas na de brand van 1872 werden die beelden vervangen 
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door twee andere die symbolisch de Schelde en de Leie (een vrouwennaakt) voorstellen. 
(6) Sloedens, in 1785 in Gent geboren als zoon van de kruidenier Joannes Sloedens (0 1748) en 
Maria Anna Schaufeleer (0 1745), overleed in 1851. Ongehuwd gebleven, woonde hij in de 
jaren 1815-1825 met zijn ouders aan de Brabantdam 64, daarna van 1825 tot 1835 aan de 
Grijsberg 1 en vanaf mei 1835 in de Lange Boomgaardstraat 28, resp. 40. 

Dr. Paul HUYS 

GENTSE MEMORIEDAGEN: 7 EN 8 MEI 

7Mei 1831 

Voor het Groot Vleeshuis wordt een mast geplant met de nationale driekleur. 
Een hommage van "L' Antique Corporation des Bouchers de Gand à l'Union 
Patriotique Beige". 
De mast werd in 1838 door de bliksem vernietigd. 

7Mei 1838 

Om 7 uur loopt een trein het Zuidstation binnen met een vertraging van ... 9 
uren. 
"De Gazette van Gent" tilt daar niet al te zwaar aan, want, schrijft ze, "de 
reizigers hebben een allerschoonsten koelen meinacht mogen doorbrengen 
onder den blauwen hemel." 
Er wordt niet vermeld of de mening van de reizigers gevraagd werd. 

7 Mei 1875 

Dood van Charles Louis Carels, de stichter van het gekende bedrijf. 
Na zijn dood werd het bedrijf verder gezet door zijn 2 zonen Alphonse en 
Gustave. 
Gedurende meer dan een eeuw was dit bedrijf een begrip in Gent en in de loop 
der tijden hebben vele tienduizenden Gentenaars er gewerkt. 
Het werd gesticht in 1838. Het was aanvankelijk op de Tichelrei maar ver
huisde vrij vlug naar het Groot Meerhem. (Quai du Grand-Marais, 185). In 
1863 verhuisde de fabriek naar het Dok waar de oude Gentenaars het nog 
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