
Antwoord van de heer Roger Buyle op de tweede vraag van de heer René 
Pattyn (Gh.T. 1998- N° 3- p. 174). 
"Gemeente Heusden - Sectie A- N°601. Art. 343 
Houten windmolen "Kememelkmolen". 
De Vennen. 
Oorspronkelijk: Thienpont, Petrus-Jan, molenaar, Heusden. 
1850. Erfenis. Naar Thienpont, weduwe Lieven en kinderen, molenaarster, 

Heusden. 
1861. Verdeling. Thienpont Joseph en Désiré, molenaars, Heusden. 
1865. Vergroting en plaatsen van stoommachine. 

Omschreven als korenwindmolen en stoommolen. 
1867. Verkoop: art. 865/2 aan Thienpont Désiré, maal der, Heusden. 
1878. Erfenis naar Thienpont -DE MOOR, weduwe Désiré, maalder, Heusden. 
1882. Tweede huwelijk. Naar Bermyn-DE MOOR (weduwe Pieter), landbou-

wer, Heusden. 
1892. Verkoop. Art. 1011/22. De Wever-Steels, Serafien, bijzondere, Heus-

den. 
Tramstraat 
1893. Volledige afbraak. 
De molen zou opgericht zijn in 1509. 
Uit "Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen: 1961/II. (Inventa
ris van de Wind- en Watermolens in de Provincie Oost-Vlaanderen). Arrondisse
menten Eeklo en Gent" (Naar gegevens van hetArchief van het Kadaster). 

De heer Victor Antheunis zoekt inlichtingen over Piet Schepens. 
Hij schrijft: "Ik woonde vanaf 1930 tot 1937 in de Lomdesstraat (nu St-Ber
nadettestraat). Gedurende het schooljaar 1933-1934 was ik daar in het 4e stu
diejaar, dat was toen dat klein stadsschooltje in die Gentse tuinwijk met sociale 
woningen. Die school bestond toen uit 4 of 5 houten paviljoenen! De leraar in 
deze klas was een zekere Mr. Piet Schepens, een zeer strenge leraar. Hij dweep
te geweldig met de toen succesrijke Vlaamse toondichter Emiel Hullebroeck, 
want iedere morgen vóór de les begon moesten wij rechtstaan naast onze bank 
met de armen gekruist, en dan allemaal tesamen uit volle borst zingen van 
"Klompen aan de voet, staan onze guitjes goed." Dit was het klompenliedeken 
van Emiel Hullebroeck, ook soms eens "Tineken van Heule". 
Toen woonde Piet Schepens in de Koestraat op Oostakker in een villa. Sommi
ge van zijn leerlingen hebben dikwijls eens belleketrek weest doen aan zijn 
huis. Vele jaren nadien heb ik ontdekt dat Mr. Piet Schepens een beroemd 
schrijver is geweest. Ik heb ooit een boek van hem kunnen kopen "Denemar
ken" en daar staat een lijst in met wat allemaal van deze schrijver is versche
nen. Hij heeft veel geschreven over Scandinavische landen en hun beroemde 
schrijvers. Vanaf 1927 tot ongeveer 1952 veelluisterspelen voor Radio Brus-
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sel, het toenmalige N.LR. Zweedse en Finse sprookjes. Hij werd bekroond met 
de August Beernaertprijs ( 1932-1933) door de Koninklijke Vlaamse Academie 
voor het werk "August Strindberg" leen 2e deel. 
Mijn vraag over de schrijver PietSchepensis de volgende: is er geen van onze 
leden of lezers die mij kan zeggen wat er van hem geworden is en gebeurlijk 
het jaartal van zijn overlijden en geboortejaar." 

LEZERS SCHRUVEN ONS 

De heer Dirk Jurrjens (Granada), die tevens "pion" is voor Zuid-Spanje van 
de "Gentsche Sosseteit", schrijft ons: "Misschien zouden wij onze leden kun
nen uitnodigen foto's en andere documenten van vóór 1914 op te sturen voor 
publicatie in "Ghendtsche Tydinghen" ." 
Een uitstekend idee. Iets dergelijks is altijd welkom en na gebruik worden de 
gebruikte stukken vanzelfsprekend teruggestuurd. Hij zelf stuurde ons enkele 
beelden op van de Koornmarkt zoals hij vroeger was, met de kiosk, de Chapel
lerie Gantoise Lammens, de Compagnie du Gaz de Gand, de Zondagsbode, 
etc. Spijtig genoeg betreft het fotocopieën van postkaarten die zich niet lenen 
tot een reproductie. 
Ook hij heeft destijds horen vertellen dat de architect van de St-Martinuskerk 
van de toren van Ekkergemkerk gesprongen was, uit wanhoop omdat deze 
toren scheef stond. 
Als een specifieke Gentse uitdrukking citeert hij het "Slaphangerstraatje", 
naam die de Gentenaars onmiddellijk gevonden hadden voor de Prosper 
Claeysstraat waar huisjes gebouwd werden voor bejaarde koppels. 

De heer G. Broget schrijft ons: 
In het nr. 7 van "Waar is de Tijd?" staat bovenaan op blz. 161 een afbeelding 
van het klooster der Alexianen, een prent van A. Van den Eynde, staat in 1723 
(1848), Atlas Goetghebuer S.A.G. Men onderscheidt daarop zeer goed het 
portaal van het klooster, de monumentale barokke ingangspoort van de kapel 
en het mooie torentje op het dak. De prent laat ook duidelijk de overgang zien 
die het Schokkebroersvestje overspant dat rechts naar de Poel en links naar het 
Watergraafstraatje liep. Onder voornoemde afbeelding wordt er verkeerdelijk 
melding van gemaakt dat het gaat om de gebouwen van de Leprozerij, ook het 
Rijke Gasthuis genoemd, gelegen op de hoek van de Hoogstraat en de Hol
straat. 
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