
EEN POLITIERAPPORT UIT DE HOLLANDSE TUD (1826) 

"Directeur van politie" Hanssens schreef op 2 november 1826 "Gewoon ver­
slag nr. 4905" en adresseerde het aan de "Edele achtbare heeren Burgemeester 
en Schepenen der stad Gend". 
En zo vernemen we wat er in die dagen zo al in de stad Gent aan petite histoire 
voorgevallen is doordat het stuk in het stadsarchief terechtgekomen is (Reeks 
R, nr. 691). Het luidde als volgt: 
- Den Engelsman Gaunt (Joseph) heeft zich willen omhalsbrengen door mid­
del van keel afsnijding: zulks is hem niet gelukt, maar is gevaarlijkgewondten 
is thans in het hospitaal der Bijloke. Dien vreemdeling is in groote behoeftig­
heid, volgens verktaars van den politiecommissaris der 3e Sectie (1). 
- Karolus Brossé, eergister voor recht stoaring in stads bewaarhuis geleid, is 
heden, bij voorraad (2) vrijgestelt op het aanzoek der buren uit de Geldmunt 
alwaar Brossé zijn waanorder gepleegd had. 
- 70 à 80 wevers der fabryk Bossaert gebroeders hebben hun congé genomen 
om reden dat men hun wilde aftrok van loon doen ondergaan om te contribué­
ren in de verligting der fabryk (3). 
- Zekeren Emmanuel hulstaert, tapper, op de muide, is eergister om 8 uren 
savonts bij misgreep door drie treffelijk gekteede onbekende persoonen op de 
slijpstraat (4) aangerand en hevig mishandelt, als hij gerabraakt ter aarde lag 
zijn zij verdwenen en hij heeft hen hooren zeggen: Godverd ... ten is t' Jaek niet. 
- Marie Vlaeminck, Pompier bijleefster (5) gister, voor belediging omtrent 
den schildwagt aan den stedelijken Tresorier huis, aangehouden en in Stads 
dépot geleid, is heden bij voorraad geslaakt. 
- Frans haek, eergister in stads bewaarhuis geleid voor ruststoaring in de 
Cozijnstraat, is bij voorraad vrijgesteiL 
- JBe Vermeere, daglooner, werkend aan het etablissement der Gaz verligting, 
huidevettershoek, is in een gemetzeide kuip gevallen, en hevig gewondt; hij 
bevindt zich thans in het hospitaal. 
- Giboïn Duchailard, vreemdeling, onvoorzien van buitenlandsch pasport, is 
gister van alhier over de fransche Grenzen, langs halluin, geleid. 

NOTEN 

I. Gaunt overleefde blijkbaar zijn wanhoopsdaad. Er is immers geen spoor van hem te vinden in 
de overlijdensregisters van de burgerlijke stand van 1826. 

2. Bij voorraad op provisie= bij wijze van tijdelijke maatregel. 
3. De fabriek van Bossaert was een katoenspinnerij gevestigd in het vroegere klooster van de 

Kartuizers (nu Sint-Jan de Deo). De Gazette vanGend schrijft niets over die staking ... maar 
mocht zeer waarschijnlijk niet. Het arbeidsongeval van V enneere (zie verder in het rapport) 
werd wel meegedeeld (op 2 nov.). 
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4. De huidige sleepstraat. 
5. Bijleefster =vrouw die een bijleve heeft, d.i. levensonderhoud volgens Stallaert (Glossarium 

van verouderde rechtstermen); vruchtgebruik volgens het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal. Vermoedelijk wordt hiermee een soort pensioen bedoeld. 

E. OSSlEUR 

GENTSE MEMORIEDAGEN: 1-2 APRIL 

1 april1837: 
Gent krijgt twee nieuwe openbare brievenbussen, een aan 't Sluizeken en een 
op de Brabantdam. Met in totaal vier brievenbussen, tweemaal daags, om 1 Ou. 
en 21u. gelicht, zullen de Gentenaars nog vele jaren genoegen moeten nemen. 

1 april1844: 
In Vlaemsch België lezen wij het volgende: Maendag laets[leden] hoorde men 
van zes ure des morgens, op de scheepswerf van den heer de Landtsheer, het 
kanon losbranden; na tot acht ure, by verscheidene poozen geschoten te 
hebben, zag men een schoon tochtbal in de lucht opgaen. Het was by de 
gelegenheid dat de eerste nagel[ s] door de he eren gouverneur en burgemees­
ter dezer stad geslagen werden voor de twee schepen welke hy by openbare 
aenbesteding voor den dienst van het staetsbestuer heeft aengenomen. 

1 april1860: 
Overlijden van professor Jozef Guislain. Hij was één van de eersten om op te 
komen tegen de mensonterende behandeling van krankzinnigen, die men vroe­
ger in donkere hokken opsloot. Guislain trachtte de geesteszieken te genezen, 
hun lot te verzachten en hen een menswaardige behandeling te geven. In 1856 
werd naar zijn plannen het Krankzinnigengesticht Guislain opgetrokken. Zijn 
leerlingen en bewonderaars richtten, 27 jaar na zijn dood, ter zijner nagedach­
tenis een standbeeld op. Elke rasechte Gentenaar duidt vandaag het kruispunt, 
waar zijn standbeeld staat, aan met de naam "'t Guislijn". [Hulpmiddeltje voor 
diegenen die '"t Guislijn" niet kennen: men spreek ook wel van "aan de 1000 
vuren" of "de home standing", naar de grote winkel die onlangs heringericht is 
als appartementsgebouw.] 

1 april 1887: 
In zitting van 1 april besliste de Gentse gemeenteraad de Nederlandse Schouw­
burg op de Korenmarkt te bouwen: het Pakhuis zou worden afgebroken. Er 
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