INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE - FICHE NR. 43

Op 15 december 1897 stelde Aphonse Diegerick in de rubriek "Handschriften
- Staatsarchief. St-Baafsfonds, N° 1 - XIVe eeuw" in het Frans een fiche op
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Het Oudste Oorkondenboek van
de St-Baafsabdij

De hiernaast afgebeelde tekening
stelt het oudste oorkondenboek van
de St-Baafsabdij voor.

Dit prachtig handschrift op perka-
ment, in-folio, is ingebonden in wit
kalfsleer: de koperen sloten ont-
breken spijtig genoeg.

Het telt 210 bladzijden mooi hand-
schrift van de XIVe eeuw dat de
tekst reproduceert van meer dan
600 stukken, keizerlijke, konink-
lijke en prinselijke privileges, pau-
selijke bullen, charters betreffende
de St-Baafsabdij.

Dit manuscript werd geschreven
voor het einde van de XIVe eeuw.



Het valt te betreuren dat de auteur de tijd niet gehad heeft zijn werk te vol-
tooien. Vandaar dat de beginletters onafgewerkt zijn.

Enkele andere minder oude stukken, door een andere hand geschreven, werden
later toegevoegd. Het meest recente dateert van 1481.

Een inhoudstabel geklasseerd per onderwerp en per localiteit vervolledigt dit
kostbaar handschrift.

Hieronder volgt de transcriptie van het facsimile:

(1) M. Privilegia Romanorum Imperatorum et Regum Francie.

(2) Et quod sumus constituti in imperio.

(3) a Littera Ottonis imperatoris.

(4) b.Littera Ottonis imperatoris filii predecessoris.

De eerste twee regels van de tekst zijn geschreven in rode inkt en vormen het
opschrift van een van de tabellen, deze die afkomstig zijn van de keizers van
Duitsland en de koningen van Frankrijk.
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De Vriendenkring Jean Ray organiseert een Internationaal Colloquium
Jean Ray/John Flanders "Stand van Zaken" dat plaatsgrijpt in Gent op 26-
27 en 28 maart 1998.
Alle inlichtingen en/of documentatie kunnen aangevraagd worden bij de
Secretaris van het Colloquium:

André Verbeke

Koggestraat 14

9000 GENT

Tel: (09) 259.02.05
Warm aanbevolen aan dezen die meer willen weten over Jean Ray/John
Flanders na het lezen van het jubileumboek "Dat was een tijd!"
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