
GENTSE MEMORIEDAGEN: 24-25-26-27 MAART 

24 maart 1751: 
De nijveraar, André Heyndrickx, bekomt van het stadsbestuur een exclusief 
octrooi voor een periode van 6 jaar, voor het raffineren van brood- en kandij
suiker. [Broodsuiker was suiker afkomstig van suikerbroden. Suikerbroden 
waren kegels van geraffineerde suiker, met afgeronde top en veelal ter hoogte 
van circa een halve meter. Vroeger kwam de witte suiker in de vorm van sui
kerbroden in de handel. Kandijsuiker, witte of bruine, wordt gemaakt door uit
kristalliseren uit een oververzadigde suikeroplossing. We moeten ons realise
ren dat in 17 51 suiker een zeldzaam duur luxe-artikel was en dat dit octrooi 
moet begrepen worden in een context van industriële revolutie, waarbij méér 
produceren en dus méér en goedkoper verkopen voorop stond. Inlandse biet
suiker bestond toen nog niet. Om zelf suiker te maken was men aangewezen op 
de invoer van overzees geoogst suikerriet. De toekenning van het octrooi ka
dert in de politiek van de gevolmachtigde minister van destijds, markies de 
Botta-Adomo, die alles in het werk stelde om de handel in de Oostenrijkse 
Nederlanden te stimuleren. Op 7 januari 1751 bijvoorbeeld werd er een octrooi 
verleend om het kanaal van Gent naar Brugge te verdiepen en tezelfdertijd in 
beide steden "coupures" te graven.] 

24 maart 1814: 
Kolonel Bichaloff, bevelhebber van de Russische Kozakken, door de Gente
naars Peetje Kozak genoemd, woont in de hoofdkerk een Te Deum bij ter ge
legenheid van de verjaardag van tsaar Alexander. 's Avonds geeft hij, in het huis 
nr. 24 op de Kouter, een luisterrijk bal, alwaer al wat treffelijk was, wierd bin
nengelaeten. 

24 maart 1831: 
In aanwezigheid van de stedelijke overheid wordt op de Vrijdagmarkt een Vrij
heidsboom geplant, een "sperreken", dat straks op 6 april zal worden weggeno
men om vervangen te worden door een eik. 

25 maart 1365: 
Loctewijk van Male bekrachtigt het voorrecht dat de erfelijkheid in de nering 
van de vleeshouwers regelde en gedurende eeuwen de welstand van een viertal 
Gentse families bestendigde. 

25 maart 1882: 
Hippoliet Lippens, schoonzoon van graaf Karel de Kerchove de Dentergem, 
volgt deze laatste op als burgemeester van Gent. Aan hem danken wij de ver-
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ancleringen en verfraaiingswerken aan de wijken van de twee stations, het 
Zuid- en het Sint-Pietersstation. Hij zal sterven op de laatste dag van het jaar 
1906. 

25 maart 1902: 
In een brief van de Commissie voor Monumenten, gericht aan het stadsbestuur, 
lezen we dat het Sint-Elisabethbegijnhof vóór 1880, dus vóór zijn verminking 
door gedeeltelijke afbraak, de door vreemde toeristen drukst bezochte plaats 
van Gent was. 

26 maart 1477: 
Maria van Bourgondië, die vreest in handen te vallen van de oprukkende 
koning van Frankrijk, schrijft heimelijk een brief naar haar verloofde, Maximi
liaan, met het smekende verzoek zo spoedig mogelijk Vlaanderen te komen 
helpen. 

26 maart 1625: 
Overlijden te Gent van Johannes van Havre, gezegd Havraeus. Hij was doctor 
in de rechten en werd elfmaal tot schepen van Gent verkozen. Aan hem danken 
wij ook een klein werk, Arx virtutis, waarin ijdelheid, gierigheid en geldzucht 
worden gehekeld. 

26 maart 1814: 
De Franse autoriteiten, die begin februari de stad moesten ontruimen, laten 
Gent onverwachts aanvallen. Een Frans legertje van 8000 man bezet de voor
naamste pleinen en poorten. Bij het naderen van het leger van de Verbondenen 
slaan zij echter op 30 maart ijlings op de vlucht. 

26 maart 1817: 
Maurits, prins de Broglie, 19de bisschop van Gent, die al in 1812 door Napo
leon in het slot van Vineennes was opgesloten, werkt zich ditmaal in de pro
blemen bij koning Willem. De bisschop neemt namelijk de leiding van het ver
zet op zich tegen de Fundamentele Wet van de vorst. Willem laat op 22 maart 
1817 een aanhoudingsbevel uitvaardigen, maar de Broglie heeft intussen de 
plaat gepoetst. Er volgt bij verstek een veroordeling tot de ballingschap. 

27 maart 965: 
Overlijden van Amold de Grote, de bekrachtiger van het bestaan van de Gent
se gemeente, en de hervormer van het graafschap waarvan hij de macht, de 
grenzen en de invloed verruimde. Gent, met zijn portus, zijn abdijen en zijn 
handelaars, begint zich stilaan af te tekenen als de stad die weldra hoofdstad 
van het graafschap zal worden. 
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27 maart 1787: 
Openbare aanbesteding voor het egaleren der vesten genaemt lmbyse begin
nende van aen den pinant der Communicatiepoort tot aen de op rede van den 
molen 't Eynden Weere. 

27 maart 1802: 
Tijdens de avondvertoning in de Schouwburg wordt plechtig aangekondigd dat 
er vrede is gesloten tussen Engeland en Frankrijk. 

Ronald DE BUCK 

BIBLIOGRAFIE 

Achter achtenseeventig joar: 
''Cies Slameur'' weere van wiggeweest! 

"Cies Slameur" van Paul Ken is (1885-1934) is heruitgegeven. Het verhaal 
verscheen eerst in afleveringen in De Legerbode, door de soldaten "De Leu
genbode" genoemd. In de eerste gedrukte uitgave van 1919 heette het: "De 
wonderbare avonturen van Cies Slameur door hem zelf verteld aan Paul 
Kenis." In de nieuwe versie wordt het: "De Wonderlijke avonturen van Cies 
Slameur; Gentsch koetsier en soldaat." 
Het geestige verhaal bevat schitterende zedenschetsen van 't puurfesvolk uit de 
citeetses van 't Luizengevecht, de Koer 99, Akkergem, 't Rabot en andere. Het 
is gebaseerd op het leven van Cies de Neuze, een koetsier die met zijn vigilante 
een standplaats op de Vrijdagmarkt had. Hij stond bekend om zijn grollen en 
grappen en zijnen dag was niet goe oast'hij den ienen of den anderen gien 
wieke keunen stoven hoa. Kenis voert dit personage op als de Gentse Tijl 
Uilenspiegel in een echte schelmenroman. 

"Ik ben een echte Gentenaar. Mijn Meetje, dat mij heeft groot gebracht, 
woonde in het Luizengevecht, daar tusschen de Kortrijksche straat en de 
Leie ... " 

Hij begon als appelsienverkoper en werd later koetsier. Na zijn legerdienst als 
lancier bij 't peerdevolk in de kazerne van de Keizerstrate werd hij taxichauf
feur tot de eerste Wereldoorlog uitbrak. 
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