
Vlaamse en Germaanse literatuur doceerde. Overtuigd Vlaamsgezind en se
dert 1876 protestants liberaal heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het cultu
rele en politieke leven van zijn geboortestad. Hij heeft ondermeer de sloping 
van het Gravensteen en de ruïnes van de Sint-Baafsabdij kunnen voorkomen.) 

Ronald DE BUCK 

EEN GEDENKSTEEN IN HET GEWEZEN KLOOSTER 
VANDEINZE 

In 14 77 kochten de religieuzen van het klooster van Sint Margaretha te Bethle
hem uit Deinze een huis in de buurt van de Sint-Martinuskerk te Ekkergem. In 
1503 kochten ze een tweede huis en vervolgens, in 1520, het achterliggend 
stuk grond. De gebouwen werden ingericht als refuge. 
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Tijdens het Gents Calvinistisch Bewind werd het klooster verwoest. 
De definitieve vestiging van de kloostergemeenschap te Gent dateert van na de 
overgave van de stad aan de Spanjaarden in september 1584. 
In 1611 werd een, inmiddels verdwenen, Gotisch kerkje gebouwd. De eerste 
steen, van de nu nog (gedeeltelijk ?) bestaande gebouwen, werd gelegd op 6 
september 1642. 
Het klooster van Deinze deed later nog dienst als krijgshospitaal en militair 
ziekenhuis Kwartier Goeman. Recent werd het ingericht als Politiecentrum 
Ekkergem. 
In de gewezen kapittelzaal bevindt zich een gedenksteen die herinnert aan de 
eerste-steenlegging op 6 september 1642 (zie foto) 
De tekst op de steen luidt: 
MEMOR(IE) DAT DE(N) 6 7TEM 1642 YNT FONDAME(NT) 
VAN DES(EN) MUER IS GHELEYT DE(N) EERSTEN 
STEE(N) VAN DIT CLOOST(ER) TER EERE VAN(N) DE HEYL(IGHE) 
MOED(ER) 
GODTS MARIA EN(DE) ONS(EN) H(EILIGHE) VADER 
AUGUSTIN(US) WY SYN OOE(NDE) EERST 
COM(MEN) WOON(EN) IN OUST 1645 BIDT 
VOOR S.R. C. NYS P. 
Daarnaast bevinden er zich in het gebouw, ingemetst in de muren: een jaar
steen uit 1611 (afkomstig van het Gotisch kerkje?) en een sterk verweerd 
wapenschild, gedateerd: 1624. 
Voor meer informatie over dit onderwerp zie: Alfons Van Werveke: Het Kloos
ter van Deinze, sedert 1793 Krijgsgasthuis, in: G.T. 1991, nr. 6, p. 365/367. 

DavidMAES 

DAT WAS EEN TIJD! 

De personen die het boek "Dat was een tijd!" van John -Flanders besteld hebben, 
mogen dit komen afhalen met ingang van zondag 4 augustus 1996 in ons Documen
tatiecentrum voor Streekgeschiedenis, Groot Begijnhof 46 te Sint-Amandsberg, en 
dit elke zondag van 1 Ou. tot 12u. 
Niettegenstaande het Documentatiecentrum gesloten is in augustus wordt het toch 
speciaal opengesteld voor de bedeling van het boek. 
Gelieve dus goed de data te noteren! 
Deze die verzendingskosten betaald hebben hoeven niets te doen, hen wordt het 
boek bij het verschijnen direct toegezonden. 
En speciaal ter attentie van de weifelaars en de vergeters bestelt ogenblikkelijk 
uw exemplaar want met ingang van 4 augustus 1996 kost het boek 900 BEF. 't 
Is maar dat U het weet. Achteraf "nie kome neute" als 't uitverkocht is, want 
de oplage is beperkt. 
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