
Voor de uitvoering en bezetting der historische figuren zou beroep worden ge­
daan op de Dekenijen, diverse verenigingen uit de culturele sector, de Gilden, 
diverse Gentse toneelverenigingen en Rederijkerskamers. 
De vereniging hoop alzo een lichtpunt in het leven te hebben geroepen uit een 
donkere periode van ons verleden om met die vermaarde Gentse koppigheid en 
rebellie niet telkenjare ons zelf te moeten vernederen, maar ook eens de andere 
kant van de medaille te tonen. 
Al wie geïnteresseerd is in dit project of er wil aan medewerken kan contact 
opnemen met de heer Wally Van de Velde- E. Solvijnsdreef24 te 9031 Dron­
gen. Tel.: 282.58.92. 

Van de heer Jean Bertrand (Kortrijk) ontvingen wij de volgende brief: 
Betreft: schrijfwijze naam VAN REIJSSCHOOT. 
Ik las dat er discussie is aangaande de vroegere schrijfwijze van deze familie­
naam. 
Volgens een oud stamboom in mijn bezit, waarschijnlijk getekend omstreeks 
1750, werd deze· naam geschreven zoals aangeduid hierboven. 
Het betreft een stamboom van de afstammelingen van Frans VAN REUS­
SCHOOT (1488-1511) x PALIJNCK E1isabeth (1491-1531). 
Ik moet er bijvoegen dat de opsteller ervan ook schrijft: DE MEIJ, VER­
SLUIJS, enz. 

De heer Paul Mauquoy schreef ons het volgende: 
Naar aanleiding van de merkwaardige artikelenreeks over de Hoogstraat en uw 
verzoek in het tijdschrift Nr. 2 van 1996, laat ik U een drietal foto's geworden 
in verband met deze straat. 
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Laat mij vooreerst toe de Heer BROGET hartelijk te feliciteren met zijn uiterst 
gedocumenteerde bijdrage. Zijn artikelen staan altijd op bijzonder hoog ni­
veau. 
De eerste twee foto's betreffen het huis Hoogstraat 54. Deze foto's werden 
beiden genomen vóór 1912. 
In de deuropening staat mijn grootmoeder, langs moederszijde (met haar 
oudste kind) Mevrouw Matbilde Marie-Louise RYCKAERT. Naast haar staat 
haar echtgenoot Romanus Franciscus SCHAUBROECK. 
Op de tweede foto ziet men een recentere versie van hetzelfde pand. 
De derde foto betreft het huis Hoogstraat nr. 2, waar mijn grootouders hun 
intrek namen vanaf 1912 tot 1935. Men bemerkt er ook het huis Ramen nr. 1, 
waar ikzelf geboren werd en waar nu een zekere Administratie huist, waar de 
Heer BROGET allusie op maakt. 
Deze foto's werden mij ter hand gedaan door mijn moeder Irena SCHAU­
BROECK, echtgenote Jean-Baptiste MAUQUOY. Zij werd geboren op 1 sep­
tember 1906 en herinnert zich nog goed beide huizen. 
Het ware mij aangenaam, mocht U deze kleine aanvulling aan het schitterend 
artikel over de Hoogstraat in één van uw volgende afleveringen kunnen laten 
verschijnen. 

GÊNSCHE PRÁOT 

Ne koperàol innen îeste soldàot zaoten in de kazirre nen briefte schrijve aan 
hulder êwers. 
- Bruno, zei de koperàol, 'k ben plat. Ge zul mij ne kîer nen temher moete lîen; 
'k zal hem u morge weere geve. 
- Niets van, zei Bruno. Ge moet mij al zeve tembers; 't es altijd 't zelfde, g'en 
hêt mij nog gîen îene weere gegeve. 't Es uit! 
- 't Es goed, zei de koperàol, 'k zal 't onthêwe. 'k Zal wel mijn plan trekke 
zonder u; in hij schreef van onder op zijnen brief: Mijn liefbràof mamaatse, ge 
meug het nie kwaolijk neme, màor in d'hàosten hêk vergete nen temher op 
mijnen briefte plake. 
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