De volgende vraag komt van Mevrouw Beatrix Baillieul:

Wie kan een oplossing geven voor enkele problemen in de geschiedenis vande
maatschappij Willem Tell?

Deze maatschappij van kruisboogschutters werd in 1825 opgericht en vond in
eerste instantie een onderkomen in de herberg Sint-Arnold aan de Kortrijkse-
poortstraat. In 1838 werd een feestlokaal gebouwd in de Bagattenstraat. Daar
beleefden de schutters hun hoogdagen. Ze hadden voorzitters en ere-voorzit-
ters die zich lieten portretteren door Gentse kunstenaars.

Na een schitterend verjaardagsfeest, in 1900, onder het voorzitterschap van
Victor De Muynck, begon de ster van de maatschappij te tanen. Kort na we-
reldoorlog I werd het lokaal in de Bagattenstraat openbaar verkocht en vanaf
1920 hernamen de leden van Willem Tell hun activiteiten in café "In de Toren"
aan de H. Kerstkerk in de Sleepstraat. De kruisboogsport werd verlaten en de
schutters legden zich toe op het bolspel. Na 1945 lijkt de vereniging van de
aardbol verdwenen te zijn. Geen enkel dokument wijst nog op haar bestaan.
Tien portretten van voorzitters bleven bewaard en hiervan werden er zes ge-
identificeerd: Pierre J. Kerfyser (1801-1852), Joseph Kerfyser (1833-1888),
Louis Van Ghendt, Victor de Muynck (1840-1904), Eugéne Desiré Cambier
(1821-1906), Alfons Collumbien (1867-1947). Er waren tevens twee ere-
voorzitters: Dioméde Claes (1825-1846) en Charles de Kerchove de Limon
(1819-1882). :

Cambier werd in 1906 als voorzitter opgevolgd door Siegfried Van Gheluwe
(Wannegem Lede 23 april 1832 - Gent 18 maart 1910). Hij was gehuwd met
Debonnet en had drie kinderen (twee zonen en één dochter): Jules x de Waege-
neire en kinderen Siegfried en Léon; dochter x Oscar Gevaert en kinderen
Paul, Elza, Louise en Robert; Georges x De Vriendt en kind Georgette. Graag
meer informatie en vooral een foto van deze man.

Na het overlijden van Van Gheluwe (1910) werd Karel Inghels, een breuk-
bandmaker aan de Zandberg (nu nr. 8), de nieuwe voorzitter. Hij oefende deze
functie nog steeds uit in 1925 toen de vereniging zijn 100ste verjaardag vierde.
Kort daarna en zeker in 1930 was Jan Van Damme, een bediende woonachtig
in de Brabantdam, voorzitter en dit tot 1936 toen Alfons Collumbien hem op-
volgde en aanbleef tot 1944/45, het ogenblik waarop alle sporen van de ver-
eniging uitgewist lijken.

Wie meer informatie en vooral foto's kan verschaffen over Inghels en Van
Damme en de geschiedenis van Willem Tell na 1945 kan ophelderen, kan con-
tact nemen met de redactie van dit tijdschrift.



