
verdiep, tegen de hoek, een vroeger venster werd toegemetst en dat, nog meer 
dan aan de kant van de Hoogstraat waar dit nochtans ook is gebeurd, het ge
lijkvloers verbouwd werd om er een commerciële ruimte van te maken. De 
gevelstructuur van het oude pand werd er zwaar verminkt, zoals men kan zien 
op de foto bij Fig. 31. 

G.BROGET 
('t vervolgt) 

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - FICHE NR. 57 

1,) 
N 

<:i 
1., 

:t:: 

Op 2 februari 1898 stelde Hermann Van 
Duyse in de rubriek "Kunstsmeedwerk 
- Oudheidkundig Museum Nrs. 1759 
en 1752 - XVIIe eeuw ( 1643, 1647) in 
het Frans een fiche op over 

CoUectebussen uit de XVlle eeuw 

Het Gents Museum bezit een groot aan
tal van deze bussen, in hout of ijzer, die 
gediend hebben voor de inzamelingen 
die georganiseerd werden onder de be
scherming van het Magistraat, ten bate 
van de Armenkamer die ingericht werd 
onder Karel V. 
Een van deze bussen gemaakt van een 
uitgeholde boomstam versterkt met ij
zerwerk draagt de datum: 1643, en de 
woorden uitroeyng der bedelary. 
Een andere, vierkantige, bus in hout 
versterkt met ijzer, voorzien van twee 
mobiele ijzeren banden met scharnie
ren en openingen voor een hangslot, is 
gedateerd: 1647, en men leest er de 
volgende woorden op: Busse van ghe
bueren van Saystegehe gheseyt Sche
penheusstraetken. 
Het is niet onmogelijk dat deze bus ook 
gebruikt is geweest voor inzamelingen 
bestemd voor de uitroeiing van de be
delarij, maar de dekens van de interes-
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sante organismen die "gebuurtedekenijen" genoemd werden, hielpen niet 
alleen mee bij het organiseren van de liefdadigheid. De "Knape" ofbode van de 
Saysteghe zal destijds bij meerdere gelegenheden met zijn zware spaarpot van 
huis tot huis rondgegaan zijn, want de gelegenheden ontbraken niet om een 
beroep te doen op de vrijgevigheid van de collega's: verkiezingen van dekens 
en dekeninnen, verjaringsfeesten, geïmproviseerde festiviteiten waren even
veel gelegenheden tot banketten op gemeenschappelijke kosten. 

Cf. H. Van Duyse, Catalogue du Musée archéologique de Gand, p. 105. 

EMIELBRAUN 

Op 26 december a.s. zal het precies 100 jaar geleden zijn dat Emiel Braun 
benoemd werd tot Burgemeester van Gent. 
Een goede gelegenheid, dachten wij, om deze populaire figuur eens te belich
ten. U raadt waarschijnlijk het vervolg: we gaan eens nagaan wat onze ver
trouwde gids, Pierre Kluyskens, daar destijds over schreef. Zoals gewoonlijk 
gebeurt dit met de toestemming van de familie Kluyskens, waarvoor onze dank. 

In zijn nota's over de Oorlog 14-18, waarin hij zorgvuldig, dag voor dag, de 
gebeurtenissen in die jaren te Gent voorgevallen opgetekend heeft, schrijft 
Marc Baertsoen, op nieuwjaarsdag 1915: 
"Je portema carte chez Ie bourgmestre Braun, comme marque de sympathie et 
de gratitude pour les grands services qu'il a rendus et rend tous les jours à notre 
ville, occupée et rançonnée. Les réquisitions sont, en effet, joumalières, et Ie 
bourgmestre, sans contrecarrer trop directement les exigences allemandes, 
parvient à nous éviter Ie pire en accordant autant que possible un oeuf pour un 
boeuf. C'est la politique la plus sage et la plus patriotique". 
Duizende Gentenaren dachten toen hetzelfde van hun burgemeester, de gulhar
tige, joviale en behendige Emiel Braun, voor zijn stadsgenoten en voor het 
nageslacht als "Miele Zoetekoeke", de plaatselijke geschiedenis ingegaan; 
Reeds lang vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog, was hij, met de 
grootste onderscheiding, in zijn populariteitsexamen geslaagd; zijn realistisch 
optreden in oktober 1914, zijn bemoeiingen ten bate van de Gentse bevolking 
tijdens de bezetting, zijn afzetting als burgemeester, zijn aanhouding en depor
tatie door de Duitsers in maart 1918, zijn triomfantelijke terugkeer enkele 
dagen na de wapenstilstand, konden die populariteit enkel nog aanmerkelijk 
vergroten. 
Populair als burgemeester te Gent! Die woorden schijnen wel bij eerste lectuur 
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