
GENTSE MEMORIEDAGEN 

16 januari 1596 
Geboorte te Gent van Jacob van Zevecote. Schrijft aanvankelijk treurspelen 
in het Latijn, doch later ook in het Nederlands. Hij zal overlijden te Harder
wijk op 17 maart 1642. (Hij behaalde te Leuven ca. 1614 het baccalaureaat 
in de rechten, sloot zich in 1616 aan bij de Augustijner monniken en werd in 
ca 1620 hoogleraar in de welsprekendheid, eerst te Gent, in 1622 te Brussel. 
In 1623 week hij uit naar Leiden waar hij zich tot de Hervormde godsdienst 
bekeerde. Hij was een begaafd Latijns dichter maar schreef ook opmerkelij
ke Nederlandstalige renaissance-poëzie) (WINKLER PRINS ENCYCLO
PEDIE, 1954). 

16 januari 1797 
Alle meubels, kunstwerken en religieuze voorwerpen van de kloosters der 
Predikheren en Augustijnen worden op bevel van de Franse bezetter open
baar verkocht als nationaal goed. 
(Een spotnaam voor de Augustijnen was "auwe stijnkers" of paters "stijn
kaards". Oude Gentenaars spreken nog steeds van "d'auwestijnen".) 

16 januari 1903 
Overlij en te Gent van Julius Pieter Vuylsteke, liberaal flamingant. Hij was te 
Gent geboren op 10 november 1836, vestigde zich als advocaat in zijn 
geboortestad, doch werd in 1879 boekhandelaar. Hij speelde een belangrijke 
rol in de Vlaamse Beweging als liberaal voorman en als algemeen secretaris 
(sedert 1862) van het Willemsfonds. Hij leverde ook bijdragen tot de kennis 
van de geschiedenis van zijn stad. Bekend van hem zijn o.a. "De rekeningen 
der stad Gent, Tijdvak van Jacob van Artevelde, 3 delen, Gent, 1872-1885" 
en "Willems en het Willemsfonds, Antwerpen, 1878". 

17 januari 1882 
Overlijden te Gent van Edmond De Busscher, stadsarchivaris. Wij zijn hem 
dank verschuldigd voor een studie over Justos Billet (Juste Billet, Gand, 
1873) en talrijke biografische nota's. Voorts schreef hij een merkwaardig 
werk over Gentse kunstenaars: "Recherches sur les peintres gantois du XVIe 
et XVIIe siècle. 

17 januari 1472 
Comelis de Bont, de beroemde Gentse goudsmid, die later zal werken voor 
Karel de Stoute en Maria van Bourgondië, wordt in de nering van de Gentse 
goudsmeden opgenomen. 
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17 januari 1826 
Overlijden te Gent van Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse, heer van 
Leeuwerghem, die gedurende de Honderd Dagen, zijn hotel in de Veldstraat 
ter beschikking had gesteld van Louis "diezwiet". 
(Hoewel hij leefde in een periode waarin het Ancien Régime ineenstortte 
slaagde hij er als edelman toch in de politieke mandaten binnen zijn familie 
tot op nationaal niveau te verheffen en die aan zijn kinderen door te geven. 
De restauratiegeest van de post-napoleontische periode was daar natuurlijk 
niet vreemd aan, maar de rijkdom van Jean-Baptiste was uiteraard ook een 
niet te verwaarlozen factor. Bij zijn overlijden liet hij ruim 1220 hectaren 
aan onroerende goederen na) (FRANCOIS L., Jean-Baptiste d'Hane de 
Steenhuyse, een conservatief edelman tussen Ancien Regime en Heden
daagse Tijd, in HMGOG, Deel XLIII, 1989, p. 208). 

17 januari 1793 
De Franse republikeinse legers bezetten de stad sedert amper twee maand en 
reeds is alles wat nog aan het Ancien Régime herinnert afgeschaft. Vandaag 
stelt de Franse bevelhebber een commissie aan van 9 "citoyens", die in alle 
kloosters, kerken en abdijen de inventaris van al het goederenbezit moeten 
opmaken. Die commissarissen mogen desnoods beroep doen op legerdeta
chementen om hun opdracht tot een goed einde te brengen. De aanstelling 
van deze commissie was de voorbode van de plunderingen, diefstallen en 
nationalisering van alle kerkelijke goederen. 

18 januari 1839 
De spoorweg eist zijn eerste slachtoffers te Gent. Op het ogenblik dat de 
trein naar Mechelen het Zuidstation verlaat, ontploft de ketel van de loko
motief die, in de ateliers van Stephensou vervaardigd, algemeen als een 
meesterwerk en een wonder werd beschouwd. De machinist en de stoker 
werden op slag gedood en een arbeider werd emstig verbrand. Dit eerste 
belangrijk ongeval op de Belgische spoorlijnen bracht veel opschudding 
teweeg in ons land. 
(De eerste Gentse spoorwegverbinding, Gent-Mechelen, werd in 1837 inge
huldigd. De gebouwen van het Zuidstation werden pas in 1850 voltooid.) 

18 januari 1795 
De Gentse advokaat De Brabandere, die omzeggens nooit de vergaderingen 
in de gemeenteraad bijwoonde, wordt man u militari door een peloton solda
ten naar de zaal van de gemeenteraad gesleurd. 

18 januari 1562 
Overlijden van Lucas Munich, laatste abt van de Sint-Baafsabdij en eerste 
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prelaat van het nieuwe kapittel van Sint-Baafs. Hij was een van de sleutelfi
guren van de 16de eeuw in onze stad. Zijn grafmonument en zijn graftombe 
werden volledig verwoest door de Beeldenstormers. 

BIBLIOGRAFIE 

Van de hand van ons lid Dr. A. Evrard verscheen een interessant boekje 
getiteld "HERINNERING (Merelbeke '44"). 
Het gaat om de bombardementen op Merelbeke van 5 september 1943, 10 
april en 10 mei 1944. 
Het is een nuttig boekje dat een stukje geschiedenis vastlegt. Degenen die er 
rechtstreeks bij betrokken waren zullen het wel nooit vergeten, de meeste 
oudere Gentenaars zullen nog wel weten dat Merelbeke gebombardeerd 
werd, maar dergelijke herinneringen vervagen en hoe erg het wel geweest is 
zijn ze misschien al vergeten, en de jongeren zullen waarschijnlijk niet eens 
weten dat Merelbeke ooit gebombardeerd werd. Nauwelijks 50 jaar geleden, 
en reeds "verre geschiedenis". 
Het eerste bombardement van 5 september eiste een 1 00-tal doden. Het 2e 
bom bardement op Paasmaandag 1 0 april 1944 was veel heviger en er vielen 
meer dan 400 doden. Bij het 3e bombardement, een maand later, vielen er 
"slechts" een 50-tal doden. 
Onnodig te zeggen dat de verwoestingen enorm waren en dat is duidelijk te 
zien op een 25-tal foto's die in het boek opgenomen werden. Er volgen 
enkele interview's en getuigenissen van mensen die er volop ingezeten 
hebben. 
Men kan slechts accoord gaan met de auteur wanneer hij concludeert dat de 
2 wereldoorlogen zinloze dwaasheden waren waar slechts wapenfabrikanten 
en -leveranciers beter van geworden zijn. (Is er nu veel veranderd?) 
Het boekje heeft een beperkte oplage van 400 exemplaren en komt niet in de 
handel. Het kan bekomen worden bij de auteur Dr. A. Evrard - Citadellaan 
56- Gent (Tel.: 222.08.23) tegen de prijs van 300 fr. (de kostprijs ligt hoger). 
Kopers krijgen er (zo lang de voorraad strekt) gratis een ander boekje bij: 
"Van 16 tot 35 jaar (Flitsen uit de Oorlogsmaand Mei '40)". 

Wanneer u dit leest zal naar alle waarschijnlijkheid de "Gids voor 
Gent"reeds verschenen zijn. (Eeuwige miserie van tweemaandelijkse tijd
schriften die, als ze op tijd willen verschijnen, hun kopij ver op voorhand 
moeten inleveren!) 
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