GENT ELDERS ONTMOET

Grevelingen (Gravelines) in Frans-Vlaanderen.
Zoals bekend heeft keizer Karel V nooit goed kunnen opschieten met de
Fransen, behalve dan die ene keer misschien toen hij met zijn leger vrije
doorgang kreeg over Frans grondgebied om Gent vlug te kunnen bereiken en
de inwoners van zijn geboortestad... de strop om te doen na de opstand van
1539.
Omdat de Franse koning Frans I van zijn aanspraak op het bezit van het
graafschap Vlaanderen niet wou afzien, liet Karel V, om de verdediging van
Vlaanderen te verbeteren, in 1528 de vestigingsbolwerken van Grevelingen
heropbouwen.
Vier van deze bolwerken moesten respectievelijk door Gent, leper, Brugge
en het Brugse Vrije bekostigd worden. Deze bolwerken kregen elk de naam
van één van de financiers. Zodoende kreeg Grevelingen een Gentpoort.
Dank zij deze voorzorgen kon Grevelingen in 1558 de aanval afslaan van de
Franse gouverneur van Calais, de maarschalk de Themes, en enkele jaren
later ontkomen aan de plunderingen van de Geuzen.
De Gentpoort moet je nu niet meer gaan zoeken in dit Frans-Vlaams stadje.
Reeds jaren geleden werd ze afgebroken. Zelfs de plaatselijke Toeristische
Dienst moest ons het antwoord schuldig blijven op onze vraag waar deze
poort juist stond.
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