
Ten einde de bevoorrading van de nodige grondstoffen te verzekeren werd er in 
1922 een overeenkomst van gemeenschappelijke belangen afgesloten met de 
Luxemburgse ARBED en er werd een participatie genomen in een 4-tal 
bedrijven uit dezelfde sector. 
De "Clouterie et Tréfilerie des Flandres" verdween in 1953, ze werd geabsor
beerd door ARBED. Het vervolg is een gekend liedje: men moest saneren om 
te kunnen concurreren op de internationale markt, personeel moest afvloeien, 
verschillende afdelingen werden afgeschaft, etc. 
De "Puntfabriek" is nog altijd een naam die familiair in de oren klinkt, maar het 
is al lang dat er in Gent geen nagels meer gemaakt worden. 

Hugo COLLUMBIEN 

HET VOLKSBLAZOEN VAN GENT 

Over een volle bladzijde van de "Streekkrant" verschijnt wekelijks in de don
derdaagse uitgave de "Mededelingen van de Stad Gent". 
In de uitgave van 9 februari 1995 ging een klein artikel over "Stadhuis verrijkt 
met kunstglasraam". Hierbij werd geschreven dat Adriaan Geysen, kunstglaze
nier bij de Technische Dienst Gebouwen, onlangs glas-in-loodramen had ge
plaatst in de gang van de GemeenteraadszaaL Een foto erbij illustreerde dit. 
Onder een andere foto van een glas-in-loodraam in het Stadhuis, verbeeldend 
het Volksblazoen van Gent, werd vermeld dat dit eveneens van de hand was 
van hogervermelde Geysen. 
In de Mededelingen van de Stad Gent dd. 2 maart 1995 kwam er een "Recht
zetting i.v.m. glasraam in stadhuis". Daarin werd gezegd dat de informatie over 
het glas-in-loodraam met erop het Volksblazoen van Gent foutief was. Het 
glasraam werd wel gemonteerd door Geysen, doch ontwerp en tekening waren 
van het kunstatelier van Olivier Ganton. Het werk werd rond 1954 verwezen
lijkt in opdracht van de Technische Dienst Gebouwen van de Stad Gent. 
Er valt niet aan te twijfelen dat dit kunstig glasraam gemaakt geweest is door 
Ganton en geplaatst door Geysen. Aan de tekening ook niet. Maar het ontwerp 
is een andere zaak, en hiervoor verwijzen wij naar "Ghendtsche Tydinghen" -
1 e jaargang- nr. 4 - p. 49. Daarin werd het Volksblazoen van Gent voorgesteld 
door wijlen Gaston Hebbelynck. Hieruit leren wij dat het blazoen werd gete
kend door Herman Verbaere, zoals ook blijkt uit zijn monogram en hoogst 
waarschijnlijk werd dit geïnspireerd door advocaat JozefVermeulen, de Gent
se schepen van folklore, zoals hij genoemd werd, die ten ander de erbij horende 
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Ontwerp van Herman Verbaere. 

Glasraam in het Stadhuis. 
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uitleg schreef. Het blazoen werd door Herman Verbaere keurig en kleurig ge
lithografieëerd. 
De prent werd als oefening gedrukt in de Stedelijke Jongensberoepsschool, af
deling Boekdrukkunst, te Gent. Aangezien de tekening te groot was om toen te 
reproduceren in ons tijdschrift, werd door wijlen ons medelid Gustave Rou
quart een nieuwe verkleinde, maar zeer goedgelijkende tekening gemaakt van 
.het origineel en afzonderlijk afgedrukt samen met de tekst van Jos Vermeulen. 
Hierbij geven wij deze keer een ook ietwat verkleinde afdruk van het origineel 
ontwerp van de hand van Herman Verbaere, alsmede een foto van het glasraam 
in het stadhuis. De foto werd ons bereidwillig ter hand gesteld door de Dienst 
Voorlichting van de Stad Gent, waarvoor onze dank. 

André VERBEKE 

GENTELDERSONTMOET 

HET MONUMENT VAN PETRUS JOZEF TRIEST TE BRUSSEL 

Al jaren zijn wij op zoek naar het antwoord op de vraag: "Wat maakt van 
iemand een Gentenaar?" Is het omdat hij of zij in Gent geboren is, er een be
paalde tijd woont of werkt of gewoonweg omdat hij of zij zich Gentenaar 
voelt? Geeft toe, het antwoord is niet eenvoudig. Wanneer er iemand is die 
moeilijk onder de noemer van een stad of een gemeente kan geplaatst worden, 
dan komt beslist kanunnik Petrus JozefTriest daarvoor in aanmerking. Na zijn 
geboorte te Brussel op 31 augustus 1760 en zijn eerste opleiding in diezelfde 
stad, omzwerfde hij een groot deel van het Vlaanderen. Uiteindelijjk belandde 
hij via Lovendegem te Gent. 
Niemand zal echter in twijfel trekken dat het zwaartepunt van het levenswerk 
van kanunnik Triest zich te Gent situeerde. Getuigt het dan van chauvinisme 
wanneer we hem een plaatsje geven in de galerij van Bekende Gentenaars? Wij 
denken in ieder geval van niet. 
Het is niet onze bedoeling hier de figuur P.J. Triest te beschrijven. De geïnte
resseerden verwijzen we naar de beknopte bibliografie. 
Waar we hier wel even willen bij stilstaan is het feit dat de geboortestad van 
kanunnik Triest, de stad Brussel, hem blijkbaar na zijn overlijden - op 24 juni 
1836 - niet vergat. In één van de zuidelijke kapellen van de Sint-Michielska
thedraal werd een prachtig monument opgetrokken ter nagedachtenis van de 
verdienstelijke kanunnik (zie foto). Het werd vervaardigd uit witte marmer en 
is voorzien van een portretmedaillon. 
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