IN MEMORIAM JEAN TYTGAT

Toen ons Septembernummer in druk
was bereikte ons het droevig bericht
dat onze Ere-Voorzitter, de heer
Jean Tytgat overleden was.

Als eéchte Gentenaar was hij een van
onze eerste leden en wij konden van
in den beginne rekenen op zijn steun
en sympathie. Onze oudere leden
die destijds onze maandelijkse sa-
menkomsten in het bovenzaaltje
van het "Damberd" bijwoonden,
zullen zich ongetwijfeld herinneren
dat hij daar ook steeds aanwezig
was.

Tot aan zijn opruststelling als nota-
ris gingen de vergaderingen van
onze Kring door in zijn studie in de
Zonnestraat. Het was ook hij die er
voor zorgde dat onze Kring een
wettelijk statuut kreeg.

In 1985 schonk hij onze Kring een prachtige verzameling boeken, mappen,
plannen, tekeningen, waaronder verschillende van een grote zeldzaamheid
die zelfs in het antiquariaat niet meer te vinden waren. Deze stukken werden
gedeponeerd in ons "Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis".

Jean Tytgat, die geboren werd in 1918, was een gewaardeerde Gentse figuur.
Hij bekleedde talrijke ereposten en was niet alleen Ere-Voorzitter van de
"Heemkundige en Historische Kring Gent", maar ook van de "Vereniging
van oud-politicke gevangenen van Dachau". Hij had immers zelf in dit
concentratickamp gezeten en schreef er zelfs een boek over onder de titel
"Miitzen ab".

Het heengaan van Jean Tytgat op 12 augustus 1993 betekent een gevoelig
verlies voor onze Kring.
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