INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE - FICHE NR. 460

Op 2 juli 1908 stelde Prosper Claeys in de rubrick "Burgerlijke Bouw-
werken - Baudeloostraat - XVIlle eeuw (1781)", in het Frans, een fiche op
over

Het Huis Toussyns

In 1781 brak de wijnhandelaar Jan Toussyns die in de Korte Ridderstraat het
tweede huis links, komende van het St-Baafsplein, bewoonde de gevel ervan
af om hem te vervangen door een andere in natuursteen.

Dit huis werd afgebroken (1) in 1906. De bevallige Lodewijk XVI-gevel,
waarvan men zorgvuldig al de onderdelen bewaard had, werd in 1907
heropgebouwd in de Baudeloostraat, met zijn ionische zuilen, zijn twee
vazen met bloemenslingers op een voetstuk, zijn galerij met spijlen en zijn
grijnzend masker gesculpteerd in de sluitsteen van de ingangspoort. De
bibliotheek van het Davidsfonds is er in gevestigd.

Toussyns had in het timpaan van de deur als uithangteken een smeedijzeren
Bacchus geplaatst, gezeten op een vat en het glas in de hand. Deze allego-
rische figuur bevindt zich in het Oudheidkundig Museum.

Op het plan van 1781, dat bewaard wordt in het Stadsarchief, stond een
galerij met balusters boven de kroonlijst, daar bovenop drie vazen die
identiek waren aan deze die nog bestaan. Bij de reconstructie in 1907
werden ze weggelaten om dakkapellen te plaatsen in de nieuwe dakstoel.

Flandre libérale, 4 décembre 1905. - Stedelijke archieven: Huizen, opbou-
wingen en veranderingen (reeks 535 en 536).

(1) Op het huis in de Korte Ridderstraat stonden drie schoorstenen in verschillende stijlen:
Lodewijk XV, Lodewijk XVI en Empire; zij werden gedeponeerd in het Museum voor Stenen
Voorwerpen in de ruines van de St-Baafsabdij.

Naschrift

Het Huis Toussyns is een van die kleine monumenten die zeker het bewaren
waard zijn. Het is een sieraad voor de Baudeloostraat, maar het bevindt zich
nu in een pre-verkrottingsstadium. Binnenkort zal men het voorzetsel "pre"
mogen weglaten. Wanneer men wil dat het monumentenbeleid geloofwaar-
dig overkomt, dan is het nu de hoogste tijd om iets te doen.
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Het Huis Toussyns in de Baudeloostraat. Foto Ronald De Buck.
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