
papier zouden vastleggen. 
Ik hoop dat mijn initiatief het begin van een soort aparte rubriek in G.T. zal 
betekenen. 

Prof. Dr. Frank Olof ÖDBERG 
St.-Maria-Horebeke 

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - FICHE NR. 290 

Op 4 december 1901 stelde Robert Schoorman in de rubriek "Kunstsmeedwerk 
-Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk- XVille eeuw (1745)" in het Frans een 
fiche op over 

Koorhekken van de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk 

Het koor van de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk is afgesloten door vijf 
hoge hekken in verguld ijzer, kunstig uitgevoerd in deLodewijk XV -stijl door 
Sr. Maniet, meester-kunstsmid te Kamerijk. Onze afbeelding ontslaat ons 
ervan ze in detail te beschrijven, maar wij houden er aan de gelijkenis te doen 
opmerken met de beroemde hekken van de Place Stanislas en de kerk van Bon 
Secours te Nancy, van de hand van Jean Lamour, die met het hek van de 
kathedraal van Amiens gereproduceerd zijn in de Dictionnaire de 
/'ameublement van H. Havard (t. 11, fol. 1197) (1). 
Deze balustrades of ijzeren hekken moesten dienen om tijdens de goddelijke 
diensten het koor van de kerk af te sluiten van de menigte. Ze werden niet 
geplaatst zonder moeilijkheden te verwekken. 
Geërgerd omdat een vreemdeling hen het gras van onder de voeten kwam 
wegmaaien, wilde de slotenmakers van Gent beletten dat deze hekken de stad 
binnenkwamen. 
De abt van Sint-Pieters diende daarom in 1745 een verzoekschrift in bij Hare 
Majesteit de Keizerin : 
"Drie jaar geleden, schreef hij, is er met Sr. Maniet, slotenmaker te Kamerijk, 
een overeenkomst afgesloten voor de levering van vijf balustrades of ijzeren 
hekken ... de slotenmakers van de stad Gent maken zich sterk de toegang van 
deze hekken tot de stad te beletten omdat zij beweren dat dit een werk is dat 
kenmerkend is voor hun beroep, niettegenstaande hetfeit dat ze niet bekwaam 
zijn een dergelijk kunstzinnig werk te maken. Aangezien zij het recht niet 
hebben handelswaren tegen te houden, heeft de Remonstrant zich moeten 
wenden tot de heer Intendant de Feeherre van wie hij de toelating gekregen 
heeft deze balustrades in te voeren met verbod aan de gezegde slotenmakers 
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Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk. Rechts : één van de koorhekken. 



dit te beletten. Daardoor zijn 3 hekken ingevoerd en geplaatst. Maar aange­
zien er nog twee moeten aankomen en dat hij vreest dat de gezegde sloten­
makers zullen trachten dit te beletten, richt hij zich tot Uwe Majesteit." Sint­
Pietersabdij, Nr. 165 S. Staatsarchief te Gent. 
Na een briefwisseling kreeg de abt gelijk. De 5e juli 17 48 kreeg hij de toelating 
deze hekken in te voeren; het werd de Gentse slotenmakers verboden dit te 
beletten, en de 31e juli 1748 kwamen zij in Gent aan. 
Volgens de afspraak gemaakt met Sr. Maniet betaalde men voor de eerste vier 
9000 Franse ponden en 500 voor een schenking. Voor het vijfde 3500 pond en 
500 pond, eveneens voor een schenking. 
Dit maakt in totaal 13500 Franse ponden; wat ongeveer overeenstemt met 
15.000 franken in onze munt. Een voorschot van 9801 Franse ponden werd 
hem betaald bij de levering, er bleef dus een saldo van 3699 pond. 

(1) Cfr. de afsluiting gereproduceerd in JJ. Van Ysendyck, Documents classés de /'art dans 
les Pays-Bas, 3e reeks, C/Otures, pl. 7. 

DE GEBROEDERS VAN COPPENHOLE 

Op 16 juni a.s. zal het precies 500 jaar geleden zijn dat de gebroeders Van 
Coppenhole op het schavot stierven. 
Wij gebruiken onze vertrouwde methode om daar iets meer over te weten te 
komen door te rade te gaan bij Pierre Kluyskens en herpubliceren hier een 
artikel dat hij 17 jaar geleden schreef 
Met de gebruikelijke vriendelijke toestemming van de familie Kluyskens. 

Tweelingen hebben en zullen altijd bestaan, maar tweelingen, die in de 
geschiedenis van hun land, streek of stad een vooraanstaande politieke, 
militaire of sociale rol of allen samen hebben gespeeld, zijn, menen wij, nog 
zeldzamer dan in leven gebleven vijflingen! 
In Gent waar alles, van het allerbeste tot het allerslechtste mogelijk was en 
gebleven is, heeft men tweelingen gekend, de gebroeders Frans en Jan van 
Coppenhole, gesproten, zoals men pleegt te zeggen uit een oud en eerlijk 
geslacht, broeders die het op het einde van de XVe eeuw toen alles troebel en 
bloedig was in Vlaanderen, zeer ver, wellicht wat te ver hebben geschopt; zij 
hadden wellicht lang, stil en gelukkig kunnen leven, doch het stond ergens 
geschreven in de hemel of in de sterren dat een rustig poortersleven en -bestaan 
hen niet was weggelegd. 
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