
VRAAG EN ANTWOORD 

Aan de Heer David Maes hadden wij het volgende gevraagd : 
"In de straatnamenlijst gepubliceerd in "Gh. T." 1991 -Nr. 4- p. 212 staat 
er : Charles DE L'EPEEPLEIN - Grondlegger doofstommenonderwijs 1712-
1789. 
Vindt u niet dat het een beetje ver gezocht is een plein in Gent te noemen naar 
een 18e eeuwse Frans logopedist? 
Zou het niet kunnen dat dit eerder genoemd werd naar Majoor Charles de 
l'Epee die aan de Coupuregang woonde en er in 1783 een tuin met gloriette liet 
bouwen. Op die plaats zou later "Au Jardin de Frascati" komen." 
Het antwoord van de Heer Maes is duidelijk. Hij schrijft ons: 
Hetzelfde zou kunnen gezegd worden van een hele reeks andere Gentse 
straatnamen met een persoonsnaam zoals b.v.b. de Francisco Ferrerlaan, de 
Friedrich Froebelstraat, de Mahatma Ghandistraat en noem maar op. 
Het Charles de l'Epeeplein is, zoals U waarschijnlijk wel weet, van vrij recente 
datum. Het werd aangelegd op de plaats waar voorheen het z.g.n. Doof
stommenhuis stond. Waarschijnlijk heeft men via de naam van Charles de 
l'Epee willen in herinnering brengen dat op die plaats jarenlang doofstom
menonderwijs werd gegeven. 
Het is wel een merkwaardig toeval dat niet ver daar vandaan een Majoor 
Charles de l'Epee woonachtig was en dan nog in de periode waarin kanunnik 
l'Epee leefde. 
Kanunnik de l'Epee werd geboren te Versailles op 25 november 1712. Hij 
bracht er zijnjeugd door. Later verliet hij deze stad om "zijne studiën voor den 
geestelijken staet, in een daartoe ingerigte school, te voltrekken". 
Daarna studeerde hij rechten te Parijs en werd in die stad advocaat. Onder 
invloed van Bossuet, bisschop van Troyes, werd hij priester gewijd en 
kanunnik in die stad benoemd. 
Hij overleed op 23 december 1789. In de Sint-Roebuskerk te Parijs werd een 
gedenkzuil voor hem opgericht. 
Eén en ander komt uit een boekje : "De tael der natuer of de oorspronkelijke 
gebaerden tael der doofstommen" door Jos Cappron bestuurder van het 
gesticht voor doofstommen te Antwerpen (Gent, 1858). 
Het boekje werd me destijds uitgeleend door broeder Femand Schepkens (lid 
van onze kring) vroeger verbonden aan een doofstommeninstituut in het 
Brusselse maar sinds enkele jaren verbonden aan het Instituut voor Psychia
trische Verpleegkunde Prof. Guislain te Gent (zijn ene broer is er broeder
onderdirecteur en zijn andere broer is broeder in Sint-Jan de Deo te Gent). 
Uit het voornoemde boekje heb ik het gedeelte dat over de l'Epee gaat 
gecopieerd. 
Tussen mijn documentatie vond ik naar aanleiding van Uw schrijven nog een 
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steunkaart van de "Vrienden van priester de l'Epée" uit Gent met op de 
versozijde het gebarentaalalfabet. 
Het zal dus wel geen toeval zijn dat hier te Gent kanunnik de l'Epée een 
straatnaam kreeg en in zekere zin zelfs terecht. 
Dit kan niet gezegd worden van een hele reeks andere straatnamen met een 
persoonsnaam waarvan de binding met Gent soms compleet onbestaande is. 
Persoonlijk betreur ik dat, naast oude toponymen, er niet meer voorrang wordt 
gegeven aan Gentse figuren bij de keuze van een nieuwe straatnaam. Er is 
nochtans keuze te over. Ik wil hier maar twee namen noemen, nl. Karel Waeri 
en Lieven van Pottelsberghe. 

Van de Heer Mark Rummens komt de volgende vraag : 
"Sinds enige tijd woon ik in de MuilaardstraaL Tot 1981 was de naam Joseph 
Muylaertstraat. Wie was Joseph Muylaert? Waarom werd deze naam ver
vangen? Waarom naar een homoniem (zoals Mussenstraat en Achilles Mus
schestraat)? Is Muilaard een toponiem? 

LEZERS SCHRIJVEN ONS 

Mevrouw Steels schreef ons i.v.m. de Bernheimlaan. 
Deze is niet genoemd naar de Duitse geschiedkundigeErnest Bernheim (1850-
1922), noch naar de Franse geneesheer Hippolyte Bernheim (1837-1919), 
maar naar Generaal Bernheim die overleed op 13 februari 1931. Meer in
lichtingen over deze generaal kunnen bekomen worden bij het Ministerie van 
Landsverdediging en bij het Koninklijk Museum van het Leger en van de 
Krijgsgeschiedenis (Jubelpark 3 te 1040 Brussel). 
Zij voegt bij haar brief een uittreksel van de "Geschiedenis van de Vrijzin
nigheid in België in de 19e en 20e eeuw", eenvrij lange verhandeling die haar 
echtgenoot Michel Steels destijds schreef. Wij publiceren er hier een kleine 
passage uit die precies gaat over Generaal Bernheim. Hij werd algemeen 
vereerd als een van onze oorlogshelden. 
Enkele dagen na zijn dood publiceerde Kardinaal Van Roey een schrijven 
waarin hij verklaarde : "Het is onze plicht als bisschop en als primaat van 
België onze mening openbaar te maken ten opzichte van de nationale begra
fenisplechtigheden toegekend aan de asse van Generaal Bernheim." 
Wat was er gebeurd? Generaal Bernheim was verast in Parijs omdat dit in 
België nog niet mogelijk was. Hij werd met militaire eer begraven te Brussel. 
Kardinaal Van Roey verklaarde verder : "Wij brengen hulde aan de grote 
soldaat, aan de vermaarde generaal die een van de bewerkstelligers was van 
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