IN MEMORIAM : MAURITS VAN WESEMAEL

Heel onverwacht heeft onze Kring een van zijn
oudste en trouwste medewerkers verloren.
Dit is een bijzonder pijnlijk verlies voor
“Ghendtsche Tydinghen”. Hij was immers een
van onze eerste medewerkers. Mede dank zij
hem genoot ons tijdschrift van bij de start een
zeer goede reputatie. Reeds in 1972 publi-
ceerde hij bij ons een reeks artikelen over een
zeer verdienstelijke en te vlug vergeten Gente-
naar : Alfons Van Werveke. Hij verstond de
kunst om op een zeer gemoedelijke manier zijn
 uitgebreide kennis over Gent aan de man
(vrouw) te brengen in artikels die meestal geil-
lustreerd werden met zeldzame documenten
uit zijn eigen collectie. Wie herinnert zich zijn
artikels niet over Baard Vermeulen, de Citadel, de Kelders van het Stad-
is, de Doolhoven, de Gentse Vleeshouwers, de Napoleonisten, het Prin-
senhof, het Kuipgat, Mast en Danneels, Sint-Macharius, de Wereldten-
toonstelling 1913, de Vlaamse Lord Mayor van Londen, de Augustijnen-
omgang, Lodewijk De Vriese, de Oude Schelde? En meer recent : het
Standbeeld van Keizer Karel op de Vrijdagmarkt en het Rasphuis?

En wie was die duivelse Meneer Quiz die er zelf enorm plezier aan beleefde
dat onze lezers gedurende vele uren hun hersens pijnigden om te trachten
het juiste antwoord te vinden op zijn soms raadselachtige met valstrikken
bezaaide opgave? Velen hadden het wel geraden dat het onze goede vriend
Van Wesemael was.

Ook zijn Puzzel 86 lag al maanden klaar en wij waren afgesproken hem te
gaan ophalen op 1 september. Helaas! De laatste jaren verbleef hij in de
maanden juli en augustus in De Panne. En daar is het allemaal gebeurd.
Niettegenstaande zijn 86 jaren was onze vriend nog fit en gezond en er is
een ongeval nodig geweest om hem te vellen. Hij is op 17 augustus overle-
den.

Zijn Puzzel 86 ligt ergens op zijn appartement op de Astridlaan, maar werd
door zijn zoon nog niet teruggevonden. Tot onze grote spijt kunnen wij, zo-
als dat sinds vele jaren gebruikelijk was, zijn eindejaarspuzzel niet publice-
ren in ons november-nummer.

Mocht hij wedergevonden worden (wat toch waarschijnlijk is) dan zullen
wij niet nalaten hem te publiceren in de loop van 1987.

Wij bewaren de aangenaamste herinneringen aan onze competente en
joviale medewerker, aan een van die echte oude Gentenaars.

Wij zullen nog dikwijls aan hem denken.
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