HET SECUNDAIR ONDERWIJS IN ONZE STAD

De geschiedenis van het secundair onderwijs voor meisjes in de stad Gent
is een langdurige strijd geweest voor de erkenning van de fundamentele
rechten van de vrouw in de maatschappij en tegen de taaie vooroordelen
in zake opvoeding en onderwijs.

Vanaf zijn ontstaan in 1907 heeft het gentse lyceum, onder de stuw-
kracht van Rosa de Guchtenaere (lerares) en Pieter Hoffmann (studie-
prefekt) en dank zij de inzet van vrijwilligers, leerkrachten en overheden
(stad, staat) in niet geringe mate bijgedragen tot de bewustwording, zelfs
tot de ontvoogding van de vrouw, later tot de wettelijke toekenning van
haar statuut, midden in de uitgesproken mannenmaatschappij.

Het secundair onderwijs voor meisjes werd decennia lang miskend en
stiefmoederlijk bejegend en praktisch beschouwd als een aanloop tot
het gezinsleven.

Het werd aanvankelijk verstrekt door geestelijken of privé-scholen, waar
de geestelijke ontwikkeling en de beroepsvorming minder aan bod kwa-
men.

Deze ergerlijke toestand handhaafde zich tot in het begin van de twintig-
ste eeuw, om later geleidelijk te verbeteren en de gelijkwaardigheid van
onderwijs tussen jongens en meisjes af te dwingen.

De voormalige minister van openbaar onderwijs Kamiel Huysmans komt
zelfs de eer toe in 1925 de middelbare meisjesscholen tot volwaardige
lycea te hebben uitgebouwd.

Als de vrouw nu meer kansen krijgt om in het professioneel leven te sla-
gen heeft ze dit te danken aan voorvechters als moeder en dochter Gatti
de Gamond, progressief liberale of feministische kringen, vrijzinnige
kringen, metselaarsloges.

Het voornaamste objektief van de vrijzinnigen was toen de invloed van
de geestelijkheid te fnuiken en te zorgen voor de opvoeding van de kin-
deren in een geest van vrijheid en verdraagzaamheid.

Dank zij een filantropisch privé-initiatief werd onder het impuls van
Rosa de Guchtenaere reeds vermeld een lyceum ingericht (1907) met
Pieter Hoffmann (hoogleraar R.U.G.) als studieprefekt.

De overnamen door de stad in 1922 en door de staat in 1947 brachten
de nodige verbeteringen (kwalitatief en kwantitatief) in het onderricht,
waardoor het Gents lyceum uiteindelijk uitgroeide tot een onmisbare
openbare instelling van algemeen belang.

Naar aanleiding van dit vijf en zeventigjarig bestaan werd door de oud-
leerlingenbond en de vriendenkring van de school met de medewerking
van de schooldirectie (prefekt ir. Gilbert Devriendt) een tentoonstelling
op touw gezet en een herdenkingsmonografie geschreven door een oud-

266



leerlinge nl. mevr. L. De Backer-De Vleeschauwer (lic. Germaanse filo-
logie 1948), die eveneens instond voor het omslachtig opzoekingswerk
en de opstelling van de panelen en zeker de algemene lof verdient voor
de inzet en de uitvoering.

Haar echtgenoot Marcel de Backer, kunstschilder-letterkundige, nam de
oorspronkelijke tekening die omslag, affiche en programma siert voor
zijn rekening,

Deze monografie is te bekomen in het Lyceum aan de prijs van 100 fr.

R.V.

VORIGE JAARGANGEN VAN GHENDTSCHE TYDINGHEN

Nog verkrijgbaar (tot zolang de voorraad strekt) :
Jaargang 1973 nrs. 11-12

1976 nrs. 2-3-4-5-6
1977 nrs. 2-3-4-5-6 + volledige jaargang

1979 nrs. 1-2-3-4-5 + id.
1980 nrs. 1-2-3-4-5 + id.
- 1981 nrs. 1-3-4-5-6 + id.
1982 nrs. 2-3-4-5-6 + id.

1982 Speciaal nummer : Register op de Jaargangen I tot X.
Prijs per afzonderlijk nr. 50 fr.
Prijs per volledige jaargang 250 fr.

De tijdschriften kunnen afgehaald worden elke zondag, van 10 tot
12 u., in het Documentatiecentrum, behalve in de maanden juli en
augustus en op wettelijke feestdagen.

Portkosten bij betaling op postrekening zijn bij te voegen
lof2nrs 13 fr.
3of4nrs 26 fr.
vanaf 5 nrs 40 fr.

Zijn nog verkrijgbaar de heruitgaven hierna :

Plattegrond Gent 1641 uit ‘Flandria illustrata’

Eerste uitgave door Hondius 80 fr.

Plattegrond Gent 1796 door Goethals

Identiek aan origineel 100 fr.

Plattegronden worden niet opgestuurd, maar afgehaald in het Docu-
mentatiecentrum.

De bibliothecaresse,
Van Geluwe-Eggermont A.




