NASCHRIFT

Wij laten hier de passage vit De Potter volgen waaraan Van der Haeghen
refereert :

‘t Gebouw daarnevens behoorde omtrent 1530 aan Nicolaas Gesquier,
wiens erfgenamen het ten jare 1539 verkochten aan Willem van Cuelene
(de 7/8 en ’t 1/4 van het ander achtste deel).

Het kwam ook met een poort uit op den Zandberg, langs het steegje,
waar wij hooger van gewaagden.

De hier bedoelde woning bestond uit twee gevels, welke de eigenaar,
Jan-Jacob Serlippens, procureur, in ’t midden der voorgaande eeuw af-
brak om ze te herbouwen tot den sierlijken gevel in Franschen stijl, wel-
ke er nog heden staat; wij bedoelen de woning van den oudnotaris F. de
Backere. Misschien was een dier gevels vroeger het zoogeheten Witte
huus, dat oude schriften stellen rechtover ’t St.-Jorishof en hetwelk den
12 Juli 1547 door zijnen eigenaar Pieter de Keysere, boekprenter en
binder, verkocht werd aan Pauwel van Houcke, schoolmeester. Hoe het
zij, 't Witte huus (aanvankelijk misschien een deel van ’t eigendom der
Bette’s) moest daar toch omtrent gestaan hebben en behoorde opvolgend-
lijk aan Elooi van Houcke (1550) en Antoon de Suca (1557).

Tot zover De Potter. Een goede raad : Ga het Huis Serlippens nog eens
bekijken. Het blijft zeker de moeite waard om gezien te worden.

H. C.

BEKNOPTE HISTORIEK VAN DE KONINKLIJKE
ROEIVERENIGING “SPORT GENT”

Op 15 april a.s. zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de populaire
Gentse roeiclub “Sport Nautique” gesticht werd.

Een artikeltje over dit gebeuren mocht derhalve niet ontbreken in
“Ghendtsche Tydinghen”’.

HAAR STICHTING

Na vaststelling dat er bij de studerende jeugd veel belangstelling voor
het roeien bestond, kwam bij de Heer VERBAUWEN, eigenaar van een
kleine blekerij aan de Ekkergemse boorden van de Leie, het gedacht op,
een roeivereniging te stichten. Op zijn weide bouwde hij een kleine
loods om er de boten van zijn zoon en die zijner studiemakkers in onder
te brengen. Ja ! Want wie toen wilde roeien, diende zich een eigen boot
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aan te schaffen, waaruit men nu kan afleiden, dat de leden ener roeivere-
niging uitsluitend heren waren, komend uit de rangen van welstellende
zakenlieden en de begoede burgerij. Roeien was in die tijd geen volks-
sport, maar een bevoorrechte sport van de welstellende burgerij.

De Heer VERBAUWEN kwam echter te overlijden en de roeimakkers
werden verplicht de opgetimmerde loods te verlaten. Dit ontmoedigde
deze enthousiaste sportmakkers niet, want op 15 April 1883 huurden

zij een kolenmagazijn aan de Marcellisbrug bij het toenmalig Zuidstation.
Op uitnodiging van een der vrienden, Ernest SCHEPENS, werd in het
“Café du Géant” een bijeenkomst belegd, waarvoor 22 jongeren waren
opgekomen. Een voorlopig komiteit werd aangesteld en bestond uit de
HH. E. Schepens, J. Sioén, R. Berragan, U. De Vries en Flor, Roeckaert.
Na een vrij kort debat kon worden overgegaan tot het stichten ener vere-
niging. Dat zelfde komiteit werd gelast met het opmaken van de stich-
tingsakte, een reglement van inwendige orde, en kreeg opdracht uit te
zien naar een geschikter lokaal als botenloods, of naar een stuk grond
waarop een botenloods zou kunnen gebouwd worden.

Op een nieuwe algemene vergadering, waarop 48 aanwezigen werden ge-
teld, werd dan op 19 APRIL 1883; de stichtingsakte ondertekend door :
Ernest SCHEPENS, J. SIOEN, Richard BERRAGAN, Uhr DE VRIES,
Florimond ROECKAERT, H. VERBRUGGHE, Arthur VERSTRAETEN,
en Octaaf SCHEPENS. 48 leden werden ingeschreven en het lidgeld be-
paald op 15 Fr’s Jaars !!.. Een voorlopig bestuur werd gekozen :

Copyright Oscar Bonnevalle
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Ondervoorzitter : H. VERBRUGGHE.

Secretaris : Ernest SCHEPENS.

Penningmeester : Uhr DE VRIES.

Bestuursleden : J. SIOEN, Arthur VERSTRAETEN, Flor.
ROECKAERT, Octaaf SCHEPENS.

Voorlopig stelde men geen voorzitter aan, omdat men voor dit ambt
wenste uit te zien naar een persoonlijkheid van wie zijn kwaliteiten en
zijn kennis van de roeisport, invloed zouden kunnen uitoefenen.
“SPORT GENT” was, onder algemeen handgeklap, geboren !!!....

HAAR BENAMING

Waarom het “SPORT NAUTIQUE” werd, kan in het archief niet terug-
gevonden worden. Alleen onze fantasie en een beetje gezond oordeel zul-
len ons het juiste antwoord geven. Onder de, op die datum, reeds be-
staande roeiverenigingen treffen wij eraan als : Club Nautique, Cercle
Nautique, Réunion Nautique, Union Nautique, en Sport Nautique. Zo
bestond reeds de Sport Nautique de Liége, de Sport Nautique de Bruxel-
les, de Sport Nautique de Bruges, waarom nu geen Sport Nautique de
Gand ? als tegenhanger van Club Nautique de Gand ?... Wij denken, dat
dit wel het juiste antwoord is !
Op 16 Januari 1887 wordt de Belgische Bond der Roeiverenigingen ge-
sticht. Wij sluiten er ons onmiddellijk bij aan.
In de loop der jaren onderging onze naam nochtans enkele veranderingen.
Nadat wij in 1907, op de vermaarde roeiwedstrijden te Henley, in ge-
mengde ploeg met “Club” “the Great Challenge Cup of Henley” voor
de 2e maal naar Gent brachten, werden wij door de Belgische Staat tot
de vererende titel van Koninklijke Maatschappij verheven ! Van af 10
Juli 1907 dragen wij nu de naam van :

“Société Royale de Sport Nautique de Gand.”

Het valt wel op, dat vooral v66r en tot lang ni onze stichting er geen en-
kele Nederlandse benaming wordt aangetroffen. Dit werd dan ook als
een natuurlijk verschijnsel beoordeeld, als wij bedenken uit welke klasse
van de bevolking zij werden gevormd en dat bij de welstellende burgerij
alleen de franse taal als gewone omgangstaal in gebruik was. Ook bij ons
werden de zittingen in de franse taal geleid en werden verslagen en brief-
wisseling in het Frans opgemaakt. Een poging van een der leden in 1888
om het Vlaams te gebruiken viel negatief uit. In 1962, bij mijn aanstel-
ling als secretaris komt daar verandering in. Op mijn voorstel en met goed-
keuring van het bestuur worden alle verslagen en briefwisseling in de
Nederlandse taal opgesteld en worden alle zittingen en bijeenkomsten

in onze Vlaamse taal geleid. Ook in het Staatsbestuur is er een gevoelige
wijziging vast te stellen. Het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cul-
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tuur wordt gesplitst in 2 afzonderlijke besturen; A.D.E.P.S. voor het
Franse landsgedeelte en B.L.0.S.0. voor het Vlaamse landsgedeelte.
Daar dienden wij nu ook rekening mee te houden. Om verder van het
B.L.O.S.0. toelagen te kunnen genieten moeten wij als Vlaamse vereni-
ging, een Vlaamse naam dragen. In zitting van 5 November 1964 werd
besloten dat wij voortaan ‘Koninklijke Roeivereniging Sport Nautique”
zullen genoemd worden. Dit scheen een tiental jaren voldoening te
schenken, tot opeens het bericht kwam dat enkel verenigingen met een
volledig Vlaamse naam toelagen zullen kunnen genieten. In de statutaire
ledenvergadering van 6 Februari 1975 wordt aangenomen dat wij voort-
aan de naam zullen dragen van :

Koninklijke Roeivereniging “SPORT GENT”.

HAAR LEIDING

Bij de aanvang dus bestond het bestuur uit : 1 ondervoorzitter, 1 secre-
taris, 1 penningmeester, 1 adjunct-secretaris, 1 materieelbestuurder, 1
trainer en 5 (later 8) commissarissen. Pas op 27 Januari 1889 wordt de
Heer Gustave DEMELLE, handelaar, als eerste voorzitter gekozen. Ge-
leidelijk, naarmate de voortdurende aangroei van ons ledental (van 48
tot + 1000) werd het noodzakelijk, het bestuur geleidelijk uit te breiden
en aan te vullen met meerdere nieuwe functies, welke ieder een flink

pak zorgwekkende taken vertegenwoordigden. Thans wordt “Sport
Gent” beheerd door 1 voorzitter, 3 ondervoorzitters, 1 secretaris, 2 ad-
junct-secretarissen, 1 verslaggever, 1 sportsecretaris, 1 adjunct-sportsecre-
taris, 1 penningmeester, 2 adjunct-penningmeesters, 1 public-relation,

1 materieelbestuurder, 1 adjunct-materieelbestuurder, 1 conservator en
12 commissarissen. Verder wordt de taak van het bestuur verdeeld onder
5 commissies, bestaande ieder uit 4 tot 6 leden en ieder geleid door een
voorzitter aangesteld door het bestuur. Dit zijn de commissies “Roeien”’,
— “Administratie” — “Financién” — “Organisatie” — en “Regatta Sport”.
Met uitzondering van de voorzitter wordt jaarlijks de helft van het be-
stuur herkozen. Sinds onze stichting is het beleid van “SPORT GENT”
in handen van de 14e voorzitter. De vorige waren : Gustave DELMELLE
(1889-1894), Albert MEES (1894-1895), Edgard SPAEY (1895-1897),
Gustave ROUSSEAU (1897-1900), Victor COMPIJN (1905-1909),
Cyriel DE HOUCK (1920-1933), Oscar VANDERHAEGHEN (1934-
1953), Charles REYNIERS (1953-1961), Georges NACHEZ (1961-
1965), Willy VANDERHAEGHEN (1965-1981), en thans Roland ROM-
BAUT. Er was geen voorzitter in de periodes (1900-1904), (1909-1920)
en (1933-1934). Ter wille van hun morele en invloedrijke tussenkomst,
fungeerden ook op de lijst van de bestuursleden, als ere-voorzitters van
1904 tot 1914 Graaf de Kerchove d’Exaerde, Gouverneur der Prov.
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0.Vl en Baron Emiel Braun, burgemeester van Gent; van 1925 tot

1941 Graaf Maurice de Smet de Naeyer en George Nachez, Schepen der
Stad Gent, van 1956 tot 1961, jaar waarop hij het voorzitterschap in
handen nam. Thans fungeert als erevoorzitter de heer Gaby VAN DRIES-
SCHE, oud roeier van Sport, om zijn werkdadige, milde steun waarmede

hij steeds zijn vereniging bedeelt.

HAAR ACTIVITEIT

Na de stichtingsakte vestigt men de zetel onzer vereniging in de lusthof
“De Vledermuis” aan de Kortrijkse Poort. Met de inbreng onzer 48 le-
den bezaten wij reeds 3 boten en in 1884 kwam nog een lid opdagen
met een Vierriemboot met vaste banken. Als uniforme kledij waren de
roeiers getooid met een zwarte baret met witte ster erop. In de Belgische
kampioenschappen haalden 4 onzer roeiers reeds een 2e prijs. In 1885
nemen wij voor de le maal deel aan de Internationale Roeiwestrijden

te Terdonck. Ons ledental klimt reeds tot 82. De botenloods wordt
overgebracht naar de Lindelei in een lokaal “broodmagazijn’ genaamd.
In 1886 krijgen wij van de stad Gent, éen toelage om als nummer op het
programma der Gentse Feesten, roeiwedstrijden in te richten. Dank aan
onze skiffeur Aug. DE VOS, behalen wij in Belgié en Noord-Frankrijk,
reeds meerdere eerste prijzen ! In 1887 koopt men reeds een 2 en een 4
riemboot. Ons ledental stijgt maar steeds zodat wij in 1889 reeds 230
leden tellen. Dit betekent dat weerom nieuwe boten kunnen aangeschaft
worden, daar ook ons roeiend element ferm is aangegroeid en nieuwe
ploegen kunnen worden samengesteld. In die tijd werd geroeid voor geld-
prijzen, waarvan 3/4 aan de roeiers werd toegekend en 1/4 aan de vere-
niging toekwam. Bij zijn aanstelling als voorzitter,schonk de heer DEL-
MELLE aan zijn vereniging een vaandel, gemaakt in de nieuw aangeno-
men kleuren, hemelsblauw en wit. In 1892 winnen wij reeds het Belgisch
kampioenschap in 8. In het clubklassement der aangesloten clubs bij de
Belg. Roeibond komen wij dan ook van de 10e naar de 2e plaats. Wij
verzamelden dit jaar reeds 32 prijzen !

In 1894 huurt men op de Akkergemlaan (thans Einde Were) een berg-
plaats voor boten met een kleine woning eraan, eigendom van de Heer
LOONT]JES.

In 1897 winnen 5 onzer roeiers met 3 van “Cercle des Régates” van
Brussel het Europees Kampioenschap in 8 te Pallanza en het Belgisch
Kampioenschap. De “Triomfmarsch van Pallanza’ getoondicht door
meester Léo. Vanderhaegen, werd voor de le maal uitgevoerd op het
banket van 16/10/97. Wij werden door het Gentse Stadsbestuur met
Schepen Bruyneel als dd. burgemeester, plechtig ontvangen. Van af
1900 kennen wij de triomfjaren met onze roeiers Visser en Molmans die
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“blauw en wit”, in hun “Nooit Gedacht”, op bijna alle wedstrijden doet
zegevieren ! Op de Internationale Roeiwedstrijden van Brussel in 1905,
worden onze roeiers Visser, Molmans, Van Acker en Tralbaut, als win-
naars in 4 seniores, op zijn verzoek, aan Koning Léopold II voorgesteld.
In 1906 kan Sport onder de benaming van “Société Auxiliaire du Sport
Nautique de Gand” de eigendom die wij huren aankopen. Een boten-
loods wordt op die grond gebouwd en het huis als woning voor een lo-
kaalhouder ingericht.

Dit is ook het jaar van de le overwinning te Henley. Een gemengde ploeg
met 4 roeiers van Club en 4 van Sport bracht voor de eerste maal “The
Great Challenge Cup” naar Gent. In 1907 herhaalde zich deze overwin-
ning in een spannend historisch geworden eindsprint. Deze nieuwe zege
bezorgt ons de vererende titel van “Koninklijke Maatschappij, en een
nieuwe achtriemboot ons geschonken door Baron Lambert de Rotschild.
Wij kunnen moeilijk over deze gebeurtenis heenstappen zonder melding
te maken van de onbeschrijflijke gulhartige ontvangst onzer roeiers en
hun trainer door het Stadsbestuur en de ganse opgetogen Gentse bevol-
king ! Dit zijn onvergetelijke hoogtepunten in de geschiedenis onzer vere-
niging ! Dit had ook voor gevolg dat ons ledental steeg tot 196 werken-
de en 312 ereleden, hetzij 508 leden !! Intussen was de nieuwe boten-
loods Akkergemlaan klaar gekomen en wordt hij op 10 November 1907
ingehuldigd. Nu deelnemend aan bijna alle Nationale en Internationale
wedstrijden stijgt ook het aantal overwinningen !

Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, werden de meeste onzer
roeiers onder de wapens geroepen en werd 4 jaar lang alle activiteit stil
gelegd. Botenloods en lokaal bleven gesloten. Na negatief te hebben ge-
antwoord op een vraag van de Duitse bezetter, om voor hun manschap-
pen, boten ter beschikking te stellen, werd ons lokaal bezet en het bo-
tematerieel opgeéist.

In 1919 verrijst “‘Sport” uit zijn puinen en ontwikkelt opnieuw een gro-
te activiteit, zodat wij na 2 jaren streven een volledige heropstanding
beleven ! De lidbijdrage wordt vermeerderd tot 40 Fr. voor de werkende
leden en 20 Fr. beschermende leden. Wij zijn terug in volle activiteit ge-
komen en sluiten het jaar 1922 met 20 eerste en 15 tweede prijzen. Te-
rug beleven wij een bloeiperiode waarin wij door onze succesvolle deel-
name aan alle nationale en enkele Internationale roeiwedstrijden, terug
aan kop komen van de Belgische Roeiverenigingen. Met de opbrengst
van feesten, daartoe ingericht, de milde giften van enkele bestuurs- en
ereleden wordt onze schatkist aangevuld om ons botenmaterieel terug
aan de noodwendigheden aan te passen. In de jaren 1936, 1937, jaren
van de grote economische crisis, tellen wij 130 werkende leden, 88 be-
schermende leden en 47 kadetten. Een nieuwe actie voor het aanwerven
van jeugdige elementen wordt op touw gezet. Deze nieuwe inspanning
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wordt met succes bekroond en wij gaan nieuwe glansrijke jaren tegemoet
tot in 1939 aan de vooravond van een nieuwe wereldoorlog, onze jongens
terug onder de wapens werden geroepen ! Hoewel deze maal, naarmate
de mogelijkheden alle activiteit werd voortgezet, is er op alle gebied een
gevoelige achteruitgang vast te stellen. Deze jaren zijn stellig de moeilijk-
ste welke iedere vereniging heeft doorgemaakt ! Ons ledental zakt tot
110 werkende leden, 75 beschermende leden en 22 kadetten. Tijdens de
oorlogsjaren 40-45 namen wij slechts aan 3 wedstrijden deel.

Een andere tijding komt nu de reeds moeilijk te overbruggen moeilijk-
heden aanvullen : de Leie achter onze botenloods zal gedempt worden !!
Onze aanlegsteiger dienden wij te verplaatsen naar de Leie aan de “Over-
zet”. De niet onaardige, ingewikkelde en gevaarlijke verhandeling der
boten waren een zware hinder bij het oefenen onzer ploegen. Maar ook
die moeilijkheden zijn wij met moed en wilskracht, in de blijde verwach-
ting op beter, doorsparteld. Wij ijverden intussen om onze boten in orde
te stellen en ons bezit daaromtrent aan te vullen en te verbeteren door
het inrichten van feesten in onze feestzaal boven onze loods. Dit was de
taak van het toen ingerichte feestcomité. Inschrijvingslijsten, ondersteu-
ningskaarten, bals, cinemaivonden en dergelijke moesten bijdragen om
de zware kosten voor het aankopen van een nieuwe achtriem (toen

71 000 Fr.) te helpen dragen.

Intussen zijn wij 1954, is de “Watersportbaan Geo. Nachez” geboren en
wordt Club en Sport op beide oevers een stuk grond voorbehouden om
er een botenloods met lokaal en aanhorigheden op te bouwen. Op de
Watersportbaan Geo. Nachez, hebben dan in 1955 de Europese Kam-
pioenschappen plaats. Club en Sport worden met de inrichting ervan ge-
last. Op 24 Oogst 1955 wordt de Watersportbaan door burgemeester L.
Merchiers plechtig ingehuldigd. De plans voor het nieuwe lokaal worden
opgemaakt door architect Rob. Smeesters, lid onzer vereniging sinds
1932. Zij worden aan stad en urbanisatiedienst voorgelegd en na enkele
opmerkingen aangenomen. Staat en stad komen voor 50 % tussen in de
bouwkosten. Ons lokaal van Einde Were wordt verkocht en de opbrengst
ervan zal dienen om de bouwkosten van ons nieuw lokaal te helpen dek-
ken.

Ondanks de talrijke moeilijkheden, vieren wij in 1958 ons Vijf en zeven-
tig jarig bestaan. Talrijke eerste prijzen welke ons terug aan kop der Bel-
gische Roeiverenigingen brengen, bekronen deze heuglijke gebeurtenis.
In 1960 wordt dan de lidbijdrage bepaald op 300 Fr. voor de werkende
leden, 150 Fr. voor de beschermende leden en 100 Fr. voor kadetten

en sympathisanten. Op 26 Januari 1961 is ons nieuw lokaal voltooid en
wordt er op 26 Januari 1961 ons eerste bestuurszitting gehouden. Op

31 Mei 1961 heeft dan de officiéle inhuldiging plaats. Ons ledental -
klimt nu voortdurend en op 24/8/61 wordt ons 500e lid ingeschreven !!
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Op 15 November 1961 verschijnt het 1e nummer van ons verenigings-
blad “NOOIT GEDACHT?” dat als tweemaandelijks tijdschrift een nau-
we band smeedt tussen bestuur, roeiers en leden onzer groot geworden
familie,

Door deze talrijke verwikkelingen en buitengewone inspanningen van
verhuis en herinrichting onzer botenloods, op sportief gebied enigszins
verzwakt, wordt met nieuwe kracht aan de opleiding van jonge krachten
begonnen. In 1963 tellen wij reeds 730 leden. Op 19 Juli 1964 herne-
men wij, op voorstel van voorzitter Geo. Nachez een oude traditie : ter
gelegenheid der Gentse Feesten, jaatlijks roeiwedstrijden in te richten.
Over dit uitgebreid onderwerp, komen wij verder in een afzonderlijke
rubriek terug. Van jaar tot jaar klimt niet alleen ons ledental maar ook
het aantal roeiers, zodat wij in de mogelijkheid worden gesteld met
meerdere ploegen aan bijna alle wedstrijden in binnen- en buitenland te
kunnen deelnemen. Het is dan ook niet uitgesloten dat wij van jaar tot
jaar steeds met een glansrijke en steeds maar aangroeiende zegelijst ons
dienstjaar afsluiten.

Door het B.L.0.S.0. werden wekelijks cursussen over roeien ingericht,
waaraan alle jongens en meisjes kunnen deelnemen; men noemt dit “ini-
tiatiecursussen roeien”. Zij worden gegeven door roeiers die het diplo-
ma van monitor hebben bemachtigd, en Sport stelde daarvoor zijn loka-
len ter beschikking. Dit had voor gevolg dat in 1978 met elementen, welke
die cursussen met succes hadden gevolgd, een damesafdeling werd ge-
sticht. Ook zij boekten reeds met hun deelname aan hun eerste wed-
strijd SUCCES. Als bewijs van onze steeds bloeiende activiteit kunnen
wij besluiten met te vermelden dat wij 1981 afsloten als volgt : deelna-
me aan 15 wedstrijden bekroond met het veroveren van 21 kampioen-
titels, 91 eerste, 80 tweede en 41 derde prijzen : wie doet het beter 2!...
Volgt nu nog een beknopt overzicht der Roeiwedstrijden door “Sport
Gent” zelf ingericht.

Reeds 3 jaar na onze stichting, denkt men eraan reeds roeiwedstrijden
in te richten in de Voorhaven te Gent, als feestnummer op het program-
ma der Gentse Feesten. Daar het Stadsbestuur van Gent en betoelaging
weigerde zag men voorlopig van het inrichten van wedstrijden af. Voor
niet lang nochtans. Op 15 JULI 1889, deze maal wel met een toelage
van het Stadsbestuur, waagt men de roeiwedstrijden in de Voorhaven

in te richten, als feestnummer op het programma der Gentse Feesten.
Zij werden opgeluisterd door de harmonie “GRETRY” (36 muzikanten).
Men roeide 2 800 Meter met één wending. Op het programma waren 7
wedstrijden met 36 inschrijvingen van 9 verenigingen. Wij wonnen die
dag 2 eerste en 1 tweede prijs. Op 19/7/91 hernieuwden wij deze proef,
deze maal opgeluisterd door de muziekkapel van het 4e lancier waarvoor
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de onkosten 50 Fr. bedroegen !! Op 15 Juli 1894 wordt deze reeks wed-
strijden verder ingericht. Nog steeds worden aan de winnaars geldprijzen
toegekend. Dit waren voor de skiff : 1e prijs 50 Fr. + verguld insigne; 2e
prijs : 25 Fr. + zilver insigne; voor 2 +stm : le prijs 115 Fr + 3 vergul-
de insignes; 2e prijs : 115 Fr + 3 zilveren insignes; voor 4 + stm sen. : le
prijs 230 Fr + 5 vergulde insignes; 2e prijs : 120 Fr + 5 zilveren insignes;
voor 4 + stm jun. : le prijs 160 Fr + 5 vergulde insignes; 2e prijs : 75 Fr
+ 5 zilveren insignes.

Op een kiosk geplaatst door de Stad Gent, luistert een muziekkorps dit
feest op. De onkosten bedroegen 75 Fr. De “bookmakers” waren nog
toegelaten mits het betalen van een toelatingsrecht van 10 Fr. Het uitba-
ten van een “buvette” werd toevertrouwd tegen het betalen van een ver-
goeding van 50 Fr. Wij sloten deze roeiwedstrijden met een batig saldo
van 450 Fr ! Dergelijke wedstrijden werden nog ingericht op 15/7/1895
en 14/7/1896 en verder buiten het programma der Gentse Feesten op
3/6/1901 — 14/6/1903. Op 30 Juli 1905 organiseren wij de Kampioen-
schappen van Belgi¢ te ZELZATE. Vermindering op het spoor Gent-
Terneuzen werd toegestaan. Op 27 Oogst 1905 werden wij door de Kon.
Belg. Bond der Roeiverenigingen (K.B.B.R.) gelast t¢ LANGERBRUGGE
de Europese Kampioenschappen in te richten ! De af te leggen weg was
van de brug van Wondelgem tot de brug van Langerbrugge. De prijsuit-
reiking had plaats op het stadhuis te Gent. Op 19 & 20 Mei 1907, richten
wij ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan grote Internationale Roei-
wedstrijden in op het kanaal van Terneuzen, te roeien van Bagatelle naar
Langerbrugge. Op 6 Juni 1908 richten wij een nieuwe wedstrijd in, te
roeien van Bagatelle naar Langerbrugge. Na weigering van “Club” om
gezien de grote onkosten, de roeiwedstrijden samen met hen en de “Ré-
gates Gantoises” in te richten waagt men het nogeens alleen op eigen
kosten, op 18/6/1911.

De hoge kosten aan de inrichting van roeiwedstrijden verbonden, te
hoog en te ongenaakbaar zijnde, moeten wij er gedurende meerdere ja-
ren, bij gebrek aan de nodige fondsen van afzien. Ook de oorlogsjaren
1914-1918 legden op dat gebied alle activiteit stil.

Op 13 Juni 1920 zal men een nieuwe poging doen te Langerbrugge.

Op verzoek van de K.B.B.R. richten wij samen met “Club” de Belgische
Roeikampioenschappen in te Langerbrugge op 20 Oogst 1922. Als deel-
uitmakend van het programma der Gentse Feesten, richten wij nu, na
het toekennen van toelagen, onze roeiwedstrijden in te Langerbrugge op
30/7/1922 en ook in 1923-1924-1925 en 1926. Dit laatste jaar werden
wij ook gelast met het inrichten der Belgische Kampioenschappen. En-
kele weken later worden wij opnieuw, door de K.B.B.R. gelast met het
inrichten te Langerbrugge van de proefwedstrijden voor de Europese
Roeikampioenschappen. In 1927 wordt ons opnieuw door de Stad Gent,
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de gevraagde subsidie geweigerd. Wij besluiten dan maar intieme regatta
in te richten te Zelzate op 27 Oogst 1927. Wij worden door de K.B.B.R.
opnieuw aangeduid om op 29 September 1928 de Belgische Roeikam-
pioenschappen in te richten te Langerbrugge. Op 23 Juni 1929 richten
wij te Overmeire-Donk Roeiwedstrijden op uitnodiging in, waarop bui-
ten onze ploegen, Club Gent en de Royal Club de Tournai vertegen-
woordigd waren. Wij richten nog ons Internationale Roeiwedstrijden in
te Langerbrugge in 1929. Samen met Club organiseren wij de Internatio-
nale Roeiwedstrijden van Terdonck. In 1930 richten wij nogmaals Nat.
roeiwedstrijden in te Overmeire-Donk, waarvoor wij een toelage kregen
van het “Comité d’Overmeire”. Op vraag van het Federaal Bestuur rich-
ten wij op 26/7/1931 te Langerbrugge de erewedstrijden en de Belgische
Roeikampioenschappen in.

Ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan richten wij op 23 Juli 1933, on-
ze 31e Int. Roeiwedstrijden in onder de titel “Régates du Cinquante-
naire”. Men telde toen 8 Belgische R.V. Met een toelage van 4 000 Fr.
richten wij te Zelzate onze regatta in op 19 Oogst 1934. Op 24 Juli 1938
tijdens de Gentse Feesten, richten wij op verzoek van de K.B.B.R. te
Meulestede de kampioenschappen voor juniores en beginnelingen in. De
algemene mobilisatie van 1939 en de wereldoorlog 1940-1944 legden
alle activiteit in de roeisport stil, tot in 1943. Samen met “Club” richten
wij op 25 Juli 1943, te Meulestede de Roeikampioenschappen in. Er was
weinig belangstelling voor. Na het einde van de oorlog, was het in de
meeste roeiverenigingen weinig schitterend, zo op gebied van beschikba-
re krachten en voorhande bruikbaar botenmateriaal als op geldelijk ge-
bied. Voor het herstel zijn jaren nodig geweest, zodat de wedstrijden uit-
bleven en alles zich beperkte bij een ernstige voorbereiding voor volgen-
de jaren ! Alle ogen waren gevestigd op het tot stand komen van de
Watersportbaan Geo. Nachez. Zij was in Oktober 1954 afgewerkt en kon
op 24 Oogst 1955 ingehuldigd worden. Door de K.B.B.R. worden wij
aangesteld om in samenwerking met “Club” de Europeese Roeikam-
pioenschappen in te richten van 25 tot 28 Oogst 1955.

21 landen namen er aan deel en lokte de belangstelling van minstens

50 000 toeschouwers. Aangelokt door deze prachtige roeibaan besluit
het bestuur een schuchtere poging te wagen om opnieuw, bij ons thuis,
onze roeiwedstrijden in te richten. Dit gebeurde dan op 15 Juli 1956.
Ter herdenking van de 50e verjaring der zegepralen onzer Gentse roei-
verenigingen te Henley en het 75 jarig bestaan van “Sport” worden wij.
door de K.B.B.R. belast in samenwerking met “Club”, grote tweedaag-
se internationale roeiwedstrijden in te richten op 12 & 13 Juli 1958.
Voor deze prachtige roeimanifestatie waren 25 roeiverenigingen opgeko-
men, waaronder 4 Nederlandse, 4 Oostenrijkse, 4 Italiaanse, 4 Engelse,

3 Duitse en 6 Belgische.
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Op verzoek van de K.B.B.R. gelasten wij (Club en Sport) ons de 1e
Noord Zee match op 13 September 1959 in te richten. Op 25 September
1960 richten wij op het Kanaal van Terneuzen een marathon in : Meule-
stede-Zelzate-Terneuzen en terug. Door de grote bijval bij de roeiers
wordt op 17 September 1961 een marathon Gent-Zelzate-Gent ingericht
en hernieuwen zo’n sportgebeuren nog eens op 23 September 1962. Sa-
men met Club zijn wij dan de intichters.van de 4e Noord Zee Match. Op
23 September 1963 komt terug een marathon aan de beurt, maar deze
maal op de Watersportbaan, gezien inmiddels ons lokaal en botenloods
aldaar volledig in orde waren gekomen. Hoewel zeer opzienbarend was
de uitslag minder gunstig. Dan kwam bij onze toenmalige voorzitter Geo.
Nachez het gedacht op, opnieuw aan te vangen met het inrichten onzer
jaarlijkse Internationale roeiwedstrijden, waarbij vooral aan de opkomen-
de jeugd zou gedacht worden. Deze nieuwe proef, groeide tot een onver-
hoopt succes ! Ware het niet dat ik vrees dat deze rubriek te uitgebreid
zou worden, dan gaf ik hieronder, als bewijs van de enorm grote belang-
stelling in onze roeiwereld, een vergelijkende tabel, wier cijfers deze
woorden zouden bevestigen. Tk wil mij dus beperken met te melden dat
bij onze le poging, op 19/7/64, buiten 12 belgische, slechts 3 Franse
ploegen uit Noord Frankrijk waren opgekomen; dat 15 wedstrijden op
het programma stonden, dat er 20 zijn moeten geroeid worden, hetgeen
58 ploegen op het water bracht waarin 185 roeiers betrokken waren.
Vijf jaren nadien, op 1/6/69 waren de aangehaalde cijfers respectieve-
lijk : 14, 5 (2 uit Frankrijk, 2 uit Spanje & 1 uit Engeland), 19;29; 99
en 317. Tien jaren nadien klimmen deze cijfers als volgt; Op 12/13 Mei
1979 boeken wij nu volgende vergelijkende cijfers : voor 7 deelnemende
landen : Belgié 19, Ierland 1, Duitsland 13, Frankrijk 10, Engeland 13,
Nederland 13, Zweden, 1 samen 70 verenigingen 68; 171; 617 en 1593.
terwijl wij vaststellen dat deze cijfers in 1982 op 8/9 Mei zijn gestegen
tot 9 ingeschreven landen (Nederland met 11 verenigingen, W. Duitsland
met 22 clubs, Frankrijk met 12, Engeland & Wales met 20, Portugal 1,
Zweden 2, Mexico 1, en Belgi€ 19 samen dus 110 verenigingen), 68
wedstrijden op het programma, 235 geroeide wedstrijden en reeksen;
824 ploegen op het water, waarbij 2972 roeiers en roeisters betrokken
waren. Met fierheid kunnen wij besluiten dat onze ingerichte regatta,
algemeen door binnen- en buitenlandse roeiers als roeiwedstrijden met
Europees formaat bestempeld worden !!! Hoe een kleine bengel groot

Al te beknopt willende zijn vergat ik nog melding te maken van een bij-
zondere gebeurtenis uit dit honderdjarig bestaan. In het jaar 1929 op
voorstel van de heer Victor De Bisschop, bestuurslid van “Club Gent”
wordt overgegaan tot het inrichten van een jaarlijkse “Match” tussen
een achtriemploeg van Club en een van Sport. Deze ontmoeting gescha-
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pen met het doel, tussen beide verenigingen een-gezonde en sportieve
rivaliteit tot stand te brengen, had jaarlijks plaats op de Brugse Vaart
tussen Mariakerkebrug en Bierstalbrug (2 110 M) en kreeg de naam
“MATCH CLUB-SPORT”. Deze “race” had een buitengewone grote belang-
stelling en werd door duizende leden en sympathisanten van beide clubs
gevolgd. Door de Maatschappij der Buurtspoorwegen werd een stoom-
tram met een 40 tal wagonnetjes ten dienste gesteld, waarin duizend sup-
porters van beide clubs, juichend of door aanmoedigend geroep, hun
roeiers van op de oever konden volgen. Deze match had 40 maal plaats

en werd 22 maal gewonnen door Club en 13 maal door Sport.

'ROB. SMEESTERS
ere-secretaris

ONZE GENTSE KEUKENRUBRIEK (Vervolg)

We herinneren er even aan (vooral ter intentie van onze nieuwe leden)
dat deze rubriek, van de hand van de Gentse folklorist wijlen Richard
Vankenhove, destijds verschenen is in “Palmarés” en dat het met de
viiendelijke toestemming is van Mevrouw Penen die dit blad uitgaf, dat
wij deze rubriek hier opnieuw publiceren.

TER INLEIDING

Ik heb nooit gemeend dat ik U deze maal mijn rubriek
zou kunnen toezenden hebben. Zeer kort verteld : mijn
moeder was een buitengewoon supersticieuse vrouw (ik
heb er tussen haakjes gezegd : ook een beetje van). Nu
kon zij zo zeggen : “gij zult het zien, ik ben een toverheks,
het ligt in mijn leens (1) er zal dit en dat gebeuren” — en
zie, het viel z6 uit. Eigenlijk heb ik daar ook een beetje van : in ’t vorig
nummer schreef ik : “Keukenpiet werd dadelijk door tante Mele gevraagd
te gaan bijzitten : zij hebben al gebeeld (2)”.

’t Gebeurde zo, op een goeén avond zei Grootje plots : “Mele gao neu
nog tréwe in heuren éwendag; en griet graaid met wie ?”’ — “Wel met
oude Keukenpiet” zei ik subiet. En, inderdaad, ze zaten in de voorplaats
in elkanders armen (als een oude schuur... enz.).

Maar Tante Mele, in haar glorie, wilde in hare oude dag nog een officiéle
verloving, en zij hadden het over het menu. Keukenpiet wilde in zijn vak
zich met eer laten gelden en het klonk over voorgerecht, tussengerecht,
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