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de preciese evocatie van de gevoelens die ons dagelijks bestaan kleuren? Het antwoord is
eerder eenvoudig: de literaire kunstenaars hebben ons een indrukwekkende hoeveelheid
materiaal verschaft. Ze hebben daarenboven in hun beschrijving en aan de emoties de pas-
sende context verleend door ze in de levensvormen te integreren. Wat leren we niet allemaal
uit het oeuvre van William Shakespeare, Jane Austen, Marcel Proust? Ze leveren ons hele
anthologieén van hetrijk der gevoelens.

Allemaal literatuuren geen empirie, zo zou men kunnen opwerpen. Maaris deze over-
weging wel terecht en nict al te vooringenomen gemaakt? Waar zouden we in deze empirie
onze begrippen en onze referenties om een onderscheid te maken tussen jaloersheid en af-
gunst vandaan halen? Er bestaat eigenlijk geen empirie zonder visie die haar wortels in de
doorleefdelevensverhalen kent. Zowel de antieke tragici als de grote Russische auteurs zoals
Tourgeniev en Dostojevski bieden ons met hun beschrijvingen van droetheid en haat, van
melancholie en nostalgie, van hoogmoed en nederigheid een empirie par excellence. De
wetenschappelijke psychologen - als die bestaan - kunnen het uiteindelijk niet beter.

Endefilosofen? Als ze enige zin voor wijsheid hebben, moeten ze hun schuld (in de
zin van schatplichtig zijn) jegens de romanciers en de dichters wel bekennen. Geinspireerd
door de literatuur kunnen ze naar het wezen van een emotie peilen door bijvoorbeeld een
fenomenologie van de schaamte te schrijven; of kunnen ze analytisch de epistemologische,
antropologische en ontologische implicaties van een literaire evocatie opsporen. Hoe een-
zijdig ook, maar Sartre komt de verdienste toe in zijn eerste grote werk, L'Etre et le Néant
(1943), een fascinerende fenomenologie van 'la honte’, van het *&tre regardé’ te hebben
geschreven. Maar in het Frans taalgebied schijnt Sartre wel een van de laatsten te zijn die,
goed gewapend door zijn uitzonderlijk stillistisch talent, zich in de literaire verbeelding van
de emoties heeft gewaagd.

In het Angelsaksisch taalgebied laat men zich de jongste tijd echter niet onbetuigd.
Instructief is ongetwijfeld het verzamelwerk Explaining Emotions (red.: Amélie Oksenberg
Rorty, University of California Press, 1980), waarin ook Gabriele Taylor een bijdrage over
trots heeft gepubliceerd. Deze auteur, verbonden aan de St. Anne’s College te Oxford, heeft
nu in een boek van bescheiden omvang drie emoties bestudeerd: trots, schaamte en schuld.
De drie essays, die aan deze gevoelens zijn gewijd, vormen het centrale gedeelte van haar
studie en worden tegelijk heel didaktisch en functioneel omkaderd door een inleidend
hoofdstuk overde emoties en hun benaderingswijzen, en door een afsluitend hoofdstuk over
de integriteit - morele werkelijkheid waarin trots, schaamte en schuld hun existentiéle
vervlechting kennen.

In dit eerste hoofdstuk beklemtoont Taylor dat de emoties zich niet in een vacuum
bevinden of werkzaam zijn. Als trots, bijvoorbeeld, een waardering van het zelf is, dan heeft
deze auto-evaluatie een referentickader, een geloofs- of overtuigingssysteem waarbinnen en
waardoor deze emolie haar waarderende werking kan uitoefenen. Zelfinzicht in deze aan-
gelegenheid helpt de betrokkene niet alleen dat hij in het 'hoe komt het dat?’ enige klaar-
heid kan brengen, maar ook dat hij op zijn bestaan en zijn projecten een andere kijk kan
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Uitdrukkelijk ziet de auteur van het boek de schaamte als een morele emotie, omdat
schaamte uiteindelijkmethetzelf-respectenbijgevolg metde zelfwaardering temaken heeft.
Met instemming citeert zij daarom uit Plato’s Politeia (I, 671c) dat de schaamte de mens
beschermt tegen oneervolle daden (blz. 82, voetnoot).

Korter is het hoofdstuk over schuld en wroeging. Men moet hierbij niet alleen een
onderscheid tussen beide begrippen maken, maar ook tussen schuldig zijn en zich schuldig
voelen. Men kan zich schuldig voelen zonder het te zijn, en omgekeerd. Dit is nu eenmaal
het onderscheid tussen de morele emotie en het morele feit dat erin bestaat dat men een
vergrijp heeft gedaan en dus de wet heeft overtreden. Berouw (remorse) is voor Taylor het
schuldgevoel waarbij men de verkeerde daad afkeurt en het herstel van het zelf beoogt; het
is de erkenning van de schuld die de eerste stap in de richting van de (morele) redding (blz.
101) en van het materiéle herstel (blz. 104) van de fout beickent. Op die manier wordt de
verantwoordelijkheid volledig geassumeerd.

In het slothoofdstuk, over de integriteit, poogt de auteur de drie emoties binnen een
ethisch concept te brengen. “De integre persoon”, zo schrijft Taylor, "is niet corrupt, hij is
autonoom en neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn keuzen en acties. Wat hij doet of
kiest, is hem waarlijk eigen” (blz. 109). In zo’n bepaling is het duidelijk dat de auteur hier
de integrale persoonlijkheid op het oog heeft en niet partiéle componenten van het gedrag
in hun loutere causaliteit en contingentie. Precies daarom is de integriteit wezenlijk ethisch.
In dit perspectief moet aan het vermogen om zichzelf te beoordelen en te evalueren aandacht
worden geschonken, in die zin dat de integere persoon niet steeds opnieuw tegen de eigen
evaluaties in "zondigt’. De verlangens die hij boven andere waardeert, wil hij tegelijk
onderkennen en er naar handelen. Dit niet alleen voor zichzelf, maar ook publiekelijk, en in
die zelfde lijn neemt hij zijn verantwoordelijkheid op.

Wat heeft deze integriteit met al haar implicaties numet de hier besproken gevoelens
te maken? Trots, schaamte en schuld komen aan bod wanneer de integriteit ter discussie
komt. Welke gevoelens ontstaan er wanneer iemand zo handelt dat zijn integriteit in het
gedrang komt? Het is klaar dat de integere persoon eerlijk en rechtuit is; kan hij echter deze
deugden niet opbrengen en heeft hij tegelijk nog steeds een gevoel voor zijn integriteit, dan
zal hij, ook voor zichzelf, niet veel reden hebben om trots te zijn, en dan zal hij ongetwijfeld
schaamte- en schuldgevoelens kennen. De zelfachting en het zelfrespect gaan (tenminste
gedeeltelijk) verloren, waardoor mennoch trots noch nederig kan zijn; men kent de schaamte
voor de kwetsende beoordeling van de andere die dezelfde waardecriteria hanteert en waar-
door men zich een te verachten persoon beschouwt; tenslotte treedt het schuldgevoel op
omdat men verkeerd handelt en omdat men zichzelf als een slecht persoon erkent (blz. 135).

Gabriele Taylor heeft in een vrij coherent boek enkele fundamentele problemen van
de ethische emotionaliteit ter sprake gebracht. Haar benadering is eerder analytisch, hoewel
ze de fenomenologische bronnen niet schuwt. Sartre en Scheler komen uitdrukkelijk ter dis-
cussie; ook maakt ze veelvuldig van de wereldliteratuur gebruik. Alleen is het verwonder-
lijk dat ze uit de religieuze en spirituele geschriften nauwelijks of niet put. Het is een rijke
en vruchtbare bron die ze onaangeroerd laat; dit is voor de diepgang van haar essay toch wel






