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Deze terechte boodschap legt Jozef Deleu, stichter en alerte hoofdredacteur van Ons
Erfdeel, neer in zijn boekje De pleinvrees der kanunniken. Dit werk bevat drie voordrach-
tendie zich telkens toespitsen op de jammerlijke cultuursituatie waarin Vlaanderen verkeert.

"In een land waar braafheid hoog staat aangeschreven en mondigheid nog steeds
schrik aanjaagt, veroorzaken zelfs onschuldige gelegenheidstoespraken een ongebruikelij-
ke deining” (p. 11). Met deze openingszin vat de auteur én de zieke situatie én de oorzaken
ervan, kernachtig samen. Braafheid van een volk dat in de steek gelaten wordt door een pseu-
do-elite. "Voor sommige machthebbers is het een ideaal dat wij na een zenuwslopende werk-
dag, uitgezakt in een canapé voor de treurbuis neerhangen en naar Dallas kijken". (p. 41) De
bovenlaag die bang is voor de cultuurmondigheid van ons volk, ontpopt zich tot een groep
van ’Vlaamskiljons’ die zich op tijd en stond wel beroepen op de Vlaamse cultuur, zonder
deze "eigenlijk te kennen, laat staan op een serieuze manier te bezitten... (Zij missen) het
elan van de schittering, de meest elementaire zin voor grandeur". (p. 19) Een ander belang-
rijk punt in deze cultuurverloedering is het bestaande onvermogen of de onwil om aan de
cultuur de functie te geven van kritische factor die volksontvoogdend en -verheffend zou
kunnen werken (p. 31). Heel wat valse cultuurprofeten verwarren trouwens kwalitatieve in-
grepen met een ongebreidelde zucht naar oppervlakkige cultuurspreiding en meteen obses-
sionele technische vernieuwing. Noch het een noch het ander bevrucht de gemeenschap. Zij
bezitten geen enkele diepgang en vooral wat de vernieuwing betreft, leidt deze ons op een
gevaarlijk pad van vervreemding. "Daarom is de slogan dat de nieuwe technologie een nieu-
we cultuur tot gevolg zal hebben, niet alleen dom, maar ook levensgevaarlijk... Technolo-
gie moet ten dienste staan van de mens. Ditis haar enige functie!" (p. 33). Een ander belang-
rijk gegeven is de veronachtzaming van de taal en van het geschreven woord. "De krant, het
weekblad, het tijdschrift en het boek verlenen onze cultuur inhoud en geestelijke dimensie.
Wie dit verwaarloost, ontzegt zich het recht om het woord cultuur in de mond te nemen" (p.
62). In dit verband moet de auteur dan bitter opmerken hoe de Vlaamse regering ooit "heeft
beslist de verdere uitbouw van de bibliotheken stop te zetten wegens besparingen, maar ter-
zelfdertijd besloot te participeren met een aanzienlijk bedrag in de bouw van een expositie-
ruimte voor Flander’s Technology". (p. 42)

In dit boekje zegt Deleu onverbloemd een aantal pijnlijke zaken in verband met het
cultuurbeleid in Vlaanderen. Zij die hem beschuldigen van pessimisme of van obscurantis-
me, geven mijns inziens blijk ofwel van een rabiaat cynisme of van een onverantwoorde
blindheid. Beide kenmerken treft men aan bij een aantal gezagsdragers in dit land. Vandaar
wellicht dat de herwaardering van het taal- en geschiedenisonderricht, steeds hard en zon-
der veel resultaat moet bevochten worden. Vandaar wellicht ook dat er door de overheid
geen emstige inspanning wordt geleverd om naast Flander's Technology een volwaardige
geestescultuur mogelijk te maken. Dat zijn tragische vaststellingen, althans voor wie wil ver-
hinderen "dat de mensheid zich ten dode zal vergapen aan de beeldcultuur en zich zal ver-
dommen in een almaar eenvoudiger en onnozeler kletscultuur”. (p. 61)
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