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*structurele’ aard in de betekenis die Lacan -- over wiens werk Mooij eerder een boek
schreef -- aan deze term hecht ?

Het notenapparaat is voortreffelijk, de noten worden onderaan de bladzijde
gegeven, wat de leesbaarheid ten goede komt, terwijl een volledig overzicht achterin
het boek nog aangevuld is met en alfabetische index van geciteerde auteurs. Een
handzame wijze om materiaal aan te reiken!

Naast mijn appreciatie wil ik als laatste kritiek toch kwijt dat de stijl van het
geheel ietwat droog overkomt. Het is zeker geen makkelijke lectuur -- dat hoeft ook
niet -- maar een boek dat vitnodigt tot traag en bedachtzaam lezen, tot een persoonlijke
uviteenzetting met de aan de orde zijnde materie. Deze kwaliteiten verdienen een
stilistisch wat levendiger aanpak, zo komt het mij voor.

Hubert VAN HOORDE

NICOLLO MACHIAVELLI

Anders Ehnmark, De geheimen van de Macht. Een Essay over Machiavelli. Berchem.
Het Wereldvenster/EPO, 1988, 184 p., 598 Bfr. ISBN 90 269 4633 3.

Machiavelli blijft fascineren. Meer dan andere denkers die de modeme politieke
theorie gestalt hebben gegeven, staat Machiavelli model voor een nuchter realistische
kijk op het politicke ’spel’, wars van iedere vorm van ’wishfull thinking’ of van
partijdige apologie. Nicollo Machiavelli, geboren in Florence op 3 mei 1469 en
leeftijdgenoot van Michelangelo en Leonardo da Vinci heeft dan ook de mogelijkheid
gehad om het politiek-militaire gebeuren van zijn tijd als bevoorrechte getuige én
participant van zeer nabij te volgen. Het Italig¢ waarin Machivelli leeft en schrijft is een
verdeeld grondgebied van kleine vorstendommen die elkaar militair en economisch
bekampen in wisselende coalities met elkaar en met de paus(en).

Als Florentijn beleeft hij de Franse aanvallen op Italiaans gebied en de
apocalyptische stemming die Savonarola met zijn dissidente donderpreken over de stad
brengt en hem op de brandstapel doen belanden. Machiavelli wordt secretaris van de
Raad van Tien, die over de belangen van Florence waakt en wordt later als diplomaat
uitgestuurd naar de militaire hothouding te velde van Cesare Borgia om voor de stad
te onderhandelen over de houding van Florence tegenover de veldheer. Daar de hertog
de steun van Florence wil om te winnen, terwijl Florence de hertog pas wil steunen
nadat hij heeft gewonnen, beleeft Machiavelli de subtiliteiten van het diplomaticke
gepoker vanuit een sleutelpositie; hij wordt geregeld in vertrouwen genomen door Cesare
Borgia en op die gesprekken komt hij in latere geschriften telkens opnieuw terug.
Samenzwering, intrige, verraad en leugen behoren tot het dagelijkse menu; wie wint heeft
steeds het gelijk aan zijn kant. Later maakt Machiavelli de afgang van Cesare Borgia
mee wegens 'berekeningsfouten’ en valt ook hijzelf in onmin bij een machtswisseling
in het bestuursapparaat van de stad. De tijd van de republiek Florence is ten einde en
het huis van de Medici terug. Machiavelli wordt verdacht van medewerking aan een
samenzwering tegen de ’verlichte’ despoten, verdwijnt voor een tijdje in de gevangenis,
wordt gefolterd en tenslotte verbannen naar Sant’Andrea in Percussina. Vanuit zijn
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Hij wordt een Jacobijnse 'man van links’, een patriotisch revolutionair. Zo wordt hij
ook door Kamenev en door Gramsci geinterpreteerd; de raadgevingen aan de Prins
worden er raadgevingen aan de revolutionaire voorhoedepartij. Interessant is dat juist
binnen die marxistische traditie de anti-Machiavellanen tot het kamp der overwinnaars
behoorden. Zo behoort Visjinski, dé architect van het Stalinistisch rechtssysteem en
centrale figuur in de monsterprocessen uit de dertiger jaren tot de grote tegenstanders
van Machiavelli, die als een subversief figuur wordt beschouwd. Onder Stalin valt het
werk van Machiavelli onder de censuur. Het illustreert precies de ambigue betekenis
van diens raadgevingen aan de Prins; zij vormen tegelijk een spiegel voor iedere
machthebber en doorprikken diens legitimiteitsaanspraken door de ’geheimen van de
macht’ te reveleren.

In een laatste hoofdstuk geeft Ehnmark zijn persoonlijke interpretatie van
Machiavelli, naast de ’cynische’ en de "jacobijnse’. Die duiding is beinvloed door "de
ondergang van de bij uitstek belangrijkste radicale onderneming van de twintigste eeuw,
het socialisme, het slechte laatste bedrijf van een stuk dat mijn generatie heeft
geénthousiasmeerd” (p. 141). Machiavelli is niet op zoek naar een moraal in de
geschiedenis, maar naar de geschiedenis van een moraal; de moraal - de utopie - van
het einde van het politicke en haar wederwaardigheden. Hij laat zien dat er geen
eschaton is en dat precies het geloof in het eschaton telkens opnieuw nieuwe
machthebbers legitimeert. "Machiavelli begreep wat iedereen die droomt over een
samenleving zonder Staat niet heeft begrepen, dat juist daar, door de droom, dat wil
zeggen : door na te laten je op alle eventualiteiten voor te bereiden om in geval van
nood de macht het hoofd te kunnen bieden, de ergste onderdrukking kan ontstaan. De
utopie van het einde van de politiek heeft altijd in het voordeel van de tirannen gewerkt”
(p. 165). Machiavelli ontmaskert de macht ook daardoor dat hij aantoont dat de macht
nooit eindigt, maar steeds herboren wordt, onvernietigbaar is en bovendien maar beperkt
veranderbaar. "“Zijn grote, doorlopende thema...is dat je je niet kunt ontdoen van macht
zonder macht te creéren, als tegenmacht, maar dat je macht niet kunt creéren zonder
de gevangene ervan te worden” (p. 168).

Ehnmarks benadering én interpretatie van Machiavelli is zowél origineel als
actueel. Het is de grote verdienste van zijn boek dat hij er bovendien in geslaagd is
Ze te presenteren op een spannende en zeer leesbare manier. De Geheimen van de Macht
is, kortom, een boek dat ik zowel vanuit ideegnhistorisch, als vanuit politiektheoretisch
perspectief wil aanraden.

Koen RAES
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OOST-EUROPA

A.P. van Goudoever (red.). Oost-Europa in het verleden. (Liber amicorum Z.R.
Dittrich). Groningen, Wolters-Noordhoff/Forsten, 1987, 262 blz. f1.60,- KBN
90 6243 087 2.

Terwijl de relaties met de Sovjetunie worden geintensifeerd en allerwege de
belangstelling voor de ontwikkelingen in Oost-Europa toeneemt, valt in Utrecht het
merkwaardige besluit om de leerstoel voor Oosteuropese geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit op te heffen. De eerste en laatste hoogleraar prof. Z.R. Dittrich heeft
inmiddels afscheid genomen en zijn vrienden en leerlingen boden hem bij deze




