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essays van Van Velthoven uitgegeven : De intersubjectiviteit van het zijn (Kampen, 1988)
en juist dit boek is voor Verhoeven de gelegenheid geworden om andermaal met zijn
gestorven vriend te ’discussiéren’. Het is een subtiel opstel met een delicate titel
geworden : 'De hachelijkheid van het geven’. Maar niet alleen het geven komt hier ter
sprake, ook het gegeven zijn, of minder prozaisch, de eigen ’creatuurlijkheid’ is hier een
thema ter overweging en dat elders in de filosofie zo weinig aan bod komt. Verhoeven
schrijft dat hij wat moeite heeft met de voorstelling van iemand die hem het bestaan
geeft, "want ik zou dan iets in ontvangst moeten nemen op het moment zelf dat ik
begon te bestaan’ (blz. 77). Dit belet echter niet dat hij zijn bestaan als een geschenk
kan ervaren. Dan is het woord ’creatuurlijk’ hem wel dierbaar : "Er klinkt in die
benaming iets van een deemoedig besef mee dat mensen afhankelijke wezens zijn, die
hun bestaan niet aan zichzelf te danken hebben en die zelfs in de superieure rol van
gevers niet kunnen beslissen wat er in werkelijkheid gebeurt en wat het effect zal zijn
van hun willen, zodra zij daarvoor afhankelijk zijn van een situatie die zij niet
eigenmachtig kunnen bepalen, noch voor zichzelf noch voor anderen".

Een treffend staaltje van achterdocht is het opstel ’Een zwervende ziel’. Ik vroeg
me eerst af wat een thema als reincarnatie in deze bundel komt doen, maar tijdens de
lectuur van de sceptische behandeling van het onderwerp is me duidelijk geworden waar
het Verhoeven uiteindelijk om te doen was : kritische reflectie op de eigen activistische
bedenkingen. Volgend citaat maakt een en ander duidelijk : "Een theorie of een geloof
kan een middel zijn om iets te zien wat we anders niet zouden zien, maar ook een
beletsel om iets te zien wat wij anders wel zouden zien. In dat geval zouden we eerder
van een dogma moeten spreken. En dogma’s kunnen tot scherpzinnige argumenten leiden,
maar niet tot verrassende inzichten. Niettemin heeft de fysische werkelijkheid daarbuiten
hier geen boodschap aan. Het is nogal primitief te denken dat die bepaald wordt door
wat wij geloven of wat wij logisch en noodzakelijk vinden. We kunnen — en dat is
voor mij bijna een geloofspunt — moeilijk aannemen dat iets bestaat omdat wij het
willen of omdat wij denken dat het moet bestaan. De kosmos is niet altijd bereid mee
te werken aan onze dromen” (blz. 82-83). Dat klinkt niet erg avontuurlijk en voor
sommigen zal dit zelfs conservatief en reactionnair klinken. So what ? Zijn deze klanken
niet vrediger dan het gebral van de hemelbestormers die en passant voor zoveel dood
en vernieling hebben gezorgd ? Verhoevens denken is nogal vredig, terzijde van het
gewoel, en de lezer moet een rustig moment uitkiezen —- zeker niet gehaast of
ongeduldig doornemen — om bij het lezen ook na te denken over hetgeen er ter sprake
komt. Op die manier leest en schrijft hij trouwens ook en voelt hij zich thuis in het
denken van iemand als Heidegger, die hij zonder enige reserve de grootste filosoof van
de jongste eeuw noemt, “ook al omdat hij het meest bereid is de geschiedenis van een
autonome, eigenmachtige filosofie af te breken" (blz. 44).

Een velijnen blad, de titel van deze bundel is aan een vers van J.H. Leopold
ontleend, is dus andermaal een uitnodiging tot het overwegen van wat het belangrijkste
is geworden. Om het even of Comelis Verhoeven over reincarnatie schrijft of over de
betekenis van de crisis van de cultuur, steeds herinnert hij de lezer eraan dat hij het
wezenlijke niet uit het oog mag verliezen en dat hij bovendien dit wezenlijke niet zo
maar in de hand heeft. De bundel bevat ook een artikel over tweede-kansonderwijs,
*Aanleren en afleren’, en ook hier wijst de auteur erop dat het essentigle zo gemakkelijk
door allerlei andere — letterlijk bijkomstige — motieven wordt doorkruist : "Nog steeds
is het onderwijs ingeklemd in een heel complex van frasen en moralismen die niet
voortkomen uit intellectuele interesse, maar van buitenaf worden ingegeven door allerlei
overwegingen in verband met gehoorzaamheid, met carriére en concurrentie, met de






