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op deze uitdaging is ingegaan, zijn heel wat beschamende antwoorden gekomen. We weten
wat er is gebeurd : de westerse wereld heeft de vreemde continenten overrompeld en heeft
hen in hun anders-zijn nooit goed aanvaard of erkend. Het resultaat is de verdwijning van
hele beschavingen met hun taal, religie, zeden, gebruiken en gewoonten, normen en
waarden. Deze andere beschavingen stonden voor het dilemma : of zich onderwerpen, of
worden geliquideerd; het is een combinatie van liquidatie (en uitmoording) en onderwerping
geworden, en voor de Europese staten de uitbouw van een koloniaal rijk en van de algehele
verspreiding van de westerse rationaliteit.

Maar wat is er van de oude beschavingen over gebleven ? Nu ze niet meer in hun
homogene patronen leven, tenzij hier en daar heel marginaal in enkele weinig toegankelijke
uithoeken van de wereld (in Afrika, Zuid-Amerika, Oceanig), zijn ze opgenomen in een
stroom die de richting van de westerse rationaliteit uitgaat. Natuurlijk zijn er beschavingen
die op de een of andere nanier nog enige weerstand bieden of trachten te bieden : de
islamitische wereld doet voor een deel hardnekkige pogingen om zich niet door de post-
christelijke westerse rationaliteit te laten recupereren. Van het Chinese continent, dat een
protectionistische politiek voert, kan men iets analoogs zeggen. Het Japans conintent voert
met het Westen een concurrentiestrijd met de zich toegeéigende westerse economische en
technologische wapens. De beschavingen van het Indische en Indonesische continent
kermen een enorme armoede en economische ontwrichting en worden door hun
overbevolking bedreigd. Hetzelfde geldt voor een groot aantal Afrikaanse en Zuidameri-
kaanse landen. Indien al deze landen ooit beschavingen met een zekere welvaart en welzijn
hebben gekend, blijft daar nauwelijks nog iets van over. Afgezien van het islamitische
fundamentalisme dat zich zo moeilijk van haar culturele stagnatie kan bevrijden, lonken
de meeste niet-Europese beschavingen naar de verworvenheden van het Westen : een
hogere levensstandaard, een parlementaire demokratie, een economie die zekerheid en
veiligheid biedt, een betrouwbare militaire macht en een gezondheidszorg en voedselverde-
ling om iedereen met een gerust gemoed oud te laten worden. De vraag naar de culturele
identiteit wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Gaan we naar de algehele universalisering
van dit westerse rationaliteitsmodel ? Het is de wens en de hoop van vele honderden
miljoenen mensen op de aardbodem, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dit een
gelukkiger en tevredener wereld wordt.

De vraag "wat is er van de oude beschavingen overgebleven ?’ is hier onvoldoende
beantwoord. De restanten van die culturen vinden we niet alleen in een aantal nog levende
gedragsvormen en maatschappelijke instituties terug, we vinden ze echter ook — gestorven
— in musea, collecties en prentenboeken die aan de zin voor het exotisme en voor de
nostalgie naar een verloren paradijs bij de westerse mens tegemoet komen. De oude
culturen zijn object van wetenschap (en nieuwsgierigheid) geworden : historici, sociologen,
ethnografen en antropologen bestuderen andere mensen met hun andere zeden, gebruiken
en gewoonten, en brengen al deze beschavingscomponenten in kaart zoals ze insecten of
planten disseceren, catalogeren, systematiseren. Ook kunsthistorici en estheten leveren hun
bijdrage om zich het vreemde probleemloos eigen te maken en om het ruime publiek voor
dit andere als esthetische objecten te interesseren. Kenschetsend hiervoor zijn de honderden
tentoonstellingen en de vele duizende dure prentenboeken die aan de niet-westerse
beschavingen worden gewijd.
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heeft om zijn kritiek te formuleren. Zonder de instrumenten van de Griekse rationaliteit,
van de joodse wijsheid en van de christelijke caritas zou er noch van twijfel van Europa,
noch van twijfel aan Europa sprake kunnen zijn. Bijgevolg kan de kritiek op het Avondland
slechts partieel zijn, zelfs al menen we dat er veel mis is gelopen.

Maar waar is er niets mis gelopen ? Gaat alles naar wens in de niet-Europese
beschavingen, ook beoordeeld naar hiin normen en waarden ? We moeten ons hoeden voor
de idealisering van de niet-westerse culturen en voor de even incompetente en
ongenuanceerde veroordeling van het Europese erfgoed. Ook Ton Lemaire ontsnapt niet
aan de eenzijdigheden wanneer hij het op de filosofische en religieuze traditie van Europa
heeft gemunt. Hij heeft viteraard het recht er de persoonlijke mening op na te houden dat
Europa zich van alle godsdienstigheid, vooral van het christendom, dient te bevrijden
(blz. 90) en dat de moderne tijd dringend voor de herontdekking van mystiek en
spiritualiteit staat (blz. 91). We hopen alleen dat hieruit geen politiek beleid ontstaat, want
dan staan we zeker voor een nieuw fundamentalisme dat heel wat trekken van de ons
bekende theocratieén en totalitarismen vertoont. Het behoort tot de intellectualiteit dat zij,
naast allerlei intelligente opmerkingen, die men ongetwijfeld in Lemaires boekje kan
vinden, schaamteloos eenzijdigheden kan spuien die men alleen maar schouderophalend
aan de kant kan schuiven. Zo schrijft Lemaire bijvoorbeeld dat een mythe een verhaal is
"over een tijd dat mensen en dieren nog op voet van gelijkheid met elkaar omspringen en
met elkaar konden communiceren. De mythen leggen zich als het ware niet neer bij de
tragische situatie die optreedt bij de menswording, als voortaan mens en dier naast elkaar
leven op dezelfde aarde zonder te kunnen communiceren. Veel wijst erop dat met name
de joods-christelijke traditie in onze geschiedenis de definitieve breuk heeft gebracht in
de ervaring van een kosmische samenhang van alle soorten. Mens en dier zijn voortaan
vreemden voor elkaar en de mens werpt zich op als koning van de natuur” (blz. 85). Hijj
schrijft ook dat het bij uitstek de taak der intellectuelen is "om bij te dragen tot de geboorte
van een nicuw Europa, om gids te zijn bij de innerlijke transformatie van Europa, die haar
van de barbaarse beschaving die ze is, zal veranderen in een ware beschaving" (blz. 96).
Hopelijk wordt deze intellectueel geen guru, een demagoog of een ideoloog die wil strijden
en zuiveren,

Hoe dan ook, Lemaire wil wel een Europeaan zijn, hoe moeilijk ook, omdat hij
uiteindelijk juist in Europa iets vindt dat de mensheid en de aarde nodig heeft om niet aan
de kwalen van Europa (begeerten, onmatig humanisme en de overmoedige Vooruitgang
vanuit de Verlichtingsrationaliteit) ten onder te gaan. Zijn pleidooi is daarom een pleidooi
voor de herwaardering van een andere traditie van Europa die al eeuwen in de verdrukking
is geraakt, een traditie van mystiek en spiritualiteit die ze met het Oosten gemeenschappe-
lijk heeft. De vraag blijft of de ene traditie kan worden losgeweekt van de andere, en of
het zuiveren niet nog een grotere tol vergt. Wie is de deskundige die al het onkruid feilloos
van het vruchtdragende gewas kan onderscheiden, en wie ontsnapt aan 'Der Hang zum
Bosen’ ?

Ongeveer gelijktijdig met de publicatie van het uitgebreide afscheidscollege van Ton
Lemaire, hebben zijn vrienden en collega’s hem een bundel opstellen op het raakvlak van
antropologie en filosofie aangeboden, Natuur en cultuur, samengesteld door Raymond
Corbey en Paul van der Grijp. Zoals meestal het geval, vertoont dit boek een grote






