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meegekregen die zich tussen Gaius Laelius (186-129 v.C.), vriend en metgezel van Scipio
Africanus en zijn twee schoonzoons Quintus Mucius Scaevola en Gaius Fannius afspeelt.
Tegelijk is duidelijk dat Cicero (106-43 v.C.) het gesprek in een voor hem verleden tijd
situeert. Daar zijn opportune politicke redenen voor, aangezien de auteur het niet nalaat
met sommigen af te rekenen. Verder vertoont de tekst alle rhetorische eigenschappen van
een goedgestructureerd vertoog : over de oorsprong van de vriendschap; over de grenzen
van de vriendschap; over de criteria; over de gewone alledaagse vriendschap — waaraan
een disputatio en een conclusio worden verbonden. Ook ontbreekt de ironie niet wanneer
hij het heeft over de vakspecialisten in het spreken over de vriendschap — hij kan tot op
vandaag hiermee de psychologen, pedagogenen en wijsgeren bedoelen — waartoe de
protagonist in de dialoog, Gaius Laelius, zich niet rekent. "Wat ik kan doen", zo zegt hij
tot zijn schoonzoons, "is jullie aansporen om vriendschap te stellen boven al het andere
in het leven; niets raakt zo nauw het wezen van de mens, niets is zo diep betrokken bij
voor- en tegenpoed. Maar kom. Om te beginnen ben ik ervan overtuigd dat vriendschap
alleen kan bestaan tussen nobele mensen” (blz. 32).

Cicero heeft het in zijn traktaat meer dan eens over de morele grondslag van de
vriendschap die haar gerichtheid en bestemming moet normeren : "Wie de virtus, het
volmaakte morele fundament als het hoogste goed beschouwt, heeft het grootste gelijk. Hij
zou eraan toe moeten voegen dat die volmaakte kwaliteit tot vriendschap inspireert en
vriendschap in stand houdt. Vriendschap kan zonder die karakterkwaliteit helemaal niet
bestaan" (blz. 33-34). Keert hij naar het fenomeen vriendschap terug, dan noemt hij liefde
de kern van vriendschap, zij "is essentieel om hulpvaardigheid tot een hechte vriendenband
te smeden” (blz. 37). Die is in beginsel onvoorwaardelijk zoals de auteur in zijn besluit
die liefde beschrijft : "Wanneer zij zich manifesteert in een uitstraling als van licht en
wanneer hetzelfde gezien en herkend wordt door een ander, dan richt zij zich op dat licht
en ontvangt op haar beurt datzelfde licht van de ander. Uit dat moment van contact groeit
een vurige liefde; je kunt het ook vriendschap noemen. Beide begrippen — amor en
amicitia — zijn afleidingen van het grondwoord amo : ik bemin. Wel, beminnen betekent
enkel en alleen dit : een uitverkorene liefhebben. Die liefde heeft geen behoeftenbevredi-
ging, geen profijt op het oog; het profijt komt vanzelf uit de vriendschap voort, zelfs voor
wie het niet heeft gezocht” (blz. 64).

Cicero geeft in zijn 'dialoog’ enkele praktische raadgevingen in het oplossen van
mogelijke conflicten in vriendschapsverhoudingen. Zo pleit hij eerder voor lankmoedigheid
dan voor de "duidelijkheid van het steeds maar waarheid willen eisen’. Tot de onvoorwaar-
delijkheid behoort inderdaad een houding waarin men schroomvallig de vriend laat zijn
zoals hij is en dat men hem niet steeds vraagt zichzelf te rechtvaardigen. Men kan van een
vriend zeggen ik ben het met hem in die en die zaken niet eens, maar hij blijft niettemin
mijn vriend en hij hoeft z’n leven voor mij niet te justifiéren’. Kan men daartegenover in
alle omstandigheden bevriend blijven ? Nee, natuurlijk niet, de vriendschap gaat verloren
wanneer de vrienden hun gemeenschappelijk zin voor het nobele en voor het vertrouwen
in elkaar verliezen, wanneer ze elkaar misbruiken of van elkaar oneerbare diensten
verwachten, "je krijgt geen vrijbrief voor een misdaad, omdat je het deed voor een vriend"
(blz.'41); er schort iets aan de aard van de vriendschap wanneer de ene van de andere
onredelijkheid eist. Cicero zegt : "Laat dit een grondwet zijn van vriendschap : vraag aan







